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Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin hayatı, bütün veçheleriyle birlikte bizlere en güzel örnekleri sunar. Onun her bir günü, her bir insanla iletişimi âdeta bir sevgi, saygı ve merhamet tablosudur. Müslümanlar kıyamete kadar onun sözü, hâl ve hareketiyle billurlaşan bu tablolara bakarak kendi kimliğini, kişiliğini, toplumsa yapısını inşa ederler. 


Efendimiz'in (s.a.s.) özellikle çocuklara yaklaşımı, merhameti, sevgisi ebeveynler için öğretici, yol gösterici nüanslarla doludur. Neticede Allah Resulü'nün çevresindekilerle kurduğu iletişim nebevi bir ahlakın sonucuydu. İnsanlara verdiği öğütler, öğrettiği yo ve yöntemler Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda teşekkül etmekteydi. Bundan dolay onun sünnetiyle ortaya koyduğu ahlak, sadece kendi zamanını değil, kıyamete kadar ümmetini de aydınlatmaya devam edecektir. 





Hz. Peygamber çocukları çok sever, onlarla tıpkı yetişkinler gibi sohbet eder, selamlaşırdı. Bazen adlarıyla bazen “yavrucuğum” bazen de “kardeşimin oğlu” gibi hitaplarla seslendiği çocukları uzun uzun dinler, onların derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi. Çocuklar da onun bu ilgisinden büyük memnuniyet duyardı. Çocukluğu Hz. Peygamber'in yanında geçen Enes (r.a.), Efendimizin kendisini hiçbir zaman azarlamadığını, asla incitmediğini söylemiştir. (Müslim, Fezâil 5.) 





Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Onlardaki şahsiyet, hassasiyet ve ihlas, toplumun yarınlarının kıvamını belirler. Bu yüzden Efendimiz, çocuk terbiyesine de çok önem vermiş, bütün Müslümanları bu hususta dikkate davet eden şu hadis-i şerifi buyurmuşlardı: “Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz.” (Tirmizi, Birr, 33.) 
Ayrıca kız çocuğu yetiştirenlerin kendisiyle birlikte haşredileceğini (Tirmizi, Birr, 13), yetimin bakımını üstlenen kimselerle cennette yan yana olacağını (Tirmizi, Birr, 14.) söyleyerek dönemin sosyal yaralarına merhem olmuştur. 














İki cihan serveri Peygamberimizin çocuklarla ilgili mesajı modern dönemde gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü dijital çağın içinde doğan nesillerin ilgiye, sevgiye olan ihtiyacı eksilmemiş, aksine artmıştır. Bizler Hz. Peygamber'in çocuklarla kurduğu ilişkiden alacağımız ilhamla hem kendi çocukl arımızla hem de Ümmet-i Muhammed'in çocuklarıyla ilgili yeni gayretler, davranışlar, farkındalıklar ortaya koymalıyız. 
Unutmamalıyız ki biz onları eğitirken onlar da bizleri eğitir; saf ve doğal bilinçleriyle fitri kodlarımıza davet ederler. 
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iyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Mevlid-i Nebi etkinliklerinin temasını “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirledi. Biz de Diyanet Aylık Dergi olarak aynı başlık altında bir dosyayla huzurlarınızdayız. Dosyamıza Dr. Elif Aslan, “Peygamberimiz ve Çocuk”; Prof. Dr. Adem Apak, “Hz. Peygamber'in Terbiyesinde Yetişen Çocuklar”; Seraceddin Yıldız, “Kur'an Penceresinden Çocuk ve Çocuk Eğitimi”; Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit, “Modern Dünyada Z Kuşağına Hz. Peygamber'i Anlatmak”; Selva Özelbaş, “Kur'an ve Sünnet Işığında Çocuk Hakları” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. Ayrıca Kadir Dinç, “Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları” ve Sedide Akbulut, “Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Din Hizmetleri” yazılarıyla Başkanlığımızın çocuklara yönelik hizmetlerini masaya yatırdılar. Bu ayki söyleşi konuğumuz Din Eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız hocamız Prof. Dr. Mehmet Emin Ay. 














Tüm insanlığa barış, esenlik ve kurtuluş muştularını getiren Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) veladetini idrak ettiğimiz bu ayın hayırlara vesile olması temennisiyle Mevld-i Nebi Haftamızı tebrik ediyorum. 


İyi okumalar... 


Doç. Dr. Fatih KURT 
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— — e BAŞYAZI 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


HZ. PEYGAMBER VE ÇOCUK 





Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 


İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerler ise insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 
şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en degerli varlığı olan çocuğa yönelik yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Nitekim Resul-i Ekrem, insan şahsiyetinin çocuk yaştan itibaren oluşmaya başladığı gerçeğinin idrakinde olan bir eğitimci olarak çocuklar ara- 








sında cinsiyet ayrımı yapmadan onlara eşit ve adaletli davranmış, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas almıştır. Bu çerçevede hem kendi çocuk ve torunlarına hem de diğer çocuklara karşı davranışlarında sevgi ve şefkati merkeze alarak sürekli olumlu tavır takınmış, onları birey olarak görüp muhatap almış, onların maddi ve manevi gelişimini daima öncelemiştir. 


Hayatının hiçbir döneminde Allah Resulü'nden çocuklarla ilgili kötü bir söz, tavır, tepki ve davranış sâdır olmamıştır. Nitekim on yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes b. Malik, Hz. Peygamber'in bu süre zarfında bir defa bile kendisini azarlamadığını, bir şeyi yapıp yapmama hususunda asla sorguya çekmediğini nakletmektedir (Müslim, Fedail, 13.) 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), çevresindeki bütün çocukları çok sevmiş ve bu sevgisini onlarin dünyasına girip sözlü veya fiili olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda, yolda rastladığı çocuklara selam verip hâl-hatırlarını sormuş, onlarla oyun oynamış, şakalaşmış, eğlenmiş ve tüm imkânlarını onlarla paylaşmıştır. 
Onların sevinçleriyle sevinmiş, kederlerine üzüntüyle ortak olmuştur. Hastalık gibi özel durumlarında ziyaretlerine gidip her hâlükârda onların yanında 


oluğunu hissettirmiştir. Çocuklara karşı daima şefkat ve muhabbetle davranan merhamet peygamberinden gördükleri bu asil muamele karşısında onlar da kayıtsız kalmamışlar ve bu karşılıklı samimi ve sevgi dolu tablo, insanlığın zihin ve gönül dünyasındaki çocuk algısını ve tasavvurunu en ideal nokta- ya taşımıştır. İnsani değerlere sahip gönüllerde sevgi tomurcukları yeşerten ve çehrelerde tebessüm haleleri oluşturan bu hadiseler; “Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimizi saymayan bizden değildir.” (Tirmizi, Bim, 15) buyuran Hz. Peygamber'in, söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürerek insanlara öğrettiğinin en güzel örnekleridir. 








Sevgili Peygamberimiz, çocuğa sevgi, şefkat, merhamet, sabır ve hoşgörü ile yaklaşımın yadırgandığı, tuhaf karşılandığı hatta utanç kaynağı olarak gördükleri kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir devirde, çocukları el üstünde tutan ve onlara en büyük değeri veren tutum, tavır ve davranışlarıyla cahiliye asrının merhamet ve insani degerlerden uzak kalmış tüm ezberlerini bozmuştur. Bu anlamda köklü bir inkılaba imza atmış ve zihinlerdeki cehaleti, taassup ve yerleşik yanlış algıları yıkarak çocuk eğitimi ve çocuklara yaklaşım konusunda bütün dünyaya örnek olmuştur. Nite- 





kim Allah Resulü'nün torunu Hasan'ı öptüğü bir esnada, onu gören bedevi kabile reisi Akra’ b. Hâbis'in: “Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim.” demesi üzerine Hz. Peygamber'in verdiği: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” cevabı, bunun en bariz göstergesidir. (Müslim, Fedail, 15.) Resul-i Ekrem, çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir vasatta, toplumun en zayıf ve savunmasız kesimi olan çocukların haklarını en üst derecede savunmuş ve bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koymuştur. Bu bağlamda günümüze baktığımızda görüyoruz ki bugün dünya, Peygamber Efendimizin örnekliğini anlamaya, ahlakını yaşamaya ve mücadelesini kuşanmaya her zamankinden daha çok muhtaçtır. Zira çocukları mutsuz ve sahipsiz bir yeryüzü yaşanabilir olmaktan çıkmıştır. Çocukların ihmal edildiği, istismara maruz kaldığı, temel haklarından mahrum edildiği bir çağ merhamet ve insanlık sınavını kaybetmiştir. 
Çocukların gözyaşına mahküm olduğu bir hayatta bütün gülücükler sahtedir. Dolayısıyla milyonlarca çocuğun açlık ve susuzluğun pençesinde kıvrandığı, en basit tedavi imkânlarına bile ulaşamadığı, okuma-yazma ve eğitim imkânından mahrum kaldığı, savaşların ve korkunç silahların ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dünyada, vicdanın, ahlakın, hukukun, medeniyetin en temel ölçüsü çocuklar konusunda duyarlılıktır. 





Çocuk, anne-babaya yüce Allah 


emanettir. Bu açıdan, çocukların 


BAŞYAZI e— 


luğa ulaşmaları ve nihayetinde 





bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde, zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirilip güzel ahlak ile terbiye edilmeleri, söz konusu emanete karşı en temel sorumluluktur. 
Nitekim Peygamber Efendimiz, bu sorumlulukla çocukları hayata hazırlama noktasında büyük bir önem ve özveri gösteren ebeveynleri methetmiş: “Bir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir.” 
(Tirmizi, Birr, 33.) buyurarak bu hususun önemine işaret etmiştir. 
Bu hadis-i şerifte, aynı zamanda, çocukların insani değer ve davranışları aile içerisinde görerek öğrendikleri gerçeğine de vurgu yapılmaktadır. Hiç şüphesiz, çocukların öğrendikleri değerleri ve davranış modellerini gerçekten benimsemesi ve içselleştirerek hayat boyunca bunlara sahip çıkması, her şeyden önce aile içindeki saygı ve muhabbet ortamına bağlıdır. Buna karşın, sevgi, merhamet ve şefkatten mahrum bir çocukluk devresi geçiren kişilerin, genellikle toplumsal hayata uyum sağlayamayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayan, nefret, şiddet ve suça eğilimli bireylere dönüştüğünü üzülerek müşahede etmekteyiz. Ailede sevgi ve merhamet merkezli iletişimden mahrum bir şekilde yetişen çocukların, ileriki yaşlarında kendilerine sahte sevgi gösterilerinde bulunan odaklar eliyle arzu edilmeyen mecralara savrulmaları, göz ardı edilemez bir tehlikedir. Bunun önüne geçebilmenin en etkili ve gerçekçi yolu ise bize eğitim ve ahlak noktasında evrensel ve ölümsüz değerleri miras bırakan 


























tarafından bahşedilmiş en degerli armağandır. Çocuk, ebeveyn için büyük bir nimet olduğu kadar aynı zamanda kiymetli bir 


Sevgili Peygamberimizin izinden gitmektir. Dolayısıyla çocuklarının istikamet üzere yaşamaları, hayatlarında huzur ve mutlu- 


de ahireti elde etmeleri için her ebeveynin vazgeçilmez sorumluluğu, bu kutlu yolu benimsemektir. 


Diğer yandan çocuklar, milletlerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bir milletin sağlam temeller üzerinde yükselmesinin, o milletin çocuklarının inanç ve medeniyet değerleri ekseninde yetiştirilmesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu meyanda, yolunu kaybeden insanlığın yönünü ve yörüngesini belirlemek için öz değerlerimizden, tarihi ve ilmi derinliğimizden hareket ederek medeniyetimizin düşünce kodlarını ve hayat veren ilkelerini bugünle buluşturmak ve çocuklarımızı geleceğe bu kadim degerlerle en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Bu noktadaki en büyük örneğimiz ise bizleri yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatleriyle buluşturan, risaletin nuruyla yeryüzünü aydınlatan Allah Resulü'dür. Bu sebeple, Hz. Peygamber'in bir eğitimci olarak çocuklara yaklaşımını, onlarla kurduğu ilişkinin şekil ve niteliklerini doğru bir şekilde tespit etmek, onun bu konudaki tavir ve davranışlarının arka planındaki temel prensipleri kavramak ve çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirmek bizlerin en öncelikli görevidir. 

















Bu itibarla, göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişerek huzurlu bir hayatın, ideal bir toplumun ve daha güzel bir dünyanın mihenk taşı olmasını temenni ediyor; iyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. m 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er sene Mevlid-i Nebi Haftası'nı Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılığımızı ifade etmek, onun sünnetini anlamak, anlatmak, hayatımızda canlı bir şekilde 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var etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla idrak ediyoruz. Bu vesileyle çeşitli programlar, etkinlikler yapıyoruz. Bu sene de yine pek çok etkinlik yapılacak Efendimiz'i anmak ve 


anlatmak için. Her ne kadar Covid-19 pandemisi sebebiyle bu programlar şartlar nispetinde online olarak yapılacak ve fiziki mekânlarda bir araya gelemeyecek olsak da gönüllerimiz bu 


Hat: Betül KIRKAN | Tezhib: Ayşe Feyza DİKMEN 


online programlarla birbirine rapt olacak yine en sevgilinin sevgisi vesilesiyle... Onu anacak, anlatacak, hayatından hayatımıza neler katmışız, hangi noktaları ihmal etmişiz, nelere daha dikkat etmeliyiz, gözden geçireceğiz. Özellikle bugünün dünyasında onun sünnetini uygulama noktasında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, yeniden istişare edeceğiz, tefekkür edeceğiz. Başkanlığımız da bütün bu amaçlarla her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nı bir tema çerçevesinde planlanan etkinliklerle idrak ediyor. Tüm yurtta ve müşavirlik ile ataşeliklerimizin bulunduğu her yerde. 


Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle gündeme getirecegimiz, bolca hatırlayacağımız, hatırlatacağımız, üzerinde düşüneceğimiz konu Peygamberimiz (s.a.s.) ve Çocuk. Peygamberimizin çocuklarla iletişimi, onlara karşı tavır ve davranışları, çocukları eğitme yöntemi ve çocuklarla ilgili her konudaki tavsiye ve örnekliği aslına bakarsanız biz Müslümanların en çok övündüğü; dinlemekten, okumaktan ve anlatmaktan büyük mutluluk duyduğu hususlar arasında. Çünkü Efendimizin çocuklarla ilgili çok sayıda tavsiyeleri olduğu gibi bu konuda onun hayatından aktarabileceğimiz sayısız örnek var. Bu örnekler günümüz psikoloji ve pedagoji bilimleri tarafından da sürekli dile getirilen pek çok prensiple de örtüşüyor. Bu, konunun bir yönü. 








Diğer taraftansa şuna bakmak gerekiyor: Efendimizin çocuk konusundaki bakış açısı, uygulamaları, tavsiyeleri ve emirleri karşısında bizim tutumumuz ne 


durumda? Efendimizin (s.a.s.) 
bütün tavsiyelerini, emirlerini, uygulamalarını hayranlıkla karşılıyor ve kabul ediyoruz bir Müslüman olarak. Acaba bunların ne kadarını içselleştirerek hayatımızda uyguluyoruz. Ne kadarına hayranlık duymakla birlikte hayatımızda uygulamakla ilgili bir anlayışımız ya da idrakimiz var? Ne kadarından haberdar değiliz? Hangilerini dinlediğimizde, hatırladığımız- da çok hoşumuza gitse de bir türlü hayata geçiremiyoruz? Bu yazıda, sözünü ettiğimiz tefekküre bir vesile olması temennisiyle Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili emir, tavsiye ve uygulamalarını başlıklar halin- de ele almaya çalışacağız. 


Peygamberimiz çocuğun haklarını gözetirdi 

Her şeyden önce Efendimiz, çocukların anne baba üzerinde hakları olduğunu ifade buyurmuştur. (Ebu Davud, Büyû’ (İcâre), 83.) 
Bu hak sebebiyle anne babanın yapması ve yapmaması gereken çeşitli hususlardan bahsetmiş, onların çocuklarıyla ilgili görev ve sorumluluklarından söz etmiştir. Ebeveynin bu sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz: 





a. Efendimiz, doğan çocukların kulağına ezan okumuş (Ebu Davud, Edeb, 108.) ve çocuklara güzel bir isim verilmesini tavsiye etmiştir. Çocuklara isim vermiş, önceden verilmiş kötü isim varsa de-Siştirmiştir.. (Müslim, Adab, 15; Cihad ve siyer, 89) Bu sebeple çocuklarımıza isim verirken farklı olması, kimsede bulunmaması gibi gerekçelerle yaşadığımız toplumda garipsenecek, çocuğun zor durumda kalmasına, insanların kendisiyle alay etmesine sebep olabilecek isimler konulmaması konusunda dikkatli ve hassas olunmalıdır. 


b. Çocuk doğduğunda saçlarını kesmeyi, saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak vermeyi (Tirmizi, Edâhi, 19; Muvatta, Akika, 1.) ve akika kurbanı kesmeyi tavsiye etmiştir. (Darimi, Edâhi, 9; Buhari, Akika, 2.) 


c. Peygamberimiz anne babalara, çocukları arasında adil davranmalarını o emretmiş, (Ebu Davud, Büyü”, 83; Müslim, Hibat, 
13) ayrıca erkek çocukları kız çocuklardan üstün görmekten men etmiştir. (Ebu Davud, Edeb, 121) Erkek çocuğunu kız çocuğundan üstün gören, dahası kız çocuğunun doğmasını utanç vesilesi ve ağır bir yük olarak kabul eden bir toplumda yapılan bu tavsiye, çocuklar arasında cinsiyet konusunda genel anlamda hangi sebeple olursa olsun bir ayrım yapmamak şeklinde okunmalıdır. 


Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), malının bir bölümünü bir oğluna verirken kendisini şahit tutmak isteyen sahabeye, diğer çocuklarına da mal verip vermediğini sormuş, vermediğini öğrenince “çocukların arasında âdil davran, zulmüne beni şahit tutma” diyerek onun bu tasarrufuna mani olmuştur. (Buhari, Hibe, 10-12; Müslim, Hibat, 9-19.) 





d. Bir babanın evladına bırakacağı en iyi bağışın iyi bir terbiye, güzel ahlak olduğunu ifade eden Efendimiz (Tirmizi, Birr, 33.), çocuk eğitimi konusuna dikkatlerimizi teksif 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etmekte, anne babaların çocuklarının geleceğini kurma endişesi ve bu konunun onlar nezdindeki öneminden yola çıkarak çok önemli bir hususu böyle güçlü bir benzetmeyle anlatmıştır. 





Peygamberimiz çocukları severdi 


Efendimiz  (s.a.s.) çocukları çok sevmiş ve bu sevgiyi göstermekten hiç imtina etmemiştir. Peygamber Efendimiz ashâbının yanında bulunduğu bir sırada Hz. Hasan'ı öpmüştü. 
Orada bulunan Akra b. Hâbis de “Benim on tane çocuğum var, onlardan hiç birini öpmedim” deyince Resulüllah (s.a.s.) 
ona hayretle bakıp: “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz” buyurmuştu. (Buhari, Edeb 18; Müslim, Fedâil, 65.) 


Çocuklara olan sevgisiyle ilgili pek çok rivayet bulunan Rahmet Peygamberi bir gün mescitte hutbe irâd ederken elbiselerinin eteklerine basarak düşe kalka yürüyen torunlarını görünce dayanamayarak hutbesine ara vermiş ve onların sevgisinin imtihan olduğunu belirtmiştir. (Tirmizi, Menâkıb, 30; Nesâi, Cuma, 30.) Efendimiz çocuklara olan sevgisini çeşitli vesilelerle göstermiştir: 








a. Sevgisini çocuklara sarılarak, başlarını okşayarak, öperek göstermesinin yanı sıra onlarla şakalaşarak da ortaya koymuştur Peygamberimiz (s.a.s.). O, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'le şakalaşmayı çok severdi. Onların ellerinden tutar, göğsüne çıkarır, kucaklar ve öperdi. 


b. Peygamberimizin çocuklarla oynaması da onlara olan 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sevgisinin bir göstergesidir. 
Bir rivayette Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i sırtına bindirerek atçılık oynamış ve onlara: “Deveniz ne güzel deve, sizde ne güzel binicilersiniz” diye iltifatta bulunmuştur. 





On yaşından beri Hz. Peygamber'in hizmetinde bulunmuş bir sahabe olan Enes b. Malik (r.a.) de onun güzel şakalarından nasiplenmiş bir çocuktur. Enes'i gördüğünde bazen “ey iki kulaklı” diye şaka yapar bazen da kâkülünü hafifçe çekerek onu severdi. 


c. Peygamberimiz o çocuklara sevgisini sözleri ve iltifatlarıyla da ortaya koyardı. O, torunları Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin için “Dünyadaki iki reyhanım benim” derdi. Elbette onun sevgi ve şefkati, şakalaşması sadece kendi torunlarına karşı değildi. 


d. Sevdiği, iltifat ettiği çocukları bağrına basar ve onlar için dua eder, sevgisini bu yolla da izhar ederdi. Enes b. 
Mâlik (r.a.) Peygamberimizin onları koklayıp bağrına bastığını ve kendilerine dua ettiğini bildirir. Yine Resulüllah Üsâme b. Zeyd'i (r.a.) bir dizine, Hz. Hasan'ı da öteki dizine oturtur, sonra ikisini birden bağrına basar ve: “Ey Rabbim, bunlara rahmet et, ben bunlara karşı çok merhamet duyuyorum” buyururdu. (Buhari, Edeb, 22.) 


Peygamberimiz çocuklara merhamet ederdi Peygamberimiz çocuklara karşı çok merhametliydi. Pek çok rivayet, Rahmet Peygamberinin 


çocukların gönlünü hoş tuttugunu, onların çocukça isteklerini yerine getirmeye gayret ettiğini gösteriyor: 





a. Merhamet Peygamberinin çocuklara olan şefkatini namaz ve hutbe sırasında bile değiştirmediğini görüyoruz. Kızı Zeynep'in (r.a.) kızı Ümâme'yi namazda omzuna alır, rüküya gidince yere bırakır, kalktığında yine omzuna alırdı. (Buhari, Salât, 106; Müslim, Mesâcid, 41.) Bazen secdedeyken torunları sırtına binerler, Efendimiz secdeden kalkarken onları yavaşça sırtından indirirdi. Bir keresinde Peygamberimiz o secdedeyken Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sırtına binmiş, onlar ininceye kadar Peygamberimiz secdeyi uzatmıştı. (âhmed b. 
Hanbel, Müsned, III, 494) 


b. Peygamberimizin çocuklara merhametini ortaya koyan bir başka örnek de namaz kıldırırken ağlama sesi duyunca çocuğun üzülmemesi ve annesinin huzursuz olmaması için kısa sureler okuyarak namazı kısa sürede tamamlamasıdır. (Müslim, Mesâcid, 42) Bu konuda şöyle söylemiştir: “Bazen (kıraati) uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum.” (Buhari, Ezan, 65.) 


c. Peygamberimizin çocuklara karşı merhameti, onların çocuk ruhunu incitmemek, yıkıcı eleştiri yapmamak ve azarlamamak şeklinde de 


kendisini Oo göstermektedir. 
Nitekim Hz. Enes, Efendimiz'e on sene hizmet ettiğini, bir kez bile olsun Efendimizin kendisine “Of!” bile demediğini, azarlamadığını söylemiştir. (Buhari, Edeb, 39; Müslim, Fedâil, 51.) 





d. Efendimizin çocuklara karşı merhametinin bir yönü de yetim çocuklarla ilgilidir. 
Başparmağıyla işaret parmağını hafifçe ayırıp göstererek “Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız.” 
(Buhâri, Talak, 25) buyurarak onların kollanıp gözetilmesi görevini ümmete veren Efendimiz, saadet asrının yetimlerinin sığınağı olmuştur. Babası Uhud Savaşı'nda şehit olan Beşir'i Resulüllah (s.a.s.) teselli etmiş, ona “Ben senin baban olayım, Âişe de annen olsun istemez misin?” diyerek onu evine götürmüş, gönlünü almış, hüznünü gidermişti. (ibn Hacer, İsâbe, I, 302.) 








Peygamberimiz çocukları önemserdi 


Peygamberimiz (s.a.s.) çocukları ve onların önemsedikleri konuları önemsemiş, onlara kendilerini değerli ve önemli hissetmelerini sağlayacak şekilde davranmıştır: 


a. Peygamberimiz (s.a.s.) çocuklarla karşılaştığında onlara selam vermiştir. Hz. 
Enes, kendisinin çocuklarla oynarken Peygamberimizin yanlarına geldiğini ve onlara selam verdiğini rivayet ediyor. Yanından gelip geçerken onları fark etmek, değer ver- 


diğini göstermek konusunda ne güzel bir örneklik. 





b. Sevgili Peygamberimiz, bir gün kendisine hediye getirilen bir içeceği birlikte oturduğu ashabına ikram etmek için sağına dönmüştü. Sağında henüz küçük bir çocuk olan amcasının oğlu Abdullah b. Abbas'ın oturduğunu gördü. Solunda ise ashabın yaşlıları oturuyordu. Peygamberimiz (s.a.s) çocuğun sırasını atlamadı, onu yok saymadı ve “İçeceği önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin?” diye sordu. Çocuk “Hayır! Vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih edemem.” 
deyince de Peygamberimiz ikrama çocuktan başladı. 
(Müslim, Eşribe, 127) 








c. Resulüllah, (Medine'de) yılin ilk mahsulü getirildiğinde dua ettikten sonra o meyveyi yanında bulunan çocukların en küçüğüne verirdi. (Müslim, Hac, 474.) 


Çocuklara sorumluluk verirdi 


Efendimiz çocuklara merhamet ettiği kadar onlara sorumluluk da vermiş, verdiği sorumlulukların takibi noktasında ise sabırlı ve anlayışlı olmuş, onların çocuk olduğunu hep göz önünde bulundurmuştur: 


Bu konudaki en çok ve en meşhur rivayeti uzun seneler Rahmet Peygamberi'nin hizmetinde bulunan Enes b. Malik'ten öğreniyoruz. Bir gün Peygamber Efendimiz Hz. Enes'i (r.a.) 
bir iş için bir yere göndermiş. 
Enes b. Malik şöyle anlatıyor: “Ben: Vallahi gitmeyeceğim, dedim. İçimden de Peygamber Efendimizin emrettiği yere 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gitmek istiyordum. Efendimizin yanından çıktım. Sokakta oynayan o çocukları gördüm. 
Onlara takılıp kaldım. Aradan epey zaman geçti. Oynarken Peygamberimiz arkamdan gelerek ensemden tuttu. Dönüp baktığımda gülümsüyordu. “Ey Enescik! Gönderdiğim yere gittin mi?” dedi. “Evet, hemen gidiyorum, ya Resulüllah” dedim. 





Enes sözlerine devamla demiştir ki: “Rasülullah'a on yıl hizmet ettim. Her işim onun arzu ettiği şekilde olmuyordu. Yaptıčim bir şey için “bunu niye böyle yaptın?” Yapmadığım bir şey için de 'niye şöyle yapmadın?” 
demedi.” 


“Resulüllah beni ne dövdü, ne bana kötü bir laf söyledi (Ebu Davud, Edeb, 1.) 


Allah Resulü çocuğu hakları ve saygınlığı ile bir şahsiyet olarak kabul etmiş ve bu anlayış çerçevesinde çocuklara yaklaşmıştır. Onun çocuklarla sevgi ve merhamet ekseninde kurduğu ilişki; hem ebeveynler hem de her Müslüman için dikkatle üzerinde düşünülmesi ve örnek alması gereken bir husustur. Çocuğun duygu, düşünce ve gelişim dünyasını göz önünde bulunduran bu yaklaşım aynı zamanda çocuk eğitim ve terbiyesinde her biri ufuk açıcı değerler olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizlere rehberlik etmeye devam edecektir. Mevlid-i Nebi Haftasında bu değerlerin yeniden hatırlanmasına ve tefekkür edilmesine vesile olması niyazıyla Sevgili Peygamberimize (s.a.s.) sonsuz salat ve selam olsun. m 
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HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.S.) 
TERBİYESİNDE YETİŞEN ÇOCUKLAR 


| Prof. Dr. Adem APAK 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


slam dini aynı zamanda bir 

eğitim sistemi, toplumlar 

ve insanlar arası ilişkilerin 

temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni ortaya koymuştur. Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek ise şüphesiz bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s)'dir. Bundan dolayı onun bir eğitimci olarak yeni yetişen nesillere yaklaşımını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde tespit etmek, onun tavır ve davranışlarının gerisinde yatan temel prensipleri kavramak ve çocuklarını bu doğrultuda yetiştirmek Müslüman toplumların en öncelikli görevi olmalıdır. 
Bu hususta Müslüman milletlerin en büyük avantajı, hayatı bütün davranışlarıyla yaşayan ve örnek olan Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi bir önderlerinin bulunmasıdır. Onun hayatı incelendiğinde dini alanda olduğu gibi sosyal alana dönük uygulamalarıyla da özelde Müslümanlar, genelde de bütün insanlık için çağları aşan evrensel davranış örnekleri sunduğu görülecektir. 





Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
çocukları 


Peygamber Efendimizin yedi çocuğu vardır. Bunlardan üçü erkek, dördü kızdır. Erkekler: Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. 
Kızlar: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Kasım, Peygamber Efendimizin en büyük oğlu olup nübüvwvetten yaklaşık on bir yıl evvel doğmuştu. 
Bundan dolayı Hz. Muhammed (s.a.s.) Ebu'l-Kasım olarak tanınmıştır. Kasım doğumundan birkaç yıl sonra öldü. 


Hz. Zeynep, Peygamber Efendimizin en büyük kızı olup Kasım'dan sonra doğdu. Genç kızlığı çağında teyzesinin oğlu Ebu'-As b. Rabi ile evlendi. 
Bedir Gazvesi'nde müşrik kocası Ebu'l-As esir alındı. Peygamber Efendimiz Ebu'l-As'tan Hz. Zeynep'i Medine'ye göndereceğine dair söz aldı ve onu serbest bıraktı. Damadı bu sözünü yerine getirdi. Fakat Hz. 
Zeynep Medine yolunda iken müşrikler onun yolunu keserek bindiği deveden yere düşmesine sebep oldular. Hz. Zeynep hamile idi ve bu düşme sonucu çocuğunu kaybetti. Hz. Zeynep, 





geride Ali adında bir erkek ve Ümame adında bir kız çocuğu bıraktı. Peygamber Efendimiz, Ümame'yi çok severdi. Bunun hakkında meşhur bir rivayet vardır: Sevgili Peygamberimiz bir keresinde namaz kılarken Ümame'yi de omuzlarında taşıyordu. Rüküya vardığında onu yere koyuyor, secdeden kalkınca yine omuzlarına alıyordu. 
(Buhari, Salât 106; Müslim, Mesâcid 
41) Bir defasında Peygamber Efendimize içinde altın bir kol- ye bulunan birkaç parça hediye gelmişti. Ümame bir köşede oynuyordu. Resul-i Ekrem (s.a.s.) 
bu kolyeyi ailesinin en sevgili olanına vereceğini söyledi. Resul-i Ekrem Efendimizin eşleri bu şerefin Hz. Aişe'ye (r.a.) ait olacağını düşündüler. Fakat Efendimiz, o Ümame'yi çağırdı ve kolyeyi onun boynuna taktı. 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI,101.) 


Hz. Rukiyye, Peygamber Efendimizin ikinci kızı idi. Hz. Zeynep'ten üç yıl sonra doğduğu rivayet edilir. Allah Resulü (s.a.s.) 
Hz. Rukiyye'yi Hz. Osman ile evlendirdi. Hz. Osman ve eşi Hz. Rukiyye, Habeşistan'a ilk hicret edenler arasında idiler. 
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Rukiyye, Medine'ye geldiğinde hastalandı ve Bedir Gazvesi esnasında vefat etti. 





Hz. Ümmü Gülsüm, Peygamber Efendimizin üçüncü kızıdır. 
Ümmü Gülsüm, Bedir Gazvesi'nin ardından Hz. Osman ile evlendi. Hicret'in 9. yılında vefat etti. 





Hz. Fatıma, Sevgili Peygamberimizin en küçük kızı idi. Nübüvvetin ilk yılında dünyaya geldi. 
Hicret'in 2. yılında Hz. Ali ile evlendi. Onun Hz. Ali'den 5 çocuğu oldu. Bunlar: Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'dir. Hz. Fatıma (ra.) 
Hicret'in 11. yılında Resulüllah Efendimizin irtihalinden altı ay sonra 29 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimizin bir diğer oğlu olan Abdullah, İslam geldikten sonra doğmuş ve çocuk yaşta vefat etmiştir. 


İbrahim, Peygamber Efendimizin en küçük çocuğuydu. Mısırlı Mariye'den (r.a.) Hicret'in 8. (M.630) yılında doğmuştur. 
Çocuk, Medine civarında yaşayan sütanneye verildi. Sevgili Peygamberimiz o eve sık sık oğlunu görmeye giderdi. İbrahim sütannesinin evinde vefat etti. 
(Müslim, Fedâil, 63.) 





Çocukları sevmesi ve şefkati 


Hz. Muhammed (s.a.s.) iyi ve müşfik bir baba idi. Çocuklarına içten bir sevgi besliyor, yeri geldikçe bu sevgisini açıkça gösteriyordu. Sahabeden Enes b. Malik (r.a.) bu konuda şöyle der: “Aile bireylerine karşı Peygamber'den daha şefkatli olan hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim'in Medine'nin kenar mahallerinde oturan bir sütannesi vardı. Sütannenin kocası bir demirci idi. 
Beraberinde biz de olduğumuz 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hâlde Hz. Peygamber (s.a.s.) 
oraya giderdi. Varınca demirci- nin dumanla kaplı evine girer, çocuğu kucaklar, öper koklar ve bir müddet sonra dönerdi. Bunu yaptığı zaman da kendisi Arap Yarımadası'nın hemen tamamını kaplayan ve Bizans İmparatorlugu'nun güney sınırlarına uzanan Medine devletinin tartışmasız yöneticisiydi.” (Müslim, Fedâil, 63.) 


Hz. Fatıma Peygamber Efendimizin en küçük ve kendisinden sonra yaşayan tek çocuğu idi. 
Sevgili Peygamberimiz, onu çok severdi; onu görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Hz. Fatıma da onu aynı 


? Sevgili 
Peygamberimiz şehit çocuklarına, bir şekilde anneleri babaları ölmüş yetim ve öksüzlere, yoksul aile çocuklarına ve geçimini sağlamak için yorucu işlerde çalışmaya mecbur kalan çocuklara özel bir ilgi gösterir; onların problemlerini çözmek için çalışır ve ashab-ı kiramı da bu tür hizmetlere yönlendirirdi. 





şekilde karşılayıp ağırlardı. (Müslim, Fedail 98; Ebu Davud, Edeb 143, 144; Tirmizi, Menâkıb, 60.) Yolculuğa çıkarken, sefere giderken aile fertlerinden en son Hz. Fatıma ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşür, sonra eşlerinin yanına giderdi. 
(Ebu Davud, Tereccül, 21.) Sevgili Peygamberimizin kızı Fatıma (r.a.) 
hakkında şöyle dediği naklolunur: “Fatıma benim yüreğimden bir parçadır; onu hoşnut eden beni memnun eder, onu üzen de beni üzmüş olur.” (Buhari, Fedâil, 12, 29, 31; Müslim, Fedâil, 93-94.) 








Peygamber Efendimiz, Hz. Fatıma'nın oğulları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i çok severdi ve onlarla sık sık oynardı. Hz. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir gün Peygamber Efendimizle dışarı çıkmışlardı. Hz. Fatıma'nın evine geldiklerinde Sevgili Peygamberimiz Hz. Hasan'ı kastederek “Küçük adam orada mı? 
Küçük adam orada mı?” buyurmuş, Hz. Hasan evden çıkıp gelince de onu kucaklayarak: “Ey Allah'ım ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum.” buyurmuştur. (Buhari, Menâkıb, 27; Müslim, Fedâil, 47) İlk Müslümanlardan Hz. Zeyd'in oğlu Üsame de çocukluk dönemi anılarından birini anlatırken Peygamber Efendimizin kendisini bir dizine, Hasan'ı da diğer dizine oturtarak: “Ey Allah'ım! Onlara merhamet etmeni niyaz ediyorum, çünkü ben onlara merhamet ediyorum.” diye dua ettiğini nakletmiştir. (Buhari, Menâkıb 27; Müslim, Fedâil 17.) 














Zeyd b. Harise (r.a.) köle statüsünde iken Peygamber Efendimiz tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuş, daha sonra da evlat edinilmişti. Babası ve am- 





cası onu geri almak için geldiklerinde Peygamber Efendimiz gidip gitmeme konusunda kararı Hz. Zeyd'e bıraktı. Hz. Zeyd, Peygamber Efendimizden o denli içten sevgi ve şefkat görmüştü, onun muhabbeti ile o kadar doluydu ki onunla kalmaya karar verdi, babası ve amcası ile beraber gitmeyi reddetti. Babası ve amcası, oğullarının hür olarak kendileriyle gitmek yerine Peygamber'i (s.a.s.) tercih etmesine çok şaşırmışlardı. Hz. Zeyd: “Ey Allah'ın Resulü, sana hiç kimseyi tercih etmem.” cevabını vermiştir. (Tirmizi, Menâkıb, 40.) 











Peygamber Efendimiz, oğlu İbrahim'i çok sevmiş ve yaşadığı sürece ona babalık şefkatini en derin örnekleriyle göstermişti. Yavrucak, yaklaşık 18 aylık olunca hastalandı. Hastalığı hızla ağırlaştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz, oğlunu kucağına almış ve son defa bağrına basıp öpmüş, gözyaşlarını tutamayarak: “Allah'ın takdiri karşısında elden ne gelir ey İbrahim!” de- 


Ekrem Efendimiz torunu Hasan'ı öperken yanında bulunan bedevi kabile reislerinden Akra’ b. Hâbis “Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim.” der. Gerçekten de katı, acımasız ve sert mizaçlı olması sebebiyle Peygamber Efendimizin çocuklara gösterdiği sevgi ve şefkati tuhaf karşılayan o şahsa Sevgili Peygamberimiz: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhari, Tevhid, 2) cevabını verir. Yine “Siz çocukları öper misiniz? Biz öpmeyiz.” diyen başka bir şahsa: “Allah senin kalbinden merhameti alıp çıkardıysa ben ne yapabilirim?” der. (Buhari, Edeb, 18) 


Sahabeden Enes b. Malik (r.a.), on yıl süreyle hizmetinde bulunduğu Peygamberimizden bir defa dahi “Bunu niçin böyle yaptın veya yapmadın?” şeklinde bir soruya muhatap olmadığını bildirir.(Buhari, Vesâyâ, 25.) 








Hz. Peygamber (s.a.s.) namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyunca, ağlayan çocuğun üzül- 





mişti. Nihayet yavrucak, ruhunu teslim etmişti ki Sevgili Peygamberimiz gözleri yaşlı şöyle diyordu: “Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz Allah'ın rızasına uygun olmayan bir söz söylemeyiz. Ey İbrahim, senin ölümün sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz... 
Bu, Allah'ın bir emri olmasaydı, vade dolmuş bulunmasaydı, sonra gelenler öncekilere kavuşmayacak olsaydı, senin ölümüne daha çok üzülürdük oğlum!” (Buhari, Cenâiz 32.) 





Çocuklara karşı her zaman derin bir sevgi ve şefkat besleyen Sevgili Peygamberimizin çocukları kucağına alıp sevdiği ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. 
Nitekim bir defasında Resul-i 





memesi ve annesinin huzursuz olmaması için kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirirdi. 
(Buhari, Edeb 18; Müslim, Mesâcid 42.) 
Ashab-ı kiram bu hususta Peygamber Efendimizin şu sözünü aktarırlar: “Ben namaza, okuyuşumu uzatmak niyetiyle dururum. Fakat geriden bir çocuğun ağlamasını duyunca, annesine güçlük çıkarmamak için namazımı kısa keserim.” (Buhari, Ezan 65; Müslim, Salât 186, 192.) 


Çocuklar arasında ayrım yapmaması 


Hz. Muhammed (s.a.s.) anne babalara, çocuklarına eşit davranmalarını sürekli tavsiye etmiş, böyle bir davranışın çocukların doğal hakkı olduğunu bildirmiş (Buhari, Hibe 12-13; Müslim, Hibât 9-19) 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ve onlara, “Çocuklara eşit davranmanın, kendi üzerlerine düşen bir sorumluluk, çocukların ise hakkı olduğunu” hatırlatmıştır. (İbn Mâce, Ticaret 67.) “Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin.” (Buhari, Hibe 12- 13; Müslim Hibât 13) anlamındaki sözleriyle Sevgili Peygamberimiz Müslümanların bu konuda dikkatini çekmiştir. 


Peygamber Efendimiz erkek olsun, kız olsun çocuklara eşit davranılması gerektiğini Müslümanlara öğretmiştir. Bunun bir sonucu olarak İslam öncesi Arap toplumunda uzun süredir yerleşmiş bulunan yanlış tutumları değiştirmek için kız çocuklarına özel ilgi göstermiş ve kız çocuklarıyla ilgilenmenin, onlara iyilik etmenin anne babanın cennete girmelerine vesile olacağını müjdelemiştir. (ibn Mâce, Edeb 3.) 


Sevgili Peygamberimiz şehit çocuklarına, bir şekilde anneleri babaları ölmüş yetim ve öksüzlere, yoksul aile çocuklarına ve geçimini sağlamak için yorucu işlerde çalışmaya mecbur kalan çocuklara özel bir ilgi gösterir; onların problemlerini çözmek için çalışır ve ashab-ı kiramı da bu tür hizmetlere yönlendirirdi. 
Ayrıca çocukların, güçlerine ve yaşlarına uygun düşmeyen ağır işlerde çalışmaya zorlanmalarını da doğru bulmaz, kazanç için çocukların sömürülmesine izin vermezdi. 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse her konuda olduğu gibi çocuklarla her bakımdan ilgilenme konusunda da Sevgili Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir. O, bu konuda en güzel sözleri söylemiş, en güzel davranışları sergilemiş, en güzel örnekleri vermiştir. m 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Seracettin YILDIZ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


ocuk, evliliğin meyvesi ve evlerin neşesidir. Çocuk, toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür. Allah (c.c.) insanı tek bir nefisten yaratmış ve ondan eşini de yaratarak her ikisinden birçok erkek ve kadın 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meydana getirmiştir. (Nisa, 4/1.) 
Ayrıca insan neslinin devamı için evlilik müessesesini oluşturmuş ve bunun için kurallar koymuştur. Neslin korunmasına önem verdiği gibi nesli bozmaya/yok etmeye çalışanları yermiş ve bunlara dikkat çekmiştir. (Bakara, 2/205.) 





Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanın ilk yaratılışına ve daha sonra bir anne ve babadan oluş aşamalarına birkaç yerde değinildiği görülmektedir. Kur'an'da bazı yerlerde çocukluk evresi için “tifl” (Hac, 22/5; Mümin, 40/67.) 
ifadesi kullanılmış, bazı yerlerdeyse üstü kapalı bir şekilde 


Fotoğraf: Mehmet Öztürk 





zikredilmiştir.  (Müminün, 23/14) Ancak neredeyse tamamında insanın kuvvetli ve olgunluk döneminin öncesi olarak nitelendirilmiştir. Kendi başına ihtiyaçlarını göremeyecek bu çocuk soy olarak babaya nispet edilmiş; emzirme, bakım gibi sorumlulukları da kurallara bağlanarak ebeveynine yüklenmistir. (Bakara, 2/233; Ahzâb, 33/4-5; Talak, 65/6.) Ebeveynin bulunmaması hâlinde ise bu sorumluluk aile yakınlarına yüklenmiş, böylece hem çocuklar hem de 


malları koruma altına alınmaya çalışılmıştır. (Âl-i İmran, 3/37; Nisa, 4/2-3,6,9-10,127; Enâm, 6/152; Kehf, 18/82.) 


Kur'an'da çocuklar, dünya hayatının süsü ve Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden biri olarak sayılır. (Nahl, 16/72; Kehf, 18/46; Şuara, 26/132-134) Çocuk sevgisinin insanın yapısında bulunduğu vurgulanırken Âli İmran, 3/14.) diğer taraftan da itidalli olunması ve bu sevginin Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha üstün olmaması gerektiği belirtilmiştir. 
(Tevbe, 9/24.) Zira müminler için Allah sevgisinin her şeyden üstün olması (Bakara, 2/165.) ve Hz. 
Peygamber'i kendi canlarından daha önde tutmaları gerektiği ifade edilmiştir. (Ahzâb, 33/6.) Ayrıca evlat sevgisi kişiyi cihattan alıkoyacak seviyede olursa bu durumda gerektiğinde vatan savunması için kimse bulunmayacak ve Müslümanlar kâfirlere karşı güçsüz kalacaklardır. 


Kur'an-ı Kerim'de çocuğun varlığının, yokluğunun (ölümü) ve çocuk sahibi olamamanın birer imtihan olduğu belirtilmiş ve bu aşamalarla ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştır. “Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.” (Teğabun, 64/15.) ayeti varlıkla ilgili genel imtihana değinirken, “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır.” (Teğâbun, 64/14.) 
ayetiyse bu imtihanın bazen çok çetin olabileceğini belirtmiştir. Varlıkla ilgili imtihanda, buna karşı dikkatli olunması ve çocuğun Allah'ı zikretmekten alıkoymaması gerektiği zikredilmiş (Münafikun, 63/9.), yokluğu- na (ölümü) karşıysa bunun bir imtihan olduğu ve sabredilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Bakara, 2/155.) 


Çocuk sahibi olamama konusunda ise şu ayette Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretine vurgu yapılmakta ve çocuk sahibi olamayanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine işaret edilmektedir; “Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır: dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. 
Dilediğini de çocuksuz bırakır. 
Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.” (Şura, 42/49-50.) 


Bir tarafta çocuğu olamayanların imtihanı var iken diğer tarafta çocuğu olan bazı ebeveynlerin çocuklarını sokağa atması ve ölüme terk etmesi acı verici bir tablo teşkil etmektedir. Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) yaşadığı dönemde de bu tür olaylar meydana geldiği için Kur'an'da buna yönelik bazı ayetler inmiştir. Bu ayetlerde çocuğun cinsiyetinden utanılması eleştirilmekte (Nahl, 16/58-59.) ve geçim korkusu sebebiyle çocukların öldürülmesi/ölüme terk edilmesi yasaklanmaktadır. (sra, 17/31) İslam âlimleri sadece doğmuş çocukları değil, anne rahminde oluşmaya başladığı ilk günden itibaren ceninin de hayat hakkına sahip olduğunu ve annenin hayati tehlikesi olmadığı sürece can dokunulmazlığının bulunduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple zaruret dışında kürtaj haram kabul edilmiştir. Bu noktada Hz. Peygamber'e biat edecek kadınlardan 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çocuklarını öldürmemeye dair söz alınması dikkat çekicidir. 
(Mümtehine, 60/12.) 


Kur'an'da çocukların zikredildiği ayetlerde inanmayanlar açısından çocuklar güç olarak görülmektedir. Allah (c.c.) münafıklar hakkında Hz. Peygamber'e (ve dolayısıyla bize) “O hâlde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin.” (Tevbe, 9/55.) şeklinde buyururken münafıklara yönelik olarak da “(Ey münafıklar!), siz de tıpkı, sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı.” (Tevbe, 9/69.) şeklinde şiddetli bir uyarıda bulunmuştur. Bir başka yerde de kâfirlerin dilinden şu aktarılmıştır; “Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir.” (Sebe, 34/35.) 
Buna benzer başka ayetlerde de kâfirlere mal ve evlat verildiği ancak bu çoklukla şımardıkları ve sapıttıkları zikredilmiştir. (Kehf, 18/39-40; Meryem, 19/77; Hadid, 57/20; Nuh, 71/21; Tekasür, 102/1.) 


Kur'an'ın ifadesiyle sayısal üstünlüğün her zaman fayda vermediği ve Allah'ın yardımıyla nice azların çokluğa galip geldi-ËI (Bakara, 2/249.) gerçeği bir yana koyulacak olursa, bu sayısal çokluğun Allah katında bir deger ifade etmediği (Şuara, 26/88; Sebe, 34/37.) ve hatta bazen güç sahiplerinin hayrına olmadığı vurgulanmıştır. (Müminun, 23/55- 56; Nuh, 71/21.) Dolayısıyla sadece sayısal çoğunluğa aldanmamalı ama bu da ihmal edilmemelidir. 


Kur'an-ı Kerim'de çocukların eğitimiyle alakalı birçok temel ilke bulunmaktadır. Bunların çoğu da kıssalarda geçmektedir. Çocuk eğitiminde yapılması gerekenlere yani fiili aşamasına 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geçmeden önce ihmal edilmemesi gereken en önemli nokta duadır. Kur'an'da birçok dua örneği geçmektedir. 





Kur'an'da “usve-i hasene” (güzel örnek) olarak zikredilen (Mümtehine, 60/4.) Hz. İbrahim'den (a.s.), çocukları ve kendisinden meydana gelecek nesiller için yaptığı dualar önemli bir yer teşkil etmektedir. Allah (c.c.) 
tarafından birçok imtihanla denenmesinin ardından “Seni insanlara önder yaptık.” ifadesine hemen “Soyumdan da (yap).” 
niyazıyla karşılık vermiştir. (Bakara, 2/124) Yine oğlu İsmail ile Kâbe'yi inşa sürecinde: “Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar- dan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar... 
Soyumuz içinden, onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi çıkar rabbi- 


è? Kur'an-ı 
Kerim'de çocuğun varlığının, yokluğunun 
(ölümü) ve çocuk sahibi olamamanın birer imtihan olduğu belirtilmiş ve bu aşamalarla ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştır. 





miz!” (Bakara, 2/128-129)) şeklinde dualar yapmıştır. 


Çocukların eğitimi 


Ebeveynin en önemli görevlerinden biri çocuklarını eğitmektir. Zira eğitim olmaksızın hayatı idame ettirmek imkânsızdır. 
Buradaki eğitimden kasıt sadece okuma yazma olmayıp belki de insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken bütün bilgilerdir. Bu bilgilerin öğrenileceği ilk yer de ailedir. 





Kur'an'da kadın için “tarla” benzetmesinin kullanılması (Bakara, 2/223.) tesadüfi ve Salt maddi anlamda değildir. Evet, fiziksel açıdan bir tohumun filizlenmesi için tarla ne kadar gerekliyse tohum mesabesin- de olan “nutfe”nin insana dönüşmesi için de kadın o kadar gereklidir. Aynı şekilde toprağı yarıp ortaya çıkan ürünün büyümesi ve olgunlaşması için çiftçinin ilgilenmesi ne kadar önemliyse bebeğin büyümesi ve sağlıklı bir düşünce yapısıyla olgunlaşabilmesi için ebeveynin ilgilenmesi de bir o kadar önemlidir. Hz. Meryem'in yetişmesinde bitkilere ait ifadenin kullanılması da buna işaret olabilir. (Âl-i imran, 3/37.) Ayetteki “Enbete nebâten” ifadesiyle ilgili, Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle (Zemahşeri, 1, 187.) gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu (Reşid Rızâ, III, 
292) söylediğimiz görüşü destekleyen yaklaşımlardır. 





Çocuğa verilecek en önemli eğitim tevhit eğitimidir. Zira insanın önce kul olduğunu bilmesi ve Rabbini tanıması gerekir. Sonrasında hayatının geri kalan kısmını da bu doğrultuda düzenlemeli ve yaşamalıdır. 
Hz. Peygamber'in bu konudaki şu uyarısı bizler için önemlidir: “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhari, Cenâiz, 92.) Dolayısıyla her ebeveyn gecikmeden bu eğitimi vermelidir. 





Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lokman'ın çocuğuna yaptığı nasihatler tevhit eğitimi ile başlar. 
Bu eğitimde kullanılan “Yavrum! Allah'a ortak koşma!” ifadesi de iki şekilde anlaşılabilir: 





1. Oğluna ilk defa tevhit eğitimi veriyordur. Bu durumda tevhidin zaten fıtrattan geldiği ve çocuğa sadece bunun üstüne ekleme yapmaması yönünde tavsiye yapıldığı söylenebilir. 
Konuyla ilgili bazı ayet (Rum, 30/30.) ve hadisler de (Buhari, Cenâiz, 92) bu anlamı destekler mahiyettedir. 


2. Daha önce bir eğitim verilmiş olup bu da onun tekrarıdır. 
Bu durumda tevhit eğitiminde bir defayla yetinilmemesi ve çocukta iyice yerleşene kadar buna devam edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. 
Bu da vakıaya uygun düşen bir yorumdur. Özellikle günümüz şartlarında her taraftan gelen yoğun bilgi kirliliğine karşı bu yöntemin uygulanması önem arz etmektedir. 


Hz. Lokman'ın devamında söylediği “Çünkü ortak koşmak el- 





bette büyük bir zulümdür.” ifadesi ise bu eğitimde gerekçenin 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? Çocuğa verilecek en önemli eğitim tevhit eğitimidir. Zira insanın önce kul olduğunu bilmesi ve Rabbini tanıması gerekir. 
Sonrasında hayatının geri kalan kısmını da bu doğrultuda düzenlemeli ve yaşamalıdır. 


çocukların yataklarının ayrılması yönündeki emri de önem arz etmektedir. (Ebu Davud, Salât, 495.) 





de açıklanarak çocuğun meseleyi iyice kavramasının önemine işaret etmektedir. 


Tevhit eğitiminden sonra en önemli eğitim ibadet eğitimidir. 
Hz. Lokman'ın tavsiyelerinde ibadetlerin temeli olan namazın zikredilmesi, Hz. İsmail'den bahsedilirken “Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi.” (Meryem, 19/55.) 
şeklinde buyurulması ve Hz. Peygamber'e yönelik olarak da benzer bir ifadenin kullanılması (Tâhâ, 20/132.) ebeveynin bu konuda nasıl davranması gerektiğine işaret etmektedir. Bu konuda sözlü eğitimin yanı sıra ebeveynin fiili anlamda örnek olması da eğitimin en etkili yönüdür. 





Çocuğun öğrenmesi gereken temel hususlardan biride mahremiyet eğitimidir. Kur'an'da ergenlik çağına gelmemiş çocukların, ebeveynin istirahat saatlerinde yatak odalarına girmeleri için izin istemeleri gerektiği belirtilmekte, ergenliğe girmiş olanlar için de bu kapsam biraz daha genişletilmektedir. (Nur, 24/58-59.) Dolayısıyla çocuğun yaşına göre aşama aşama mahremiyet eğitimi verilmelidir. Bu noktada Hz. Peygamber'in, 10 yaşına gelmiş 





Ailede birden fazla çocuk olduğunda kardeşler arasında kıskançlık kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle ebeveynin yenidoğan çocuğa daha fazla yönelmesi büyük çocuklarda kıskançlığa yol açmaktadır. 


Kur'an'da bu olayın en çarpıcı örneği Yusuf kıssasıdır. Babası tarafından çok sevilen Hz. Yusufu diğer kardeşleri kıskanmaktadır. Hz. Yakup bunu fark eder ve oğlu Yusuf'a dikkatli olmasını emrederek gördüğü rüyayı diğer kardeşlerine anlatmamasını ister. (Yusuf, 12/4-5,8- 
9) Hz. Yakup böyle davranarak kardeşler arasındaki kıskançlık krizini önlemeye çalışmıştır. Dolayısıyla ebeveynin bu konuda dikkatli davranması ve çocuklar arasında kıskançlığa yol açacak davranışlardan ve kayırmalar- dan geri durması gerekir. 


Ana hatlarıyla sadece birkaç tanesine değindiğimiz çocuk eğitimiyle alakalı olarak Hz. Peygamberi'n en büyük örneğimiz olduğunu ifade etmeliyiz. Zira Hz. Aişe annemizin ifadesiyle o (s.a.s.), yaşayan Kur'an idi. Dolayısıyla onun uyguladığı yöntem, Kur'an'ın hayat bulmuş hâlidir. m 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MODERN DÜNYADA 


“Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde öteki kuşaklar serinler.” 


(Çin atasözü) 


Dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına kuşak/je- nerasyon denilmektedir. Kuşak kavramı hemen hemen aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Toplumdaki sosyal değişimler, ancak kuşaklar incelenerek ortaya çıkmaktadır. Her kuşak yaşadığı bölgeye göre farklılık göstermekle birlikte her dönemin hâkim değerleri, kültürel kod-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HZ. PEYGAMBER'İ 
(S.A.S) ANLATMAK 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ları ve bunların şekillendirdiği düşünce ve davranış kalıpları, kuşaklarda ortak bir niteliğin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Kuşakları anlamak; geçmişi konumlandırmak, geleceği tekerrürden uzak kılmak için fevkalade bir araç. Bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamaktir. Bir dönemi anladığınızda ise kurgusal gerçekliğin ötesine uzanarak sizin gibi olmayanları kendinize ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeniz mümkün olur. Bu mümkün olduğunda ise daha aklıselim bir betimleme, daha nitelikli birey ve toplum olmanın imkânı elde edilmiş olur... 


Genellikle yirmi birinci yüzyılda kuşak sınıflandırılması; Batı 





kaynaklarında Gelenekselciler/ Sessiz Kuşak (Traditionalists 1925-1945), Bebek Patlaması (Baby Boomers 1946-1964), X Kuşağı (1965-1979) , Y Kuşağı (1980-2000) ve Z Kuşağı (2000-2020) şeklinde yapılmaktadır. Z Kuşağı, ayrıca “İnternet kuşağı”, “M Kuşağı”, “Kuşak 1”, “Gelecek Nesil” (Next Generation), “iGen”, “Her zaman online” (Instant Online), “Dijital Nesil”, “Kristal Çocuklar” ve “Yeni Sessiz Kuşak” olarak da adlandırılmaktadır. 


Z Kuşağı 

2000 ve sonraki dönemlerde 
doğan, en büyüğü şu an itibarıyla 20 yaşında olan kişiler, Z Kuşağı'nın birer temsilcisi sayılmaktadır. Teknolojide yaşanan 


gelişmeler ışığında, kuşaklar kendi bulunduğu zaman dilimi içerisinde teknolojik araçlarla iletişimde olmuş ve teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanmıştır. Fakat Z Kuşağı iletişimde olmanın ötesinde, teknoloji ile içli dışlıdır. Bunun için de literatürde Z Kuşağı'na Dijital Nesil denilmektedir. Z Kuşağı için internet teknolojileri ve dijital donanımlar günlük hayatın vazgeçilmezi ve bedenin âdeta bir uzvu hâline gelmiştir. 
Bu kuşak için insanlık tarihinin el, göz, kulak ve benzeri gibi motor becerilerinin eş zamanlı çalışma niteliğinin en yüksek olduğu kuşak ifadesi kullanılmaktadır. Modern dönemin im- 








Z Kuşağı'nın Temel Özellikleri 





ari 


Hırslı 

Bireyselliğe önem veren Yeniliğe açık 

Yalnız 

Özgün ve gerçekçi Bağımsız ve sabırsız Güven arayan 
Yardımsever 

İyi niyetli 

Hoşgörülü 

İçten ve sevecen 





kânlarına hızlı erişebilen ve onları etkin şekilde kullanabilen bu nesil, aynı zamanda içinde yaşadığı sosyal alanın geleceğe uzanan köprüsü niteliğindedir. 
Teknoloji bağımlısı ya da tutkunu olmamayı başardıkları ölçüde, teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak algılama potansiyeline sahip bir kuşaktır. 
Haberleşmek ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek için e-posta yerine sosyal medyayı (Facebook, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Youtube ve Instagram) kullanan, bilgisayar, MP3 çalar, i-Pod, cep telefonu, playstation ve xbox ile büyüyen Z Kuşağı, teknolojiyi ileri derecede kullanetin, hızın ve “Hemen şimdi benim olmalı!”, “Hemen şimdi satın al!” gibi unsurların etkisi ile hareket etmektedir. Bütün bu özellikler aynı zamanda onları bireyselliğe ve yalnızlığa sürüklediği için de Z Kuşağı'na “Yeni Sessiz Kuşak” (The New Silent Generation) da denilmektedir. Belirtilen psikolojik mod, uzmanlar tarafından “derin duygusallık” olarak adlandırılır. Bu duygusal yapıları nedeniyle “uzun süreli hafızaları” ancak hikâyeleştirme ve hayaller ile etkinleştirilebilmektedir. 
Bu durum, zaafın bir imkâna dönüştürülme potansiyelini de 














nabilmektedir. Z Kuşağı inter- 


e Bilgileri çok çabuk ° ve hızlı bir şekilde ö alabilen 

Analiz edebilen 

ve konuya yönelik yorum getirebilen Geleneksel eğitim yöntemlerinden çok interaktif, modern, esprili ve ironik eğitim yöntemlerini tercih eden. 


Geleneksel inanışları benimseyen ve yeni 


muhafazakâr düşünce yapısıyla aileye değer 


veren 


e Öz denetimli ve daha fazla sorumluluk sahibi. 


Z Kuşağı'na göre Hz. 
Peygamber nasıl anlatılmalı Yaklaşık otuz Z Kuşağı bireyine sorulan “Hz. Peygamber'i (s.a.s.) 
nasıl anlatmak gerekir?” sorusuna verdikleri cevaplardan yola çıkarak teorik bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Z Kuşağı gençlerinden alınan cevaplara uygun bir tespit, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 


daha iyi nasıl anlatılacağının izahını, salt teorik bir tespite dayandırmaktan öte, bizzat ilgili muhatabın görüşleri dikkate alınarak daha gerçekçi bir çözüm önerisi- ne bizleri taşıyacaktır. 

Sosyal Medya ve çevrim içi araçlara başvurarak ulaştığımız Z Kuşağı gençlerinin cevaplarında 


beraberinde bulundurmaktadır. 


Orijinal eserler ortaya koyan, 


Bireyselliğe önem vermekle birlikte İş birlikçi, aktif ve katılımcı 


Hiyerarşiye soğuk 
Çabuk vazgeçebildikleri için kurumsal sadakatleri düşük 


Önceki kuşaklara göre daha planlı, daha iyi eğitimli, daha çok diplomalı, daha donanımlı, daha uzman, daha az kompleksli ve daha öz güvenli 


Markalar, ürünler ve hizmetler hakkında aktif geri bildirimler ve yorumlar yapmaktan çok hoşlanan ve sosyal medyada çok fazla içerik tüketen. 


öne çıkan temaları şöyle özetleyebiliriz: “Hz. Peygamber'in (s.a.s.) anlatım yöntemi açısından şikâyet edilen yön, hep aynı konuların, belli anlatım tekniklerinin kullanılarak aktarılıyor olması. Hep aynı konular, aynı kalıplarla anlatılıyor. Biz aslında iyi reklam yapmıyoruz...” (Elif 18). 
“Çok tekrara gidiliyor olması. İl- 
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“Genclerin hem öğrenmelerini hem anlamalarını hem de ders çıkarma, yorumlama yetilerini geliştirmeyi hedefleyerek hayatlarındaki durum ve problemleri peygamber hayatıyla 

analoji kurarak anlatabiliriz.” 





kokuldan başlanarak sürekli aynı bilgiler veriliyor...” (Z 13). Bu duruma çözüm önerileri ise Hz. Peygamber'i (s.a.s.) insani bütünlük içerisinde -peygamber oluşunun getirdiği üstünlük; aynı zamanda insan olmanın barındırdığı doğallık içinde- olduğu gibi anlatmak: “Sadece doğrularıyla değil her ne kadar hataları az da olsa, bize anlatarak onun da bir insan oldugunu anlatmalısınız.” (Ayşe 14). 
“Efendimizi anlatırken sadece belli şeyleri anlatmayın...” (Damla 11). “Klasik anlatımların dışına çıkılmalı.” (Merve 19). 


Z Kuşağı'nın Hz. Peygamber'i anlatma niteliği konusundaki önerileri ise hayatımıza dokunacak yönlerinin, kendisini bize yakın hissettiren bir modla anlatılması şeklindedir: “Hayatımıza dokunacak şeyler de anlatılma- 
1.” (Emine 20). “Çok yakınımızdaymış gibi anlatmalıyız.” (Elif Şen 20). “Her an yanımızda, 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en önemlisi aşk ile anlatılmalı.” 
(Melikenur 20). 


Hz. Peygamber'i (s.a.s.) anlatma yöntemi konusunda da dikkate değer önerilerde bulunmakta Z Kuşağı: “Hikâyelerle anlatılmal.” (Elif, Z 12). “Gençlerin hem öğrenmelerini hem anlamalarını hem de ders çıkarma, yorumlama yetilerini geliştirmeyi hedefleyerek hayatlarındaki durum ve problemleri peygamber hayatıyla analoji kurarak anlatabiliriz.” (Azranur 19). Bu bağlamda Damla'nın (11) biz yetişkinlerden daha çarpıcı bir talebi var: “Davranışlarınızla da onu yaşatın. Efendimizi anlatırken sadece belli şeyleri anlatmayın. Sınavda çıkacak, bunları bilin yeter, demeyin. Hem biz diğer peygamberleri de tanımak istiyoruz.” Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatını anlatan kitap- 


ların daha yaygın okunabilmesi için de Elif Şen (20) bir öneride bulunmakta: “Siyer kitaplarını sevdirmeli ve okunmalarını sağlamalıyız, okullarda okuma grubu kurmak olabilir. Okulda da Hz. Peygamber, evde de Hz. Peygamber, arkadaş ortamında da Hz. Peygamber, sosyal medyada da Hz. Peygamber'imiz olmalı, hep aklımızda ve kalbimizde olmasını sağlamalıyız.” Onu (s.a.s.) 
kim anlatmalı? sorusuna, hitabeti güçlü biri diyen Zehra (16), şu ilavelerde bulunmakta: “Birkaç anıyla güzel bir sohbet başlatılıp araya da bilgiler serpiştirilebilir. 
Video her zaman dikkat çeker.” 
Ahmet de (11) benzer bir öneride bulunmakta: “Ekranda film gibi gösterilmeli ve arada video durdurularak önemli noktalar sözlü anlatılmalı.” Zeliha'nın (13) çizgi film ve romanlarla anlatılmalı talebini de unutmamak gerekir. 


Z Kuşağı'nın nitel görüşme metninin nvivo programı ile 


oluşturulmuş kelime bulutu 







Sarmatas p, O 


si, A 4 
ML 2 





anlatılmas 





; Sekilan kitaplar, 
%, MAUN , Zam 









2 hayy, 


ih 


dönemin 


Sonuç 


Modern dönemde internetin gelişmesi ile ortaya çıkan sosyal medya araçları, toplumda yaşayan bireylerin sanal ortamda sosyalleşmesine ve bireylerin anlık olarak birbirleri ile iletişime geçmelerine olanak sağlamaktadır. Zaman ve mekân kavramlarının ortadan kalkmasına neden olan sosyal medya araçları, kuşakların sahip oldukları özelliklerin ve davranışlarının değişmesin- de önemli bir rol oynadığı gibi kuşakların öğrenme nitelikleri üzerinde de etkisini göstermektedir. Z Kuşağı'nın özelliklerini ve onlardan gelen cevapları dikkate aldığımızda “Hz. Peygamber'i nasıl anlatmalıyız? 
sorusuna daha kuşatıcı bir cevap verebiliriz. 





1. Z Kuşağı bireylerinin yenili- ge açık olması, kendilerine Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) yeni yöntemlerle anlatılması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla geleneksel eğitim yöntemlerinden çok interaktif, modern ve esprili eğitim yöntemini tercih etmek faydalı olacaktır. Bu bakımdan bu kuşağa yönelik eğitim ortamlarının grafik ve resim gibi görsel malzemelerle güçlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, sanal medya araçlarının bütününü, bir öğrenme materyaline dönüştürerek her bir aracı ilgili konu, bağlam içerisinde değerlendirmek gerekir. 





2. Bu kuşak gençlerinin diğer bir özelliği sabırsız ve özgün olmalarıdır. Bu konuda yapılacak çalışmaların ya da iletilecek me- 


sajın süresi, üst düzey öğrenme süresiyle O sınırlandırılmalıdır. 
Aynı zamanda tekrardan uzak ve gençlerin özgünlüklerini ilgili mesajda bulacak nitelikte 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ifade etmekle birlikte; bu duruma aykırı olanla da yollarını hızlı bir şekilde ayırabileceklerini göstermektedirler. Bunun için 








olmalı. 





3. Z Kuşağı gençleri, hem bireysel bir tavır takınmakta hem de paylaşılan (o konunun/bütünün bir parçası olarak olaya müdahil olup yorum yapmak istemektedirler. Yani hem kendile- 


de aileye veya aile masumiyetini sunacak yakınlıklara/mesaj- lara açıktırlar. 


5. Modern dönemin hızından ve nitelik kazandıran imkânlarından olabildiğince çok ve hızlı faydalanan bu kuşak, yetişkin- 





rine, tek başına bir kişilik olarak değer verilmesini arzulamaktalar hem de bireyselliklerini 





lere; “Bana bir şey sunacaksan hızlı olmalısın.” diye seslenmekte. Çünkü ona göre hayat hiç olmadığı kadar hızlı. Ayrıca 





aşarak bütünlükte kendilerine göre bir konum edinebileceklerini göstermek istemekteler. 
Dolayısıyla kendilerine iletilecek bir mesajda kendilerini/bi- reyselliklerini bulmalılar. Aynı zamanda konuya bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri bir kurguyla dâhil edilmeliler. 
Analiz ve yorum yapabilecek bir konumlandırmayla görüşlerini ifade edebilmeliler. 





4. Z Kuşağı'nın iyi niyetli, yardımsever olması ve aynı zamanda güven araması, kendilerinin yönlendirmeye kısmen açık olduğunu göstermektedir. 
Fakat bu durum, görüş ve tutumların dikte edilmesine açık oldukları anlamına gelmemektedir. Modern dünyanın kavurucu yalnızlığı içinde hakikat arayışında olan bu gençlik, yürekten bir dokunuşun, samimi bir paylaşımın ve dostluğun susuzluğunu yaşarken, kendilerine uzatılacak elin sadece ve sadece gösterildiği masumiyette olması gerektiğini düşünmekteler. Araçsallaştırılmamış bir hakikati kabule açık olduklarını 


değer atfedilecek anlam alanları da o düzeyde hızlı değişmekte. Dolayısıyla bana bir değer sunacaksan hem hızlı davranmalısın hem de bu değer kendini yenileyebilecek bir nitelikte olmalı ki ben kendisine bağlanabileyim diye düşünmekte. 
Çünkü zamanın ruhunda saklı kılınmış durum (Zeitgest) Z kuşağı bireyine bunu sunmakta. 





Sözlerimizi, kendisinin nasıl anlatılması gerektiğini bizlere öğretenin, yolların en güzeline sahip olanın sözleriyle ve onun eğitiminden geçenlerin ifadeleriyle noktalayalım: 





Resulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “İnsanların seviyelerine inin.” (Ebu Davud, Edeb, 23, H. 
No: 4842.) 


“İnsanlara ( anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulü'nün yalanlanmasını ister MİSİNİZ?” (Buhari, İlim, 4) 


“Bir gruba, akıllarının almayacağı şeyler söylersen, şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur.” (Müslim, Mukaddime, 3.) m 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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4-6 YAŞ GRUBU KUR'AN KURSLARI 


Kadir DİNÇ 
DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 


2 Temmuz 1999 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri (o Hakkındaki Kanun'a eklenen 3. madde ile Kur'an kurslarındaki yaygın eğitime yaş kotası getirilmişti. Bu kota, eğitimde fırsat eşitliğinde bir engeli ifade etmekteydi. Bu aynı zamanda öğrenmenin en 





minden uzak kalması demekti. 
Yapılan bu değişiklikle birlikte Başkanlığımız Kur'an kurslarına 





kolay ve etkili olacağı çocukluk döneminde neslimizin din eğiti- 


devam eden öğrencilerin büyük çoğunluğunu yetişkin ev hanımları oluşturuyordu. Onların 





da önemli bir kısmının okul öncesi yaş grubunda çocuk sahibi olması, çocuklarının din eğitimi ihtiyacının karşılanmasına yönelik müftülüklere ve Başkanlıgımıza müracaatta bulunmaları hukuki engelin kaldırılmasına yönelik ciddi adımların atılmasına vesile olmuştur. 


Bütün bu çabalar karşılıksız kalmayarak 17 Eylül 2011 tarihinde 28057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'nin 15. 
maddesiyle Kur'an kurslarının 


önündeki yaş engeli de giderilmiş oldu. Bu durum din eğitiminde yeni fırsatlar ve yeni adımlar demekti. 


4-6 yaş Kur'an kursları için müfredat-materyal hazırlıkları 


Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öncelikle alanında etkin isimlerden gruplar oluşturuldu. Pedagog, çocuk psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanları, akademisyenler, bazı örgün eğitim kurumlarının genel müdürleri, okul öncesi öğretmenleri, Kur'an kursu öğreticileri ile toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek 4-6 yaş grubundaki çocukların din eğitimi çalışmaları için eylem planı oluşturuldu. 
Eylem planı çerçevesinde bir program ve materyal çalışması başlatıldı. 


Erken çocukluk dönemine yönelik değerler eğitimini esas alan “Kur'an Kursları Öğretim 





Programı” (4-6 Yaş Grubu) hazırlandı. Muhatap kitlenin gelişim özelliklerini o dikkate 





alan, yüzde 80 değerler eğitimi, yüzde 20 de Kur'an-ı Kerim öğretimini kapsayan program çocuklarımızın Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımız Kur'an'ı, yüce dinimiz İslam'ı öğrenmelerinin yanı sıra dua, şükür, merhamet, iyilik, sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak, şehitlik, gazilik gibi değer ve erdemleri tanıyarak zihin ve duygu gelişimlerine 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uzmanlarından oluşturulan bir komisyonla 4-6 yaş grubu çocuklar için öğretici ve etkinlik kitapları hazırlandı. 


Hazırlanan program ve materyaller ilk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Başkanlıkça belirlenen bazı illerde pilot olarak uygulamaya konuldu. 
Pilot uygulamanın olumlu sonuçlar alması ve toplumda yüksek kabul görmesi ile birlikte ülke genelinde, şartları elverişli olan yerlerde bu kursların açılmasına karar verildi. 


4-6 yaş srubu Kur'an kurslarında öğretici yeterlikleri 


Takdir edilecektir ki uzun yıllar yetişkin eğitiminde görev alan öğreticilerimizin okul öncesi Kur'an kurslarına yeni bir heyecan ve gayretle yönelmeleri bu alana dair eksikleri telafi edemeyecekti. Bu aşamada çocuk gelişimi alanında lise, ön lisans veya lisans diploması olan öğreticilerimize 4-6 yaş grubu sınıflarda doğrudan görev verilirken bu alanda yeterliliği olmayanlar için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan 380 saatlik “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” sertifikasına sahip olma şartı getirildi. Ayrıca sertifika eğitimlerinin yanında öğreticiler, alana yönelik hiz- 








uygun din ve ahlak gelişimi göstermelerini amaçladı. 


4-6 yaş grubu çocukların eğitiminde kullanılmak üzere alan 


met içi eğitimlerle desteklendi. 


İlahiyat fakültesi programlarında din eğitimi dersleri/for- masyon programları içerisinde konuyla ilgili genel çerçevede 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olarak çalışılmalıdır. 


edinilen bilgi ve formasyon hariç okul öncesi din ve deger eğitimine dair bir müfredat bulunmaması sebebiyle alana dair sertifika eğitimleri zorunlu hâle getirilmiş geçici öğretici de olsa lisans eğitimi alanlar tercih edilmiştir. 


4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının gelecek perspektifi 


Yaklaşık 6 yıldır uygulanan ve uygulama süreci içerisinde ya- 
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* Başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına yönelik halkımızın büyük teveccühünü müşahede etmekteyiz. Bu nedenle halkımızın bu talebini karşılamak üzere devletimizin bütün okul öncesi eğitim kurumlarında hatta kreşlerde bile din ve değerler eğitimi özel bir program 


pılan çalıştay, toplantı, seminer ve anket çalışmalarının adım adım izlenerek gerekli güncellemelerin yapıldığı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarıyla alakalı aşağıda dile getirilen tespitler önem arz etmektedir. Bu eğitimlerin nitelik ve nicelik performanslarının artması gelecegimizin teminatı yavrularımıza karşı insani ve vicdani sorumluluklarımızdandır. 


Başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına yönelik halkı- 


mızın büyük teveccühünü müşahede etmekteyiz. Bu nedenle halkımızın bu talebini karşılamak üzere devletimizin bütün okul öncesi eğitim kurumlarında hatta kreşlerde bile din ve değerler eğitimi özel bir program olarak çalışılmalıdır. 


Başkanlığımız 4-6 yaş grubunda görev yapan öğreticilerimizin eğitimlerinde lisans düzeyi tercih edilirken bu öğreticilerimizin söz konusu kurslarda görev alabilmeleri için sertifika eğitimi almaları amacıyla gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. Mevcut pedagojik formasyon eğitimlerinde erken çocukluk dönemi din ve değerler eğitimine dair bir içerik müfredatta yer almamaktadır. Bu sebeple ilahiyat programlarında ve öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında yeni bir ihtiyaç olarak daha derinlikli bir biçimde bu alana dair içerik ve bölümlerin oluşturulması elzem görülmektedir. 





Daha önce de dile getirdiğimiz gibi 4-6 yaş grubu Kur'an kursları için ihtiyaç duyulan içerik ve materyal Başkanlığımızın kurumsal birikim ve çabalarıyla oluşturulmuş, bu çabalarla öğretici ve etkinlik kitapları hazırlanıp basılmıştır. Bu yaş grubuna yönelik ülkemizin bilimsel, kültürel ve eğitsel birikimi, zengin bir içerikle basılı, sesli, görüntülü ve dijital ağlar üzerinden başta aileler olmak üzere öğretici ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmalıdır. 


Başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında din ve degerler eğitimiyle etkileşime giren bir çocuğumuz ile sayıları yaklaşık 9 milyona ulaşan 4-9 yaş grubu çocuk nüfusumuz ilkokul 4. sınıfa kadar din ve degerler eğitiminden tamamen uzak kalmaktadır. Bu nedenle örgün eğitimin tamamını kapsayacak şekilde bir din ve deger eğitimi programına ihtiyaç bulunmaktadır. 


Başkanlığımız, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına sadece öğretici desteği yapabilmekte, mekân düzenlemesi halkımızın bağışları ve müftülüklerimizin özel gayretleriyle karşılanmaktadır. Erken çocukluk dönemi din ve değer eğitimine yönelik hizmet veren bu kurslarımızın çocuklarımızın psiko-motor gelişimlerini destekleyici ma- 


° 4-6 yaş grubu 
Kur'an kursları için ihtiyaç duyulan içerik ve materyal Başkanlığımızın kurumsal birikim ve çabalarıyla oluşturulmuş, 

bu çabalarla öğretici ve etkinlik kitapları hazırlanıp basılmıştır. 
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hiyette oyun ve beceri atölyeleriyle donatılması, buna dair müstakil bütçe ayrılması gerekmektedir. 


Sonuç olarak 


TÜİK'ten aldığımız veriye göre ülkemizin 4-6 yaş çocuk nüfusu 
3 milyon 980 bin 361'dir. 5-9 
yaş grubunda ise 6 milyon 6 yüz 
61 bin çocuk nüfusumuz bulunmaktadır. Kurslarımızda eğitim gören çocuk sayımız 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla 160 bindir. 
Saha çalışmalarının ortaya koyduğu verilerden hareketle bireyin kişilik özelliklerinin % 80'inin 
7 yaşından önce tamamlandığını dikkate aldığımızda ne kadar geç kalınan bir alan olduğu net bir şekilde fark edilmektedir. Bu farkındalık kapsamında çocuklarımızın din eğitimi ihtiyacının bilimsel, pedagojik ve psikolojik boyutlarının geniş çaplı değerlendirilerek ulusal bazda gerekli adımların atılması zorunluluğu izahtan varestedir. m 





° 





Prof. Dr. Mehmet Emin AY: 


“Asrısaadet çocuklarının gönlünde müstesna bir Peygamber sevgisi vardı.” 


Hocam, bize Hz. Peygsamber'in (s.a.s.) çocuklara yaklaşımından bahseder misiniz? 


Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yanında çocukların her zaman müstesna bir yeri vardı. Doğrusu kendisi de dedesi Abdulmuttalib'den aynı ilgiyi görerek bü- 


Söyleşi 
Mahir KILINÇ 





en çok dikkat çekici örneklerini, çocuklarla olan ilişkilerinde bulabileceğimizi söyleyebiliriz. 
Çünkü çocuklara verdiği değerin bir uzantısı olarak âdeta “çocuklarla çocuklaşabilen” ve bunu diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir kişiliğe sahiptir 





yümüştü. Fakat Resul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimizin peygamberlik dışındaki insani yönünün 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Peygamberimiz... Onun çocuklara yaklaşımındaki bu farklılık bile başlı başına incelenmesi 


gereken bir konudur. Ancak sorunuza kısaca cevap verecek olursak... Daha Mekke'de peygamberlik öncesi dönemde, kendi evlatlarına özellikle küçük kızı Hz. Fatıma'ya ilgisi ve şefkatiyle insanlara örnek olmuş, sözleri ve davranışlarıyla insanları olumlu yönde etkilemiş ve ezilen hor görülen kız çocuklarının, insanların nazarında artık 


“Allah'ın bir armağanı” olarak görülmeye başlanmasına vesile olmuştu. 


Hayatının son on yılını geçirdiği Medine'de ise o yıllarda çocukluk dönemini yaşayan sahabenin bize aktardığı bilgilere göre neredeyse her birinin mutlaka Peygamberimizle yaşadığı bir hatırasının olduğunu ve onların bunu hafızalarında özenle sakladıklarını görmekteyiz. Diyebiliriz ki Seniyyetü'l-Vedâ tepelerinde, kızlı erkekli, en güzel elbiselerini giyinerek karşılama merasimine gelmiş Medineli çocukların Peygamberimizle ilk kez karşılaşmalarıyla başlayan diyalog, bir sevgi halesine dönüşmüş ve bu hale Efendimizin (s.a.s.) yaşadığı sürece her birini şefkatle sarıp sarmalamıştır. 





Asrısaadetin çocuklar için bir “mutluluk çağı” olarak kabul edilmesinde bu çağı bizzat yaşayan çocukların en değerli mutluluk vesilesi, daha karşılaştıkları ilk gün kendilerine sevgilerini ifade eden bir peygambere sahip olmalarıydı... 


Peki, barış, huzur ve mutluluk çağı olarak da nitelendirilen “Asrısaadet Dönemi” çocuklarının gözünde, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) nasıl bir yerdeydi? 

Bu güzel sorunuza biraz önceki o ifadelerimizi o kaldığımız yerden devam ettirerek cevap verebiliriz. Efendim, asrısaadet çocuklarının gözünde Sevgili Peygamberimiz, öncelikle, kendilerine “Esselâmü aleyküm yâ eyyuhe's-sıbyan” diyerek özel bir ifadeyle selam veren ve “Selam olsun sizlere çocuklar!” diye ilgisini bizzat belli eden biridir. 
Çocukluk dönemini yaşayan sahabiler, oyun oynadıkları esnada 





yanlarına kadar gelerek onlara selam veren Peygamberimizin bu davranışından kendilerine değer verdiğini hissetmişler ve bunu hep anlatagelmişlerdir. 


Yine malumunuzdur ki çocuklar, içinde bulundukları çağ gereği, oyundan hoşlanırlar ve aynı zamanda oyuncaklarının başkaları tarafından da sevilmesini ve takdir edilmesini isterler. Hz. 
Enes'in anlattığı bir hatıra tam da bu konuyla alakalı... Kardeşi Umeyr'in evcil bir serçe kuşuna sahip olduğunu ve onunla oynadığını, Peygamberimizin de onu her gördüğünde “Yâ Ebâ Umeyr! 
Mâ feale'n-Nuğayr?” “Serçen ne âlemde Ebü Umeyr?” diyerek kuşunu sorduğunu görmekteyiz. Peygamberimizin bir gün Enes'ten serçenin öldüğünü öğrenince Umeyr'i teselli etmek için evlerine gittiğini öğrenmemiz de tabiatıyla çocukların gözünde Sevgili Peygamberimizin çok müstesna bir mevkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Zaten bu derin sevginin belki de en manidar ve en dramatik tezahürü, Resul-i Ekrem (s.a.s.) 
Efendimizin cenaze namazını ashab-ı kiram'ın erkekleri ve kadınları kıldıktan sonra Medineli çocukların da kılması ve ahiret yurduna onu en son uğurlayanların onlar olmasıdır... 








“Bir babanın evladına verebileceği en değerli hediye (bırakabileceği en kıymetli miras) güzel terbiyedir (iyi bir eğitimdir)” buyuran ve “Kişinin, çocuklarının eğitimiyle meşgul olmasının, sadaka vermesinden daha hayırlı olduğunu” ifade eden Hz. Peygamber'in (s.a.s.) çocukların terbiyesine ve eğitimine verdiği önemden kısaca bahseder misiniz? 


SÖYLEŞİ e— 


Malum olduğu üzere bir hadisinde Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.s.) “Ben bir muallim olarak gönderildim.” buyurmaktadır. Haddizatında onun bu “öğretmenlik” vasfı, ayetlerde de vurgulanmaktadır. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir topluma peygamber olarak gönderilmiş olan Efendimizin özelde çocukların, genelde ise toplumun tüm fertlerinin eğitim-öğretime muhatap olmasını önemsemesi dikkate değerdir. Zira iyi bir eğitime muhatap olan evlat, hem ebeveyninin en değerli iyilik-sevap vesilesi (sadaka-i câriye) hem de hayır dua kaynağıdır... 


Evet, Hz. Peygamber'in nazarında çocuğa verilecek en degerli hediye, bırakılabilecek en kıymetli miras güzel terbiyedir, eğitimdir... Aynı zamanda gençlerin, kadın erkek yetişkinlerin yanında evdeki hizmetçilerin bile eğitimini önemseyen bu tavır ve tavsiyeler, ashab-ı kiram'da öylesine etkili olmuştur ki evlatlarını yetiştirme hususunda ciddi gayret ve çaba içinde oldukları gibi hizmetçilerini de aynı özeni göstererek yetiştirmişlerdir. Abdullah ibn Ömer'in (a.) hizmetçisi Ebu Abdullah Nâfi, bu şekilde yetiştirilen ve ilim dünyasında ünlü bir hadis âlimi olarak tanınan kişilerden biridir. 








Hz. Peygamber'in (s.a.s.) çocuklarla olan her bir hatırası aynı zamanda terbiyevi (eğitsel/pedagojik) değeri de haizdir, diyorsunuz. Çocukların eğitimine yönelik bu hatıralardan bazı örnekler verebilir misiniz? 

Tabii ki... Doğrusu her bir hatıranın böyle bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü 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peygamberler “fetânet” özelliği- ne sahip oldukları için onlar boş işlerle uğraşmaktan beri kimselerdir. Dolayısıyla bu hatıraların her birinde bir terbiyevi unsur var olduğu gibi onlardan birer düstur çıkarmak da mümkündür. Arzunuz üzere birkaç örnek verelim izninizle... 








Rafi ibn Amr isimli sahabi şöyle anlatıyor: 

“Küçük bir çocuktum. Hurma ağaçlarını taşlar, yere düşenleri alıp yerdim. Bir gün yine böyle yaparken bahçe sahibi beni yakaladı ve hiçbir şey söylemeden doğruca Peygamberimizin huzuruna çıkarıp şikâyetçi oldu benden... Çok mahcup olmuştum. 
Peygamberimiz (s.a.s.) tatlı sesiyle, “Yavrucuğum! Neden hurma ağaçlarını taşlıyorsun?” diye sordu. Sadece 'Acıkmıştım, karnimi doyurmak için... diyebildim. 
Bana yine şefkat dolu sesiyle, “Bundan sonra ağaçları taşlama yavrum. Ama altına düşenleri alıp yiyebilirsin. dedi ve ardından benim için “Allah'ım! Sen bu yavrucağın karnını doyur” şeklinde dua etti...” 


Burada görebildiğimiz birkaç husus vardır. Bir kere Resulüllah (s.a.s.) Efendimiz, huzuruna “suçlu” olarak getirilen bir çocuğun yaptığı işin sebebini sorarak ona kendini ifade etme ve savunma hakkı tanımıştır. Yine sebebini öğrendikten sonra, ona yaptığı şeyi bir daha yapmamasını telkin etmiş ama bu yasakla beraber bir de alternatif sunmuş, “taşlamamak şartıyla ağacın altına düşenleri yiyebileceğini” bildirmiştir. Tüm bunları yaparken sevgi, merhamet ve şefkati sesine yansımış ayrıca onun için Allah'a dua da etmiştir. İşte Râfi” ibn Amr, bu hatırasını hayatı boyunca unutmamışsa eğer taşıdığı pek çok terbiyevi özelliğin de bunda önemli bir rolü vardır, diyebiliriz. 

İkinci örneğimiz, Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hasan'a ait... Birgün beraberce bir davete giderlerken küçük yaştaki Hasan, Peygamberimizin elinden kurtularak zekât olarak ayrılmış hurma yığınından bir hurma alarak ağzına atmış... Efendimiz (s.a.s.) 
hemen arkasından koşarak hurmayı ağzından alıp yemesine izin vermemiştir. Sahabiler, “Yâ Resulallah! Neden yemesine izin vermediniz. Bir hurmadan ne olurdu sanki?” diye sorunca Hasan'ın hayatı boyunca unutmayacağı şu sözleri söylemişti: “Hayır! 
Bana ve aileme zekât olan hiçbir 


şey helal değildir!.” Bu hassa- 


Onu bizler, ailesi içinde iyiliksever bir akraba, salih bir evlat, saygılı ve nezaketli bir eş, şefkatli bir baba, merhametli ve sevecen bir dede olarak hayranlıkla izleyebildiğimiz gibi, yüklendiği en ulvi vazife olan peygamberliği de en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışırken görebiliriz. 





siyeti bizzat yaşayan torunu Hz. 
Hasan ve diğer aile fertleri için bu tavır bir düstur hâline gelmiş ve Ehl-i Beyt hayatları boyunca asla zekât ve sadaka almamışlardır. 


Üçüncü örneğimiz de yine sevgili torunları Hasan ve Hüseyin'le ilgili... 


Bir gece, Peygamberimiz kızı Hz. 
Fatıma'nın evinde misafir olur. 
Gecenin bir vaktinde Hasan uyanarak su ister, Peygamberimiz hemen kalkar ve kırbadan su koyarak Hasan'a vermek üzereyken Hüseyin de uyanır ve suyu o içmek ister. Ama Peygamberimiz suyu Hasan'a verir. Olanları izleyen kızı, “Galiba Hasan'ı daha çok seviyorsun babacığım!” deyince Peygamberimiz, “Hayır, önce Hasan istediği için ona verdim.” 
diyerek, adaletin her zaman ve her yerde uygulanması gerektiğini bu davranışıyla gösterir. Çünkü o, zaman zaman çevresine, “Allah'tan korkun da çocuklarınız arasında adaletle davranın!” tavsiyesinde bulunmaktaydı. 





Yaşadığı çağda tüm çocukların sevgisini kazanabilmiş bir baba, dede ve peygamber olarak Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 
sünnetinden hareketle çocuk eğitimine yönelik günümüz anne ve babalarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 
Evet, biraz önceki aktarımlarımıza dayanarak, asrısaadet çocuklarının hepsinin gönlünde müstesna özellikte bir “Peygamber Sevgisi” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim verdiğimiz örneklerin çok daha fazlası bu konuda yazılmış eserlerden okunabilir. “Acaba bu özellik sahibi Son Nebi (s.a.s.) bir baba ve dede olarak nasıl bir örneklik teşkil etmekteydi?” sorusu da önemlidir. 





Şunu ifade edebiliriz ki peygamberlerin pek çoğu bir aileye sahiptir. Kur'an-ı Kerim, Âl-i İbrahim, Âl-i İmran ve Âl-i Ya'kub olarak isimlendirilen ailelerden ve bu aile fertlerinden bahseder. Son Nebi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) de bir ailesi vardır ve o yaşadığı müstesna güzellikteki aile hayatıyla da ümmetine ve tüm insanlığa örnek olmuştur. Onu bizler, ailesi içinde iyiliksever bir akraba, salih bir evlat, saygılı ve nezaketli bir eş, şefkatli bir baba, merhametli ve sevecen bir dede olarak hayranlıkla izleyebildiğimiz gibi, yüklendiği en ulvi vazife olan peygamberliği de en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışırken görebiliriz. 














Günümüzde en önemli sorun odaklarından biri hâline gelen aile içi iletişim problemleri ve ailede eğitim konularında tavsiyemiz, Allah Teâlâ tarafından insanlık tarihi boyunca yol gösterici olarak gönderilen kutlu elçilerin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizin aynı zamanda eş, baba ve dede olarak da bize örnek olduğunu unutmamamızdır. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir nokta var. Sağlıklı ve yeterli bir eğitim-öğretim ve güzel bir terbiye ancak huzurlu ve mutlu bir aile ortamında gerçekleştirilebilir. Bunun da şartı eşlerin, birbirlerinin kişilik haklarına saygılı olması, çocukların bu saygıya şahitliği ve anne babaları tarafından sevgiye doyurulmuş olmalarıdır. Biz o Yüce Resul'ün hayatında bütün bunlara dair örnekleri görebildiğimiz için şunu diyoruz: Problemlerimizin çözümü için çare, Muhammedi muhabbettedir!.. 


Gözümüzün nuru çocuklarımıza Allah'ı (c.c.) ve Rahmet Peygamberi'ni (s.a.s.) tanıtmak 


ve sevgisini aşılayabilmek için nasıl bir anlatıma başvurmalı, nelere dikkat etmeliyiz? 


Allah ve peygamber sevgisini kazandırabilmek için öncelikle bu hususta son derece dikkat ve özen gereklidir. Zira başarılı bir anlatım bu sevginin oluşmasına vesile olacaktır. 





“Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatabiliriz?” konusunda kısaca şunları söyleyebiliriz. Bu işin temelinde Allah sevgisi olmalıdır. Zira Allah Teâlâ çocukları çok sevmekte, onlara çok merhamet etmekte, sırf onları en güzel şekilde besleyebilsin diye bebeğini dünyaya getirdiğinde annesine süt de ihsan etmektedir. Çocuğa Allah'ın kendisini çok sevdiği, çeşitli örnekler verilerek anlatılmalıdır. 
Bu anlatım işini gerçekleştirirken çocuğun konuşmaya başlamasını önemseyerek yapmak gerekmektedir. Zira Sevgili Peygamberimizin uyardığı üzere, “Çocuğun fıtrat hâli konuşma çağına kadar devam eder. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar...” O hâlde konuşma çağını önemli bir dönüm noktası olarak 


Öz Geçmiş 


SÖYLEŞİ e— 


görmeliyiz. Yanı sıra çocuk psikolojisini iyi bilmeli ve çocuğun gönlüne hitap etmeliyiz. 


Peygamber Efendimizi tanıtmak, sevgisini aşılayabilmek için de aynı hassasiyeti göstermek gerekir. Anlatmayı düşündüğümüz hatıraları çocukların anlayabileceği hâle getirmemiz gerekir. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur Peygamberimiz: “İnsanlara anlayabilecekleri şekilde (ölçüde) konuşunuz.” Bunu başarabildiğimiz zaman, asrısaadet çocuklarıyla yaşanan hatıralar, onların zihnin- de ve kalbinde Peygamberimize karşı müstesna bir sevginin oluşması için yeterli olacaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sevgili Peygamberimiz, tanındıkça sevilen, sevildikçe tanınması daha çok mümkün olan müstesna güzellikte bir hayatın ve yaşantının sahibidir. Çünkü onun bir vasfı da Habibullah'tır... Habibullah ise hem Allah'ı en çok seven hem de Allah'ın en çok sevdiği kişi demektir... Allah'ın en çok sevdiği Peygamberimizi saf ve temiz bir çocuk yüreğinin, masum bir sevgiyle sevmesinden daha kolay ve daha tabii ne olabilir? m 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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ ÇOCUKLARA YÖNELİK DİN HİZMETLERİ 


Sedide AKBULUT 
DİB Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı 


ocuk sevinç, çocuk neşe, çocuk göz aydınlığıdır. Aile için neslin devamı, toplum için geleceğin inşasıdır. Ebeveynler en değerli varlıkları olan 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çocuklarının hayata dair bilgi ve beceriler edinmelerine çaba gösterirken din eğitimi ve ibadet alışkanlıklarını içeren kazanımlara da sahip olmalarını isterler. 


Bilinen bir gerçek ki eğitim dogumla başlar. Bakışlar ve sesler bebeğin ilk öğrenmeleridir. Bu öğrenmeler aile yuvasında babanın sesi, annenin dokunuşu ile devam eder. Gelişim süresi 


boyunca faklı kazanımlar elde eder çocuklar. Bu kazanımlar ebeveyn ve çevresinin ilgisi ile şekillenir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi “Her çocuk fitrat üzere dogar.” yani temiz öz ve yaratılışla başlar hayata. 
Yüce Allah'ın emanet ve nimet olarak verdiği çocuğun özünü korumak emanete sahip çıkmak anne ve babanın en önemli sorumluluklarındandır. Çocukluk döneminde kazanilan davranışların, alışkanlıkların, ilerleyen yıllarda çocuğun kişiliğine, tutum ve tavırlarına yansıdığını, sağlam bir kişiliğin temellerinin çocukluk yıllarında atılabileceğini vurgulayan pek çok bilimsel çalışmada bu döneme ait eğitimlerin önemine işaret edilir. Bu bağlamda aileye düşen eğitim sorumlulukları ile beraber devlet de vatandaşlarının bu çabalarına destek, taleplerine karşılık verme görevini 633 sayılı kanunla toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına vermiştir. 








Başkanlığın kurulduğu ilk yıllarda hizmet götürdüğü hedef kitle daha çok yetişkinler olmuştur. 
Aynı zamanda din hizmetleri algısı da sadece cami ve ibadet ekseninde değerlendirilmiş, namaz, hac ve kurban gibi ibadetlerin gerçekleştirilmesi ile Kur'an öğrenmeye ilişkin çalışmalardan ibaret görülmüştür. 
2010-2020 yıllarında bu anlayış yerini toplumun her kesiminin ve yaşamın her alandaki sorunlarının manevi danışmanlık ile çözülebileceğine bırakmıştır. 


633 sayılı kanunda yapılan 
düzenlemelerle kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, mahküm, dezavantajlı kesimlerintamamının dinin rahmet yüklü mesajlarıyla buluşabilmeleri sağlanmış ve Başkanlığın literatürüne “cami dışı din hizmetleri” kavramı girmiştir. 


Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi muhatap kitlesinin en önemli ayağı olan çocuklara yönelik eğitim ve din hizmetlerinin çok eski bir geçmişi olmasa da son yıllarda yapılan fedakâr ve yoğun çabalarla hızlı yol katedildiğini söylemek mümkündür. 


Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik eğitim ve din hizmetleri dört başlıkta değerlendirilebilir. Yaygın din eğitimi bağlamında 4-6 yaş grubu Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında yürütülen hizmetler, sosyal hizmet kurumlarındaki çocuklara yönelik dini rehberlik hizmetleri, çocuk konusunda farkındalık çalışmaları ve çocuklara yönelik süreli, basılı ve görsel yayınlar. 


4-6 yaş ve yaz Kur'an kursları 


Toplumun tüm kesimlerine din hizmeti ve yaygın din eğitimi ulaştırmayı amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılına kadar hukuki engellerle çocukluk döneminin en verimli çağında- ki çocuklara ulaşamamakta ve ailelerin taleplerine karşılık verememekteydi. 17 Eylül 2011 
tarihli Kanun Hükmünde Kararname'yle 633 Sayılı Kanun'da düzenleme yapılarak Kur'an kurslarına devam etmede yaş sınırının. kaldırılmasıyla yaygın din eğitimi açısından yeni bir dönem başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu tarihten itibaren sürekli gelişen ve yenilenen yaz Kur'an kursu ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu programlarıyla çocuklara İslam dininin değerlerini kazandırmayı, kazandığı bu değerleri günlük hayatında kullanabilmeyi, Kur'an-ı Kerim'i yaş gruplarına uygun olarak öğretebilmeyi, Allah'ı ve Hz. Peygamber'i sevgi temelinde tanıtarak sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. Hâlihazırda “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Programı” Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kriterlere sahip Kur'an kursu öğreticileri tarafından bütün illerde uygulanmaktadır. o Başkanlığımızca gerçekleştirilen önemli yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biri de örgün eğitimin tatile girdigi dönemde açılan “Yaz Kur'an Kursları”dır. Camiler başta olmak üzere Kur'an kursları ve Başkanlığımızca uygun görülen diğer mekânlarda açılan yaz Kur'an kurslarına her yaş grubundan öğrenciler katılmaktadır. Yaz Kur'an kurslarında din ve değerler eğitimi verilirken spor, sanat, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle de eğlenerek öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Caminin huzur atmosferinde güven içerisinde 2019 yılı yaz döneminde üç milyondan fazla çocuğumuz yaz kurslarında cıvıl cıvıl sesleriyle camilerin neşesi olmuşlardır. 























Bununla birlikte kısa sürede yogunlaştırılmış bir eğitim almak isteyen ve yaz tatillerini farklı bir eğitim ve kazanımla geçirmek isteyen öğrencilerin talepleri doğrultusunda “Yatılı Yaz Kur'an Kursu Öğretim Programı” hazırlanmış ve 2017 yılında 
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uygulamaya konulmuştur. 2019 
yılı yazında bu programdan yirmi binden fazla çocuğumuz faydalanmıştır. 


Çocuklara yönelik dini rehberlik 


İlk olarak 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve SHÇEK arasında iş birliği protokolü ile başlayan devlet koruması altındaki çocuklara yönelik dini rehberlik ve manevi destek hizmetleri 
2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması, Bakanlık ve Başkanlık arasındaki protokolün yenilenmesiyle hız kazanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetinde çeşitlilik ve kurumsallaşma çalışmaları ile Bakanlığın oluşturduğu çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, çocuk evleri sitesi gibi yeni yapılanmalar manevi rehberlik hizmetlerinde çocuk, öğretici ve kurumlar arasında güven ve istikrar oluşturmuştur. Bu kurumlarda kalan çocuklara yönelik yaş gruplandırmalarıyla hazırlanan “Etkinliklerle Değerler Eğitimi” kitabı öğreticinin ders işlemesi ve öğrencinin ders takibiyle daha sistemli bir dini rehberlik hizmetinin verilmesini sağlamıştır. 





Diyanet İşleri Başkanlığı bu kurumlarda hizmet verecek personelini hizmet içi eğitimlerden geçirmekte ve çeşitli eğitim materyalleri ile desteklemektedir. 
Bugün itibarıyla 1200'ü aşkın personel haftada en az iki saat olmak üzere kurum bakımı altındaki çocuklara dini rehberlik hizmeti sunmaktadır. İlk kez 
2019 yılında “Etkinliklerle Degerler Eğitimi” müfredatından oluşan umre ödüllü bilgi yarışmasında 162 çocuğumuz umre- ye gitmeye hak kazanmıştır. 
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Ayrıca her yıl Bakanlığın aldığı talepler doğrultusunda Kastamonu, İzmir, Hatay, Osmani- ye'de düzenlenen kamplarla çocuklara hem tatil hem eğlence hem öğrenme imkânları oluşturulmuş; Başkanlığımızca bu kamplarda manevi rehberlik hizmetleri sunulmuştur. 


Çocuklarla ilgili konularda farkındalık çalışmaları 


Bakanlık ve Başkanlık arasında gerçekleştirilen protokol ile Başkanlığımız çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, çocuğa yönelik şiddetle mücadele, çocuklara yönelik sanal ve gerçek tehlikeler, erken yaşta evlilik gibi konularda toplumsal bilinç ve duyarlılığın arttırılması amacıyla pek çok seminer ve konferans düzenlemekle birlikte personeline de bu konularda eğitici eğitimleri vermektedir. Başkanlığımız aynı zamanda Çocuk İzlem Merkezleri Koordinasyon Kurulu üyesidir. Bu üyeliğin gerektirdiği çalışmaları planlayarak çocuk hakları ve çocuk saygınlığına yönelik basılı ve görsel yayın araçlarıyla farkındalık programları düzenlenmiştir. Yaz Kur'an kurslarında çocuklara gelişim seviyelerine göre korkutmadan öz güvenlerini zedelemeden Başkanlığın hazırladığı materyallerle mahremiyet eğitimleri verilmiştir. Aynı zamanda teknoloji bağımlılığı ile çevre bilinci oluşturmaya yönelik kısa sunumlarla çocuklarda farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. 














Çocuk yaşta evlilikle mücadele ve çocuk işçiliğini önleme anlamında TÜİK verileri ışığında Başkanlık üst düzey görevlilerince bölgesel ziyaretler gerçekleştirilmiş, kahvehane ve fabri- 





kalarda düzenlenen sohbetlerle konuya dair bilinç oluşturulma- ya çalışılmıştır. 


Yazımda kardeşlik var 


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan terörün çocuklar üzerinde yarattığı travmalara bir nebze çözüm olmak amacıyla ilk olarak 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile bölgeden ailelerinin muvafakatı alınarak getirilen 600 çocuğumuzun İstanbul, Ankara ve Konya'da misafir edilmesiyle başlayan “Yazımda Kardeşlik Var” projesi her yıl çeşitliliği artırılarak devam ettirilmektedir. Aynı zamanda ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı da amaçlayan yaz okulunda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş esnek bir ders programı uygulanmıştır. Bu çerçevede günlük olarak Kur'an-ı Kerim, ilmihâl, siyer ve sahabe hayatı dersleri işlenmiş olup öğleden sonraları ise drama, dini musiki, işaret dili, keçe, seramik, ebru, takı-tasarım ve pasta yapımı gibi beceri kazandırmaya yönelik kurslar düzenlenmiştir. 
Buna ilaveten haftada 2 saat adabımuaşeret derslerine yer verilmiş, gruplar hâlinde kitap okuma etkinlikleri düzenlenmiştir. Proje 2019 yılında Doğu-Batı kaynaşmasına vesile olacak şekilde Batı'daki çocuklar Van'da, Doğu'daki çocuklar da İstanbul'da misafir edilerek gerçekleştirilmiştir. 











Çocuklara yönelik basılı ve görsel yayınlar 


Çocuk dünyası renkli eğlenceli çizgi karakterlere sahip kendisini içinde bulacağı materyallere ilgi duyar. Dini yayıncılığın zor za- 


manlarını yaşadığı bir zaman diliminde Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayıncılığına 1979 yılında Diyanet Çocuk Dergisi ile başlamıştır. Dergi 40 yılı aşkın yayınla kesintisiz en uzun soluklu çocuk 
dergisi unvanına sahiptir. 48 
sayfadan oluşan derginin içinde çocuklara yönelik hikâyeler, şiirler, bulmacalar, karikatürler, çizgi romanlar mevcuttur. Dergi, İslam dinini çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. 7-12 yaş aralığına hitap eden dergide 2019 yılından itibaren Oyun Parkı adı altında 4-6 yaş grubuna dair köşelere yer verilmeye başlanmıştır. 
2004 yılı Haziran'ında çocuklar 
“Tatil Arkadaşım” ekiyle buluştular. Bu artık her yıl dergilerinin onları tatilde de yalnız birakmayacağı müjdesiydi. 


2007 Aralık ayı ile birlikte çocuk 
odalarının duvarları renklenmişti. Her aya ait farklı bir kompozisyonla resimlenen 12 yapraklı çocuk duvar takvimi bir ayet, hadis, dua, şiir veya özlü sözleri içeren resimlendirilmiş ve renklendirilmiş hâliyle çocukların özlemle beklediği bir hediye olmuştur. 





Diyanet Çocuk Dergisi 2002 yılında Çocuk Edebiyatçılar ve Sanatçıları Birliği tarafından En İyi Çocuk Dergisi seçilmiş, 2017 yılında ise 8. Uluslararası Dergiler Fuarı'nda Yılın En İyi Çocuk Dergisi Ödülü'ne layık görülmüştür. 


Başkanlık süreli çocuk yayınlarındaki tecrübesini basılı yayınlara da aktarmış 2014 yılında farklı yaş gruplarının bilişsel, duyuşsal ve motor gelişimlerini destekleyecek, pek çok nitelikli eser yayımlamaya başlamıştır. 





4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar ve öğreticilere yönelik çalışmalarda etkinliklerle öğretmeyi hedefleyen yayınlar hazırlanmış ve ilgililere ulaştırılmıştır. 





Engelli çocuklar için de yayın faaliyetlerinde bulunan Başkanlık 10 yaş ve üzeri için “Büyük Karanlığın Sırrı” ve “Mucizeler 


* Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 

yaş Kur'an kursu ve yaz Kur'an kurslarında daha çok çocuğa ulaşmanın, kurum bakımı altındaki çocuklara aile sıcaklığını hissettirmenin 

ve vatanın her köşesindeki yavruları din 

ve değerlerle buluşturmanın gayretini ve heyecanını daima taşımaktadır. 





Fabrikası” isimli kitapları Braille alfabesiyle görme engelli yavrularımızın istifadesine sunmuştur. Ayrıca işitme engelli 7 yaş ve üzeri çocuklar için 12 kitaptan oluşan dini eğitim seti de yayınlar arasında yerini almaktadır. 


Özellikle 2018 yılından itibaren Başkanlık ve Türkiye Diyanet 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Vakfı çocuk yayıncılığında etkin eserler vermiş, bu alanda iddiasını güçlendirmiştir. Okul öncesi için renkli resimli, çıkartma etkinliği bulunan çanta şeklinde özel kesim kitaplarının yanı sıra okul dönemine yönelik ebadı, içeriği ve baskısı hassasiyetle tasarlanmış hikâye kitapları da bulunmaktadır. Masal kitaplarından hikâye kitaplarına, etkinlik kitaplarından ilk gençlik kitaplarına kadar geniş bir yelpazede yayınlarını artırmaya devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk kitaplarının farklı dillere çevrilmesi faaliyetlerini de hızlandırmıştır. 





Diyanet TV'de çocuklara yönelik Kur'an öğretiminin yanı sıra masal, yarışma ve çizgi filmlerle dini ve manevi değerlerin benimsetilmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca Diyanet Çocuk Youtube kanalı vasıtasıyla çocuklara yönelik pek çok içerik, çocuklarımızın erişimine sunulmuştur. 





Yapılan bütün bu çalışmalar daha iyiye, daha güzele ve daha faydalıya ulaşmak için atılan adımların bir parçasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursu ve yaz Kur'an kurslarında daha çok çocuğa ulaşmanın, kurum bakımı altındaki çocuklara aile sıcaklığını hissettirmenin ve vatanın her köşesindeki yavruları din ve değerlerle buluşturmanın gayretini ve heyecanını daima taşımaktadır. Bu çaba Başkanlık personeli için kanunun verdiği bir görev olsa da aynı zamanda dinin yüklediği bir sorumluluktur. Geleceğin güçlü toplumları çocuklara karşı sorumluluklarını fazlasıyla dert edinenler olacaktır. m 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ocuklarımız kendileri 

de emanet olan, yarınlarımızı kendilerine bı- 
> rakacağımız en değerli 

varlıklarımızdır. Hem sorumlu olduklarımız hem de sorumluluk verecek olduklarımızdır. Emanete riayet ettiğimiz oranda gelecekten eminiz demektir. Onları ilgi ve bilgi ile donatıp sevgi ile besledikçe > emanete riayet edilmiş olacaktır. Anne babalar çocukların ilk emanet edildikleri ellerdir. 
Dolayısıyla çocuklar hakkında hesap vermek gerektiğinde ilk olarak anne babalara sorulacaktır. Aynı şekilde anne babalar da ne kadar riayet ederlerse bu gayretlerinin karşılığını her iki dünyada da göreceklerdir. 
Daha doğrusu anne babaların çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. 





Yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımızın hakları bizim 


° ! görevlerimizdir. Bizlerin anne 

baba, hatta toplum ve devlet 

` olarak onlara karşı sorumluluk-À larımız son derece önemlidir. 

~ @ Insan haklarının ihlal edildiği, 


çocuklara önem bile verilmedi- 


Ae 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ği dönemde “çocuk hakkı” kavramını ilk olarak İslam dini zikretmiştir. Kur'an'a baktığımızda bunu açıkça görmemiz mümkündür. Çocukların öldürülmesi yasaklanmış (Nahl, 16/58-59; Tekvir, 81/9; Enam, 6/151), korunup kollanmaları istenmiş, nafakaları, bakımı ve süt emmeleri (Bakara, 2/233.) garanti edilmiş, babalarina nispet edilme haklarından terbiye ve eğitiminden ve metotlarından örnekler verilmiştir. 
Hz. Peygamber'in gerek davranışı gerekse söylemlerinde çocuklara sevgiyle yaklaşılması (Buhari, Edeb, 18), güzel terbiye verilmesi, onların güzel bir şekilde eğitilmesi, helal ve temiz bir şekilde beslenmesi, çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini açıkça görmek mümkündür. 


İnsanlar doğdukları zaman sadece bir beden olarak dünyaya gelmezler, ruh ve haklariyla birlikte doğarlar. Hak, insanı koruyan bir unsurdur. Çocuklar gelişme ve aklen olgunlaşma devresindedirler. Bilgi ve tecrübeden yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayı da hak farklılıkları vardır. Yani bir yetişkin ile 


diyanetaAylık Dergi | Ekim 2020 35 









——P DİN DÜŞÜNCE YORUM 


bir çocuğun yapabildiği şeyler aynı değildir. Dolayısıyla hakları da aynı değildir. Bir yetişkin hiçbir himayeye ihtiyaç duyma- dan kendi haklarını koruyabilir. 
Ancak çocuklar haklarını koruyamazlar ve haklarını korumayı büyüdükçe öğrenirler. 


Dinimiz, insanı ancak çocukluk çağını geçirdikten sonra yükümlü kılmıştır. Çocukluk çağında yapılacak şey, çocuğun ruh ve beden sağlığını korumak, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaktır. Çocuk, imkânlar ölçüsünde anne babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında, güvenli bir ortamda, dengeli bir kişilik geliştirme imkânına sahip olmalıdır. 


İslam dininin çocuğu korumaya yönelik olarak koyduğu kurallar ve haklar vardır. Güzel isim almak her çocuğun en başta gelen hakkıdır. Güzel isim, kişinin o isimle özdeşleşmesine neden olur. Dinimize göre çocuk doğduğu andan itibaren güzel bir ad sahibi olma hakkına sahiptir. 





Çocuğu korumaya yönelik en önemli kural “Hıdane”dir. Hıdane, çocuğun doğumundan belli bir çağa ya da yaşa kadar yetiştirilip terbiye edilmesidir. 
Çocuğun beslenmesi, temizliği, uykusuna özen gösterilmesi, zarar verecek şeylerden korunması da buna dâhildir. Dünyaya gelen bebeğin hiçbir ayrım yapılmaksızın, adil biçimde beslenmesi, barınması ve bakımı öncelikle babaya aittir. Baba büluğ çağına kadar çocuğun bakım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Anne de bu nafakayı çocukların lehine olacak 





şekilde kullanacaktır. Çocuğu emzirmek ise annenin görevidir. Dinimize göre hamile ve emzikli anneler ramazan ayında oruçlarını tehir edebilirler. 
Çocukların beslenme ve giyimleri örfe uygun şekilde babaya aittir. Bu emzirme ve bakım esnasında çocuk ve annenin nafakası da teminat altındadır. 
(Bakara, 2/233.) Hıdane hakkı bir nevi velayettir. Fıkıh kitaplarının önemli bir bölümüdür. Çocuğun terbiyesinde asıl ve öncelikli olan kişi anne veya onun yerini tutabilecek bir kadın akrabadır. 
Küçük çocuğun bakımı için ehil bir kadın yakını bulunmadığın- da, erkekler devreye girerler. 
(Ebu Davud, Talak, 35.) 


Çocuk anne karnından itibaren yaşama hakkına sahiptir. Çocukların öldürülmesi Allah'ın 








haram kıldığı (o şeylerdendir. 
Daha İslam'ın ilk dönemlerin- de Müslüman olmak için Hz. 
Peygamber'e biate gelenlere verilen ilk mesaj ve onlardan ilk istenenler arasında “çocukların öldürülmemesi” vardır. (En'âm, 6/151) Çocuklar ailenin geçimini üstlenemezler. Kendileri ve ailelerinin nafakasını karşılamak üzere çalıştırılamazlar. Hayata hazırlayıcı ve terbiye mahiyetinde çalışmasına ufak tefek işler için izin verilebilir; bunun dışında çocuğun yetişmesine katkısı olmayan sırf velinin menfaatine olan istihdam caiz değildir. 











Çocuğu himaye işini ele almada da öncülüğü İslamiyet yapar. İslam'ın büluğ çağına kadar, çocuğa tanıdığı temel haklardan biri “yeme, giyme ve mesken” ihtiyaçlarını içine alan “nafaka”dır. Binaenaleyh, büluğ yaşına kadar, çocuk kimsesiz bile olsa, “nafaka” meselesinin halli için çalışmak durumun- da ve mecburiyetinde değildir. 
İslam anlayışında ise velisinin izni bulunmadan çocuğa iş buyurmak bile caiz değildir. Bu şekilde bir iş yaptırılır. Çocuk bunu yaparken zarar görürse tazmin edilir. Çocuğun malı korunup gözetilir. Büluğa kadarki kazancından ve malından kim- 





* Her Müslüman çocuğunun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. 


se istifade edemez. Çocuğun malı sadece kendi ihtiyaçları için harcanabilir. Harcamadan sonra artan malı biriktirilir, büluğa erdikten sonra ona teslim edilir. Baba müsrif biri ise çocugun malı elinden alınır. 


Dinini öğrenmek de onun haklarındandır. Çocukların doğuştan din duygusuna sahip oldukları söylenir. Hz. Peygamber'in “Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olur.” buyurur. (Müslim, İman, 264.) Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarına temel dini bilgileri öğretmek ya da öğrenmelerini sağlamak anne babanın başlıca görevlerindendir. 
Her Müslüman çocuğunun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. (Tâhâ, 20/132.) Lokman'ın (a.s.) oğluna namaz kılması ile ilgili tavsiyesi babalara en güzel örnektir. (Lokman, 17.) 


Çocukların güzel terbiye edilme hakları da vardır. Hz. Peygamber, “Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir 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miras bırakamaz.” buyurmaktadır. (Tirmizi,Birr, 33) Anne babalar çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi asla ihmal etmemelidirler. 
Ömer b. Seleme Resulüllah'ın terbiyesinde yetişmiştir ve bir hatırasını şu şekilde nakleder: “Ben Resulüllah'ın terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resülullah bana, 'Ey oğul! (Yemeğe başlarken) Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve sana en yakın olan taraftan ye. buyururdu. Bundan sonra ben her zaman besmeleyle başladım ve sağ elimle, önümden yemek yedim.” 
(Buhari, Et'ıme, 2.) 


Çocukların eğitimi konusunda bir diğer önemli husus da iyi örnek olmaktır. Hz. Peygamber güzel ahlakı kendi hayatında en güzel şekilde uygulayarak çocuklar da dâhil bütün topluma örnek olmuş, güzel ahlakı emir ve tavsiye etmiştir. Örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye metodudur. Bu nedenle anne babanın çocuklarına iyi örnek olmaları gerekir. 


Meslek edindirmek, çocuğu hayata hazırlamak anne babanın görevidir. İyi bir eğitim ve öğrenim görmek de çocuğun hakkıdır. Dolayısıyla çocuğun öğrenimine engel olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. 
Dinimiz, büluğa ermeden önce çocuklara dini ve dünyevi bilgilerin verilmesini emretmektedir. Sonuç olarak Kur'an ve sünnet ışığında çocuk, bir bireydir ve hakları doğumundan önce başlar. Onun donanımı, yetiştirilme ve bakım hakkını gerektiği gibi ifa etmeye bağlıdır. m 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—— VAHYİN AYDINLIĞINDA 


İMANİ BİR EYLEM OLARAK CAMİLERİN İMARI 
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“Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” 


Mekke müşrikleri Kâbe'yi ziyaret için gelenlerin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya, Kâbe'nin korunmasına, bakım ve onarım işlerini yerine getirmeye büyük önem veriyor ve bu işleri yürütmekle iftihar ediyorlardı. Ancak Kur'an bir taraftan Mescid-i Haram'”ı imar ederken diğer taraftan putları ilah kabul edip onlara tapan müşriklerin imarının doğru ve geçerli bir imar olmadığını, onların yapıp ettikleri ile Mescid-i Haram'ın imarının gerçekleşmediğini ifade etmiştir. (9/17; Ebu's- Suud, İrşadu Akli's-Selim, IV, 51.) Zira camileri imar, maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Maddi imar, camileri bina etmek, onarmak, temizlik, tezyin, aydınlatma ve diğer ihtiyaçlarını gidermektir. Manevi imar ise camide ortağı olmayan Allah'a ibadet etmek suretiyle dinin şeairini ikame etmek, camiye bağlı olmak, oraya çokça gelmek ve caminin, fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bu yüzden başta Mescid-i Haram 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(Tevbe, 9/18.) 


olmak üzere camilerin makbul olan imarını, ancak aşağıdaki özelliklere sahip olanların yerine getirebileceği şöyle ifade edilmiştir: “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” (Tevbe, 9/18.) 


© —— — 





Maddi imar, camileri bina etmek, onarmak, temizlik, tezyin, aydınlatma ve diğer ihtiyaçlarını gidermektir. 











Ayette camileri gerçek anlamda imar edenlerin özellikleri belirtilmiştir ki bu özelliklerin izahı şöyledir: 








Birincisi, onlar Allah'a iman eden, O'nun öldükten sonra kıyamet gününde ölüleri dirilteceğini tasdik edenlerdir. İman edenler, Allah'a ibadet etmeyi ve O'na ibadet edebilecekleri bir yer bina etmeyi isterler. Orada yapılan ibadet ve oranın ihya edilmesine yönelik gösterilen çaba, asıl faydasını kıyamet günü verir. Böylece Allah'a ve ahirete iman, onları her iki anlamıyla camileri imara sevk eder. 
Çünkü bu iki esas, dinin temelini teşkil eden, Müslüman'ın hayatını yönlendiren asli ilkelerdir. 
İnsanın bütün yapıp etmeleri iman sayesinde Allah katında bir değer kazanır. Camileri imar adına yapılan faaliyetler, herhangi bir karşılık beklemeden Allah için yapılır ve bu faaliyetler anlamını iman sayesinde bulur. O yüzden iman, camileri imar edenlerin birinci özelliği- 











dir. İman konusunda Allah'a ve ahiret gününe iman ile yetinilmiştir; zira bu ikisi diğer iman esaslarını da içermektedir. 
İkincisi, onlar namazı devamlı ve şartlarına uyarak eda edenlerdir. Çünkü camilerin bina edilmesinin en büyük maksadı namazdır. Namazın farziyetini kabul edenler, camiler bina etmeyi ve orada namazlarını kılmayı isterler. Namazın önemini ve cemaatle namazın ehemmiyetini idrak etmiş olduklarından, rahatlarını terk ederek namaz gibi nefse meşakkatli gelen bir ibadeti eda etmeye koşarlar. Bu idrak onları her iki anlamıyla camileri imara sevk eder. 


Üçüncüsü, onlar yerine getirmekle yükümlü oldukları zekât ibadetini eda edenlerdir. Zekâtı vermek için Müslümanlardan gerçek ihtiyaç sahiplerini bilmeleri gerektiğinden, onların bir araya geldikleri camide bulunmak bunun en iyi yoludur. 
Böylece zekât ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermelerine vesile olurken camilerin manevi imarına da vesile olur. 
Camilerin maddi imarı ile alakasına gelince; zekât farz iken maddi anlamda mescitleri imar etmek nafile bir ibadettir. İnsan farzı tamamlamadan nafile ile meşgul olmaz. Bu yüzden zekât ile infak etmenin huzuruna erişenler, sonrasında bu huzuru camilerin maddi imarı için infak etmekte ararlar. 











Dördüncüsü, onlar Allah'tan başkasından korkmayan kimselerdir. Korku duygusu fitri olduğundan bu, onların hiçbir şeyden korkmadıkları anlamına gelmez. Allah ile diğer varlıklar-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Manevi imar ise camide ortağı olmayan 
Allah'a ibadet etmek suretiyle dinin şeairini ikame etmek, camiye bağlı olmak, oraya çokça gelmek ve caminin, fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamaktır. 
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dan korkma arasında kaldıklarında Allah korkusunu diğer korkulara takdim ederler. Allah'ın emir ve nehyine göre hareket eden, bu konuda kınayanın kınamasına aldırmayan, zalimin korkusu kendisine mani olmayan kimselerdirler. Mesela Hz. Ebubekir, Mekke Dönemi'nde Mescid-i Haram'da ibadet etmesine izin verilmeyince pes etmeyip evinin girişinde bir mescit edinmişti. Kendisi onların eziyetleri- ne itibar etmeksizin, korkmadan orada ibadet etmeye ve Kur'an okumaya devam ederdi. Buna ilaveten Allah'tan başkasından korkmayanlar, asıl O'nun rızasını kaybetmekten korkarlar. Bu yüzden de camileri imar ederken gösteriş ve şöhret için değil Allah'ın rızasını talep, dinini takviye için imar ederler. 
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Yukarıda zikredilen sıfatlarla bezenenler, hidayet sebeplerini yerine getirdikten, bu sıfatlar artık kendilerinde huy hâline geldikten sonra hidayet ehlinden olmayı kuvvetle ümit edebilirler. Müşrikler Mescid-i Haram için yaptıkları ile övünmekte, onları gözlerinde büyütüp kendilerinin kesin hidayete erdiklerini iddia etmektedirler. 
Oysa müminler hak yoldaki bütün çaba ve gayretlerine rağmen amellerine güvenmekten sakınmakta, Allah'tan hidayete erdirmesini ummaktadırlar. 





Yukarıdaki ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre iyi bir davranışın temelinde iman olduğu takdirde o davranış Allah katında değer kazanır. O davranışın atalardan tevarüs etmiş olması, toplum nezdinde yerine getirene nam ve şöhret kazandırması iyilik için yeterli ölçü değildir. Camilerin imarı için de aynı şey geçerlidir. 
Nitekim Kur'an küfür ve kötü niyet saikıyla cami bina edenleri yermiş, iman ve iyi niyet ile cami bina edenleri ise övmüştür. (Tevbe, 9/107, 110) Dolayısıyla camileri imar etmek imani bir eylemdir. 
Yüce Allah ayet-i kerime ile camileri imar edenlerin imanına şehadet etmiştir. (İbn Kesir, Tefsir, IV, 119.) 
Peygamber Efendimiz de camileri bina etme, ihtiyaçlarını karşılama, cemaatle namaz kılma gibi camilerle ilgili hususlara yer verdiği pek çok hadisinde (Buhari, Salat, 65; Ezan, 30.) camilerin imarının önemini ifade etmiştir. Neticede camilere olan bağlılığımızdır bizi manen imar edecek olan. Allah Teâlâ kalbi camilere bağlı olan kimseleri kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirmeyi vadetmiştir. (Müslim, Zekât, 91.) m 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DUA: EN KIYMETLİ AMEL 
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“AM ge İSEN Çİ li ay 


Halil KILIÇ 


“Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” 


Allah Resulü (s.a.s.), ashabını eğitmek ve bilgilendirmek için her fırsatı değerlendirir; hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmanın yollarını onlara aktarmaya çalışırdı. Dikkatleri toplamak, meselenin ciddiyetine işaret etmek, konunun anlaşılmasını sağlamak gibi 





amaçlarla bazen onlara sorular © 


sorar ve cevabını yine kendisi verirdi. 


O (s.a.s.), bir gün ashabıyla oturmuş sohbet ederken “Amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en değerlisini altin ve gümüş dağıtmaktan daha hayırlı ve derecelerinizi daha yükselten, düşmanla karşılaşıp savaşmaktan daha hayırlı bir şeyi size haber vereyim mi?” 
diye sordu. Orada bulunan sahabe: “Evet, haber ver ey Allah'ın elçisi!” deyince Hz. Peygamber (s.a.s.): “Her zaman ve her zeminde Allah'ı devamlı hatırlayıp gündemde tutmaktır.” 
dedi. (Tirmizi, Deavât, 7.) 


Attığı her adımı Allah rızası için atmak, alıp verdiği her nefeste Allah'ın hakkını gözetmek, 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(Tirmizi, Deavât, 1; İbn Mâce, Dua, 1) 


sevmeyi de kızmayı da Allah için yapmak; kısaca Allah'ı her zaman ve zeminde hatırlamak, kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmek olacağından son derece önemlidir. Bunun içindir ki her gün düzenli kıldığımız 





Dua, kulun âlemlerin rabbiyle iletişiminin en aktif 

ve sürekli hâlidir. 
Bu aktif ve sürekli iletişim hâlinde kul, acizliğinin ve zayıflığının farkında olup güvenli bir limana sığınmanın huzur ve mutluluğunu yaşar. 
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farz namazlar, tek seferde değil beş ayrı zaman diliminde kılınmaktadır. Bu da dünyalık koşuşturmalarımız esnasında esas vazifemiz olan kulluğun unutulmaması amacına matuftur. İşte dua da kulun her zaman ve zeminde Yüce Allah ile bağ kurmasını sağlayan ve O'nu hatırlatan bir ibadet olduğundan -yukarıdaki hadiste ifade edildiği üzere- Allah katındaki en kiymetli amel olarak nitelenmiştir. 


Dua, kulun âlemlerin rabbiyle iletişiminin en aktif ve sürekli hâlidir. Bu aktif ve sürekli iletşim hâlinde kul, acizliğinin ve zayıflığının farkında olup güvenli bir limana sığınmanın huzur ve mutluluğunu yaşar. 
Ellerini her şeyi yapmaya gücü yeten (el-Kadir) ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan (es-Samed) Yüce Allah'a açar; gönlünden kopup gelen arzu ve isteklerini diline döker; yalvarır, yakarır; af, mağfiret ve yardım diler; dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ister... 


Dua, kulun haddini ve mesuliyetini bildiğinin bir ilanıdır. Dua, 


boyun eğilecek ve istenilecek yegâne makamın Yüce Allah olduğunu bildirmesi boyutuyla tevhidin sancağı, zaman ve mekânla kayıtlı olmadan Allah'a bir yöneliş hâlinin olması boyutuyla da -Peygamber Efendimizin nitelemesiyle- ibadetlerin özüdür (Tirmizi, Deavât, 1) Dua, kimsesiz ve sahipsiz olmadıgımızın, âlemlerin rabbi olan Allah'ın hemen yanı başımızda olduğunun, bizi duyduğunun ve dualarımıza icabet ettiğinin bilincinde olmaktır. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmektedir: 











“Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben (onlara çok) yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler.” (Bakara, 2/186.) 





Ayette ifade edilen “duanın icabeti”, çoğu zaman eksik veya yanlış anlaşılmaktadır. Yukarıdaki ayete atıf yaparak “Dua ettim ama duam kabul olmadı.” diyen pek çok kişi duanın icabetini, duasının olduğu gibi gerçekleşmesi olarak anlamaktadır. Hâlbuki duanın icabeti, farklı şekillerde olabilmektedir. 
Duanın icabeti, istenilen şeyin bizatihi verilmesiyle olabileceği gibi istenilen şeyin yerine (daha hayırlı) başka bir şeyin verilmesiyle de olabilir. Hatta yapılan duaya karşılık dünyada hiçbir şey bile verilmeyebilir. 
Peki, bu durumda icabetten bahsedilebilir mi? Cevabımız kesinlikle “evet” olacaktır. Zira duaların icabeti sadece dünya ile sınırlı olmayıp ahirete de bırakılabilir. Örneğin yapılan dua hürmetine kulun günahlarının 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şeyin bizatihi verilmesiyle olabileceği gibi istenilen 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olabilir. 
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silinmesi ve cennette derecesi- nin yükseltilmesi duanın icabet şekillerindendir. Ayrıca kul, dua etmekle Allah'ı andığı ve zikrettiği için “Beni anın ki ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152.) ayetinde ifade edildiği üzere Allah katında anılma şerefini elde etmiş olacaktır. Bu şeref ise dünyalık pek çok payeden katbekat daha değerlidir. Yine duanın icabeti, başa gelecek muhtemel kaza ve belaların def edilmesi veya hafifletilmesi şeklinde olabilir. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) 
şöyle buyurmuştur: “Dua, başa gelen ve gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılınız!” (Tirmizi, Deavât, 
101) Dolayısıyla duanın hangi şekilde icabet olunduğunu tam olarak bilme imkânımız olmadığından “Dua ettim ama duam kabul olmadı.” demek doğru değildir. Nitekim bununla alakalı Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmustur: “Sizden biriniz, “Ben (Rabbime) dua ettim de duam karşılık görmedi. deyip acele etmediği müddetçe, duası karşılık bulur.” (Müslim, Zikir ve Dua, 91.) 


Duanın icabet olunması için riayet edilmesi gereken ve duanın adabı olarak nitelenen bazı hususların da göz önünde bulundurulması o gerekmektedir. 
Örneğin yapılan duaların icabet olunacağına inanarak içten bir şekilde dua edilmelidir. Bu hakikat, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
lisanıyla şu şekilde ifade edilmiştir: 








“Allah'a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez.” (Tirmizi, Deavât, 65.) 


İşte bu bilinçle; varlıkta ve darukta, hastalıkta ve sağlıkta, akşam yatarken ve sabah kalkarken, yayayken ve araçtayken, işe giderken ve eve dönerken, nimete kavuşunca ve bir musibetle karşılaşınca; kısaca her zaman ve şartta yapılacak dualar ile Yüce Allah'a yönelmek ve O'nu her daim hatırda tutmak, hem Allah katındaki değerimizi arttıracak hem de en temel vazifemiz olan kulluğun canlı kalmasını sağlayacaktır. 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Dua, her zaman ve zeminde Allah'ın hatırda ve en temel gündemimiz olmasını sağlayan bir ameldir. 


2. Duaile kul, hem Allah katındaki değerini arttırmış hem de en temel vazifesi olan kulluğun canlı kalmasını sağlamış olacaktır. m 
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Dr. Mehmet BULUT 
DİB Başkanlık Müşaviri 





u başlıkta bir yazı yazmayı 7-8 ay önce düşünmüştüm. O sıra yazabilseydim şöyle bir giriş yapacaktım: Günümüzde değil bir Diyanet İşleri Başkanı, üst düzey idarecileri, her kademedeki mensubu bir hizmetin gereği olarak ülkemizin her yerine, her zaman ve her türlü vasıtayla gidebilir, gerektiğinde ülke dışına bile... Böyle bir imkâna sahibiz. Ancak ilk üç Diyanet İşleri Reisi için böyle bir imkân asla söz konusu değildi. 
Bir defa ulaşım imkânları buna elvermezdi. Şimdi 8 ay sonra bu üç cümleden ilkini gönül rahatlığıyla kuramıyorum. 2020 
yılında pandemi, hareket alanımızı kısıtladı, zaman zaman bizi evlerimize hapsetti. Değil yurt dışına, camimize gidemediğimiz oldu. Burada anahtar kelime an” Yapabile- 





“imkân”dır. 
ceğimiz, Yüce Rabbimizin bize bahşeylediği lütuf ve keremle sınırlıdır. 


Bunları tarihe bir not düşmüş olmak için yazdım. Başlığa dönelim. 


Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi şartları ilk üç reisimizin görev yaptığı 1924-1951 ara- 


Diyanet İşleri Reisliğinin bütün bu süreçte sahip olduğu imkânlar çok sınırlı kaldı. Mensuplarının, hayrat hademesinin maddi manevi mağduriyetleri, değil 1950, 1970'li yıllara kadar sürdü. Olumsuz şartlar, ülkemizde yeterli ve nitelikli bir din hizmeti sunmayı önemli ölçüde engelledi. İşte, reislerimizin seyahatleri gibi tali sayılabilecek bir konuya yer vermekle bu gerçeğe başka bir açıdan ışık tutmayı arzu ettim. Hemen belirteyim ki konuya ilişkin vereceğim malumatın kaynaklarını ilk üç reisimizin özlük dosyalarındaki belgeler ve bu konuda basına yansıyan haberler teşkil etmektedir. 








1924'ten 1951'e kadar yaklaşık 27 yıllık sürede üç zat Diyanet İşleri Reisliği yaptı: M. 
Rifat Börekçi (1924-1949), Ord. Prof. M. Şerefettin Yaltkaya (1942-1947), Ahmet Hamdi Akseki (1947-1951). 


Arşiv belgelerimizi yokladığımızda, 18 yıl gibi uzun bir süre Reislikte kalan Ankaralı Rifat Efendi'nin İstanbul dışında bir yere seyahat ettiğine dair bir bilgiye o rastlamıyoruz. Özlük dosyasındaki kayıtlara nazaran İstanbula seyahatlerinin 





sında çok fazla değişmedi. Hele 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de tamamı tedavi amaçlıdır. 


Bu kayıtlardan hocamızın uzun yıllar gözlerinden rahatsız oldušu, ilgili makamlardan izin alarak tedavi olmak üzere 1933, 1934, 1935 ve 1937 yıllarında birçok kez İstanbul'a gittiği anlaşılmaktadır. 1934 yılında bir kez de diş tedavisi için bu şehrimize gitmiştir. Şu var ki tedavi amacıyla da olsa İstanbul'a gittiğinde il müftülüğünü ve belki ilçe müftülüklerini ziyaret edip teftişte bulunduğu kuşkusuzdur. Bu seyahatleri sırasında o yıllarda Müşavere Heyeti azası olan Ahmet Hamdi Akseki'yi vekil tayin etmişti. Bu yolculuklarını büyük ihtimalle trenle yapmıştı. 


İstanbullu olan ve reislik hariç memuriyetinin tamamına yakınını bu ilimizde icra eden ikinci Diyanet İşleri Reisimiz M. 
Şerefettin Yaltkaya'nın reislik yıllarında da sık sık İstanbul'a gittiği anlaşılmakta. o Ayrıca onun, belirlenmiş programlar çerçevesinde ve teftiş amacıyla bazı il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiğini görüyoruz. 
Yaltkaya, bu tür seyahatlerinin en kapsamlısını 3 Temmuz-28 Eylül 1943 tarihleri arasında gerçekleştirdi; Marmara ve Ege bölgelerini kapsayan uzun bir 








yurt içi seyahatine çıktı. Sırayla Polatlı, Sivrihisar, Eskişehir, Bozüyük, İnegöl, Bursa, Mudanya, Yalova, Adalar, İstanbul, Bandırma, İzmir güzergâhını takip ederek il ve ilçe müftülüklerini teftiş etti. İzmir'den sonra tekrar İstanbul'a, oradan da Ankara'ya döndü. Bu seyahatinde kendisine, osıralar Sicil Mümeyyizi olan M. Âsım Köksal refakat etmişti. 
İlginçtir ki yolculuğu sırasında uğradığı her il ve ilçenin müftülüğü, Reisliğe telgraf çekerek Diyanet İşleri Reisi'nin şehirlerine geliş ve ayrılışını, gün ve saatiyle rapor etmişlerdi. Yaltkaya'nın özlük dosyasında bu raporlar yanında, yolculuğunda bindiği vasıtalarla bilet ücretlerinden yol harcırahına kadar onlarca belge muhafaza edilmiştir. Bu üç aylık seyahat süresinin üç haftasını İstanbul'da geçirdi. Nitekim İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen imzasıyla Reisli- ge yazılmış 5 Ağustos 1943 tarihli yazıda, Reis Yaltkaya'nın, 9 
Temmuz 1943 günü İstanbul'a gelerek müftülüğü teftişe başladığı ve teftişini 31 Temmuz 


M. Rifat BÖREKÇİ 


Arşiv belgelerimizi yokladığımızda, 
18 yıl gibi uzun 
bir süre Reislikte kalan Ankaralı 
Rifat Efendi'nin 
İstanbul dışında bir yere seyahat ettiğine dair 

bir bilgiye rastlamıyoruz. 





1943 günü tamamladığı bilgisi 
bulunmaktadır. Sözü edilen seyahate çıkmadan günler önce, Münakalât Vekâleti Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliğine yazı yazılarak güzergâhtaki il ve ilçelere ulaşımda kullanılacak tren veya vapurların gün ve saatleriyle birlikte mevkilerinin de bildirilmiş olması, bu yolculukların öyle kolay gerçekleşmediğinin diğer bir kanıtı durumundadır. 


DİYANET ARSiVie— — 


Yaltkaya'nın, Başbakanlığa yazdığı 18 Temmuz 1944 tarihli dilekçeyle, “Bazı müftülükleri teftiş ve sonra İstanbul'da deniz sahilinde istirahat etmek üzere iki ay müddetle” izin talebinde bulunması ayrıca dikkat çekicidir. Rifat Efendi gibi Yaltkaya da Ankara'da bulunmadığı sürelerde vekâleti bu defa Reis Muavini olan Akseki'ye bırakmıştı. 


Şerefettin Yaltkaya gibi üçüncü Diyanet İşleri Reisimiz Aksekili Ahmet Hamdi Efendi'nin de İstanbul'la sıkı bir irtibatı olduğu kesindir. Nihayet, tahsil hayatını ve ilk memuriyetlerini burada geçirmişti. Ayrıca burada detayına giremeyeceğim, İstanbul'un Diyanet hizmetleri açısından ayrı bir yerinin olması onun sık sık İstanbul'a yolculuk yapmasını zorunlu kılıyordu. 


Akseki'nin memleket seyahatleri sadece reis olduğu yıllarla sınırlı kalmamıştı. O, kuruluşundan itibaren Diyanet hizmetlerinin aktif bir şekilde içindedir ve hizmetin gereği olarak seyahatleri de olmuştur. Mesela, 1935-1938 yılları arasında yayınlanan Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirin hazırlık ve basım aşamalarında sık sık İstanbul'a gitmesi gerekmişti. 
Çünkü müfessir Hamdi Yazır İstanbul'da ikamet ettiği gibi eser de burada basılıyordu. Başka bir yayın projesi dolayısıyla Eylül ve Ekim 1940 tarihlerinde yaptığı iki ziyaret de buna örnek olarak gösterilebilir. 


Akseki'nin uzun süreli çıktığı bir yurt seyahati 1949 Ağustos-Eylül aylarındadır. Bu seyahatinde dokuz il ve on beş ilçede teftişte bulunmuştu. 
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WE 





Reisliğinin son yılında, 13 
Ağustos 1950'de başlayan yol- 


Ord. Prof. Dr. M. Şerafettin YALTKAYA 








müşahede etmek ve hizmetler- de yaşanan problemleri yerinde 


şinden sonra ilk ziyaretini İstanbul'a yaptığını açıklamıştı. Önce müftülerle bir toplantı yapmış; müftü, vaiz, imam ve müezzinlerin durumlarına ilişkin detaylı müzakerelerde (o bulunmuştu. 
Ayrıca camileri gezmiş, birçok caminin tamire muhtaç olduğunu tespit etmişti. 


Bizzat kendisinin basına yaptığı açıklamaya göre Akseki, İstanbul'dan sonra Edirne'ye, buradan da Bursa'ya geçmiştir. Bursa'nın bütün camilerini gezmiş, incelemelerde bulunmuştur. Bu arada halkın ısrarı üzerine 8 Eylül 1950 tarihinde Ulu Cami'de bir vaaz vermiş, vaazında bilhassa komünizmle İslam'ın bağdaşamayacağı 





tespit olarak açıklamıştı. Çünkü 





culuğu ise onun, en önemli, en kapsamlı ve en verimli memleket seyahatidir. Bu çalışma ziyareti sırasında Akseki, İstanbul'da bir dizi temastan sonra 
25 Ağustos 1950'de Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirmiş ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı. Mesela bir soru üzerine, yeni açılan 10 ay süreli imam-hatip kurslarının mevcut hâliyle Başkanlığın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini belirtmişti. 


Bir buçuk ay süren bu tetkik seyahatinden sonra Ankara'ya dönen Diyanet İşleri Başkanı A. Hamdi Akseki Ankara'da bir basın toplantısı daha yapmışti. Toplantıda basın mensuplarına bu seyahatin amacını, Başkanlık teşkilat kanununda 1950'de yapılan değişiklikle hayrat hademesinin idaresinin Reisliğe geçmesi dolayısıyla din hizmetlerinin genel durumunu 
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23 Mart 1950'de kabul edilen 
5634 sayıl ek kanunla, camiler 


üzerinde durmuş, ayrıca komünizmle azami mücadele ettiklerini (o belirtmiştir. Vaaz 





ve cami görevlilerinin idaresi yaklaşık 20 yıl aradan sonra Evkaf Umum Müdürlüğünden Reisliğe iade edilmiş, hâliyle ülke çapında din görevlileri ve cami hizmetlerinin genel durumunu yerinde tespit etmek büyük bir önem arz etmişti. Merhum Akseki, bu doğrultuda yoğun bir çalışma içerisine girmişti. Akseki, toplantıda en çok cami görevlisi İstanbul'da bulunduğu için söz konusu kanunun yürürlüğe giri- 





etmek derken, parantez içinde belirteyim; Rifat Efendi ve Yaltkya'nın reislikleri sırasında bir camide vaaz ettiklerine ilişkin bir bilgiye rastlamadım. 
Akseki, Bursa'dan Eskişehir'e geçmiş, burada ilk iş olarak -bu yıllarda kendisi aynı zamanda “Eskişehir Oo Seylâpzedelerine Yardım Komitesi” başkanıdır ve tespitlerimize göre ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı bu tür bir sosyal aktivitenin içinde 








Reisliğinin son yılında, 13 Ağustos 1950'de başlayan yolculuğu ise onun, en önemli, 

en kapsamlı ve en verimli memleket seyahatidir. Bu çalışma ziyareti sırasında Akseki, İstanbul'da bir dizi temastan sonra 
25 Ağustos 1950'de Gazeteciler Cemiyetinde 
bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirmiştir. 


yer almaktadır- valiyle birlikte selden zarar görmüş vatandaşlar için yapılan yeni mahalleyi gezmiş, rakamlarla yapılan yardımlarla ilgili bilgi vermiş, yapılanlardan millet adına gurur duyduğunu belirtmiştir. 


Akseki merhum, bu uzun seyahat sırasında yaptığı tespitlere de dayanarak vefatından kısa bir süre önce ünlü “Rapor”unu hazırlayıp hem devlet ve hükümet yetkililerine sunacak hem de kamuoyuyla paylaşacaktır. 


Akseki'nin, gelmiş geçmiş reisler arasında farklı bir profil çizdiği genel bir kanaattir; yaptığı seyahatler ve bunların değerlendirilmesi yönündeki çalışmaları da onun bu ayrıcalığını ortaya koymaktadır. 





Akseki'nin başta memleketi Antalya-Akseki ve havalisi olmak üzere Konya, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, İzmit yanında bizim burada hepsini zikredemediğimiz daha birçok il ve ilçeyi gezip din hizmeti adına incelemelerde bulunduğu kesindir. Yaptığı incelemeler sonucu beğendiği veya beğenmediği hususları açıkça ifade etmiş, hizmetinde başarılı gördüğü kişileri takdir etmekten de geri kalmamıştır. Bilhassa yeni yeni canlanmaya başlayan Kur'an kursları hizmetleri için ayrı bir titizlik göstermişti. 


İlk üç Diyanet İşleri reisinin memleket seyahatlerini özetledikten sonra konuyu şöyle bağlayalım: Adları geçen üç reisimizin 27 yıl boyunca ziyaret edebildikleri il ve ilçeleri aşağı yukarı zikrettik; bir Türkiye haritasını önümüze açıp bu uzun süre içinde reis hocalarımızın 








* Bir Türkiye haritasını önümüze açıp bu uzun 

süre içinde reis hocalarımızın coğrafyamızın 

ne kadarına ulaşabildiklerine ibret nazarıyla bakmalıyız. 





coğrafyamızın ne kadarına ulaşabildiklerine ibret nazarıyla bakmalıyız. Görüleceği gibi, bu yıllarda Ankara'nın doğusuna ve Karadeniz bölgesine seyahat mümkün olmamıştır. 


Pekâlâ, yurt dışı seyahati? Bir Diyanet İşleri Başkanının ilk defa bir yurt dışı seyahati ancak 1966'da gerçekleşecektir. 8. 
Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Bedrettin Elmalı, Haziran-Tem-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Ahmet Hamdi AKSEKİ 


muz 1966'da bir heyetle Tunus ve Libya seyahatine çıkmış, ne ki seyahatini tamamlamasına fırsat verilmeden geri çağrılmıştı. 


Ahmet Hamdi Akseki'nin müftü ve vaizler yanında cami hizmetlileriyle yaptığı toplantıdan söz etmiştik; ancak dikkat edildiyse böyle bir toplantı 1950'de, yani yukarıda sözü edilen teşkilat kanunundan sonra yapılabilmişti. Bundan önceki yıllara ait ziyaretlerinde yaptığı tetkik ve teftişler, müftü, vaiz ve Kur'an öğreticileriyle sınırlıdır desek mübalağa olmaz. 
Çünkü 1931-1950 arası hayrat hademesi üzerinde idari yetki Evkaf Umum Müdürlüğündedir; yani Diyanet İşleri Başkanları ve müftüler, cami görevlilerinin idari amiri değildiler. Hâliyle reislerin bu süreçte hayrat hademesiyle toplantı yapması en hafif ifadesiyle yetki gaspı içerisine girerdi. Şaşırtıcı gelebilir ama din hizmetinde yakın geçmişimizde yaşanmış problemlerden biri bu idi. m 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ÇOCUK 


MASUMİYETİNE 


ÇULLANAN [| 


AKBABALAR! 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


atılı popüler kültürün 

her vesileyle pompaladığı sözde mükemmel 

insan tipi çok imrenilesi özellikleriyle göz kamaştırır (1). 
Bu ideal tip aklınıza gelebilecek biyolojik, fizyolojik, fikri, zihni, hissi, ahlaki sıfatların tamamını şahsında toplamış evrensel bir mükemmeliyet abidesi olarak reklam edilir. Olumlu sıfatları say say bitmez, hani sırf karizma doğmuş desek abartmış olmayız. Her şeyden önce standart, evrensel dili konuşur: İngilizce; olmazsa Fransızca! Dahası, bu nadir varlık (!) beyaz tenlidir; kentli, bireyci, ilerlemeci ve hümanisttir. Kibar ve medeni tarzı- na yaraşır biçimde rasyonel, seküler ve liberaldir. Bitmedi! Aynı zamanda güçlü, kurnaz ve dâhidir; özgür, özerk, bağımsız ve öznedir; bilgili, becerikli, pratiktir; temiz, soylu, asil, sağlıklı, güzel ve yakışıklıdır; ilerici, modern ve çağdaştır. Yönetmek, hükmetmek, emretmek ve buyruk vermek için doğmuştur. Onun gözünde insanlar iki kategoriye ayrılırlar: Varlık hiyerarşisinin 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tepesindeki “Kendi”; dibe demir atmış, kuru, boş, değersiz ve lüzumsuz “Öteki.” Bu öteki, eğitilmek, yönetilmek, sömürülmek, kullanılmak, ehlileştirilmek ve 


medenileştirilmek için vardır. 
Sebebi basittir, çünkü yabani, ilkel, zayıf, kusurlu ve barbardır; emeği ve bedeniyle de ancak bir “meta'dır. 


Bu sözde “üst-İnsan” eğlenmeyi de çok sever ama eğlendirirken alay etmeye, aşağılamaya, incitmeye, kötülemeye, karalamaya bayılır. Örneğin, genellikle Araplar tarafından kaçırılan 





ama filmin finalinde Amerikalılar tarafından kurtarılan beyaz çocuklar (veya kadınlar) teması nedendir bilinmez (!) çok sık işlendi. Sebebini hepimiz biliyoruz da ben muziplik olsun diye bilmezlikten geliyorum. Dünyanın eğlence sektörüne hükmeden bu “üst-İnsan”, ardına algı pompalama, imaj kötüleme, manipüle etme, mesaj verme, aile değerlerini aşağılama türünden kötülüklerini kamufle ettiği küresel bir eğlence kültürünü her evin içine rahatça sokuyor. Teknik, sermaye ve medya üçgeni- ne kıstırdığı dünyaya ahlaksız 


diziler, filmler de üretip pazarlıyor. Daha çok üretmeye ve pazarlamaya dayalı kapitalist film sektörü için tahrik etmek, ayartmak da önemli bir kazanç kapısıdır. Böylece bir yandan hem kendi kazancını katlar hem de aldatmaca, Irz ve namusu çiğneme, tecavüz, istismar temalı senaryolarıyla kendi fantezilerini gerçekleştirir. Bu kazanç sektöründe küçük bedenlere de yükün bir kısmı pay edilir. 
Hollywood'da çocuklar yıllarca şiddetin, korkunun ve cinselliğin bir metal oldu. Çocuk vampirler, çocuk hayaletler, çocuk katiller, 





çocuk şeytanlar, çocuk hırsızlar, çocuk teröristler, çocuk âşıklar, çocuk kanından gençlik iksiri yapan cadılar, çocuk etine bayılan etobur canavarlar, kaçırılan ve sömürülen çocuklar, korkutan veya öç alan ölü çocuk ruhları, canavar ruhlu çocuk oyuncakları, katil oyuncak bebekler... 
Her bir film veya dizi kendi teması etrafında belli bir mesajı yaydı: Çocuk masumiyeti aynı zamanda kötülüğün tohumlarını da barındırır! Bu sapık anlayış dizginsiz kapitalizmin bir mitosuydu. Kapitalist üretim mantığı her yerde olduğu gibi burada da 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ahlaki endişelere ya pek itibar etmedi ya yok saydı. 


Çocuk aktör Corey Feldman'ın Hollwood'da bir numaralı problemin geçmişte ve şimdide pedofili olduğunu söylerken bir gerçeği bütün dünyaya haykırdığını burada zikretmek isterim. 
O, “Ben onlarla kuşatıldım. Her yerdeler, akbabalar gibi.” derken, Amerikalı gazeteci Diane Dimond da pedofili ve cinsel istismarın bir Hollywood korku hikâyesi olduğunu söyler. Ona göre, sayısız erkek çocuk film çekme bahanesiyle pedofillerin elinde taciz ve istismara uğramaktadır. Bu eğlence profesyonelleri yaptıkları ahlaksızlıkların, işlerinin bir parçası olduğunu çocuklara ve ailelere yutturma- da gayet ustadırlar. Feldman, küçük yaşta yaşadığı bu kötü tecrübeler yüzünden asla gerçek mutluluğu yakalayamadı-Sını, uyuşturucu müptelası olduğunu ve sonu hüsranla biten evlilikler yaşadığını itiraf eder. 
(noozhawk.com) Hollywood'un pedofil yamyamları için çocuk bedenleri tek kullanımlıktır. 
Feldman gibi hayatı kâbusa dönüşen kaç çocuk bu pis ve ahlaksız çarktan geçti acaba? 


Çocuk masumiyeti üzerinden kirli propaganda! 

Bu manada en son skandala, misyonunu “dünyayı eğlendirmek” olarak belirleyen bir eğlence şirketi attı. Siyahi bir kız çocuğunun başrole oturtulduğu bir filmin söz konusu şirketin sitesindeki tanıtımı derin anlam içeriyor: “11 yaşındaki Amy, kendine has tarzı ile dans eden bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılma umuduyla aile geleneklerine meydan okur.” 
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Amy, yaptığı dansla bir taraftan “dişiliğini keşfedecek” bir taraftan da ailesinin Müslüman kültürüyle çarpışacaktır. Filmin Senegal asıllı Fransız kadın yapımcısı filmi yapma gerekçesini şöyle açıklar: “Sosyal medyada 
danslar yapan ve videoları 400 
binden fazla izlenen küçük kızların neler hissettiklerini anlamaya çalıştım.” Film, Sundance Film Festivali'nde ödül de alır. 
Bu bizi şaşırtmamalı, zira şımarik “üst-İnsan” için ötekinin kültürü, aile değerleri, inançları yok mesabesindedir. Bu manada yapılan ne varsa över, baş tacı eder, ödül verir. Bu bir psikolojik operasyondur. Ama size burada ilginç bir detay vereyim. Söz konusu festivalin kurucularından biri çocuk istismarı suçundan 


48 diyanet Aylık Dergi | Ekim 2020 


şu an hapis yatıyor. Şahsen ben hiç şaşırmadım. Bizi haklı çıkaran bir başka ayrıntı ise (418) kategorisindeki bu filmin “din” 
(0) başlığı altına yerleştirilmiş olmasıdır. Neyse ki eğlence şirketinin, aile değerlerini hiçe sayan, arka planda Müslümanları ve İslam dinini karalama amacı güden bu çirkef filminin bizde gösterimi RTÜK'ün devreye girmesiyle şimdilik önlendi. Kapıdan girmeleri engellendi ama adım gibi eminim ki bacadan girmeyi mutlaka deneyeceklerdir. 





Endüstrileşen modernite projesinde “insan” kategorisine dâhil edilmeyenlerin beden- 


lerinin metalaştırılarak yıkımı önemli bir yer tutar. Esasen bu proje, yeryüzündeki hayatların 


tamamını kontrol altında tutmayı hedefleyen egemen gücün küresel siyasetinin bir parçasıdır. Bu egemenler için “sınırsız öldürme, sakat bırakma, tecavüz etme, başkalarının hakkını mahvetmek” bir verili haktır. 
(Rosi Braidotti, İnsan Sonrası, Çev. Öznur Karakaş, 2018, İstanbul: Kolektif Kitap, s. 
148) Filmin senaryosu, kurgusu, mesajı, oyuncunun seçimi ve piyasaya sunumu gibi hususların bir plan dâhilinde yürüdüğünden kuşkum yok. Biz bu tür taciz atışlarına alışkınız. Bu olay film, söz konusu eğlence şirketinin ilk vukuatı değil. Bu tür taciz ve saldırılar bir başka şekil ve kılıkta mutlaka gelmeye devam edecektir. “Beyaz-üst-İnsan”ın belli aralıklarla yaptığı bu taciz atışları onun İslam ve Müslüman- 








lar hakkında yürüttüğü küresel ölçekteki sinsice karalama stratejisinin bir parçasıdır. Bu arada bir cinsel sapık da maalesef ülkemizde çıktı. Kendisini şeyh sanan bir şarlatan, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna hem de annesinin yanında cinsel istismarda bulunarak sahtekârlığını gizleyen maskesini kendi eliyle düşürmüş oldu. Kapitalizmin sınırsız teknolojik ilerleme tutkusunun gölgesinde palazlanan materyalist iştah ahlâk krizlerini ayrım yapmaksızın her yerde tetikliyor. Katolik Kilisesi'ni sarsan pedofili vakalarını da bu çerçevede lütfen hatırlayınız. 


Tek kullanımlık bedenler! 


Söz konusu rezil film özelinde bir noktanın daha altı kalınca çizilmelidir. İslam dini ve Müslümanlar mide bulandıran iğrenç senaryolar eşliğinde yeni bir psikolojik operasyonun hedef tahtasına oturtulmuştur. İslam'ı ve Müslümanları karalama ve yıpratma projelerinin uzman ekibinin bir grubu önce uyduruk bir film senaryosu kurgular. Bir başka ekip bu filmi ödüllendirir. 
Bir başka birim, bu senaryonun haftalarca reklamını yapar. Bu arada Müslümanlar bu karalama kampanyasına dur demek için seferber olur. Film her yerde ateşli tartışmaların, yazıların, makalelerin konusu olduğunda insanların merakları yeterince tahrik edilmiştir. Ve nihayet film kapalı gişe oynadığında Müslümanlar hakkında inşa edilen olumsuz, İslamofobik algı ve imajın gevşemesi de önlenmiş olur. Bu hedefe yürürken küçük bedenler de kirli emeller için araçsallaştırılır. o “Üst-İnsan”ın 


* Bize düşen görev, çocukları Allah'ın birer emaneti olarak görmeyi içselleştiren bir bakış açısını yaygınlaştırmaktır. 
Çocukları 

akla ziyan tehlikelerden korumada herhangi bir hukuki boşluk bırakılmamalı, sorumlularına 

en ağır cezalar verilmelidir. 





muğlak, manipülatif, sömürgeci, istismarcı ve yıkıcı kâr odaklı ilişkilerinde küçük bedenler de kurbanlar arasındadır. 


Terry Eagleton, ileri kapitalizmin ikliminde her şeyin plastik, geçici, değişken, biçimlendirilebilir ve tek kullanımlık olduğunu söyler. O hâlde maddiyat tutkunu kapitalist için çocuk bedeni de tek kullanımlık metalar listesindedir. Çocuk askerler, çocuk gelinler, çocuk işçiler, çocuk köleler, evsiz çocuklar, mülteci çocuklar, öksüz ve yetim çocuklar şiddetin, cinsel tecavüz ve istismarın garip, masum, korumasız ve savunmasız nesnesidirler. Bize düşen görev, çocukları Allah'ın birer emaneti olarak görmeyi içselleştiren bir bakış 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açısını yaygınlaştırmaktır. Çocukları akla ziyan tehlikelerden korumada herhangi bir hukuki boşluk bırakılmamalı, sorumlularına en ağır cezalar verilmelidir. Çocuk, gönüllerde sevgiyi, kalplerde merhameti harekete geçiren en sevimli varlıktır; o, kutsal bir hediyedir. 





Sonuç olarak 


Din kisvesinin altına kendi kirli sırrını saklayan ahlâksızla, sanat özgürlüğü kalkanı ardına sığınarak kız çocuğunu küresel bir cinsel sömürüye yem eden ahlâksızın mayası özde aynıdır. Farklı milletlerden ve dinlerden olsalar, farklı dilleri konuşsalar bile iğrençlikte buluşan bu pedofiller aynı cibilliyete sahiptir. Cinsel sömürü ve şiddet suçunun ortak failleri olan bu ahlâksızlar maddeye tutkuyla tapınmada aynı karenin içindedirler. Aslında fevkalade adi, aşağılık bir zevkin paylaşılması dışında hiçbir ortak noktaları yoktur. Daha açık söyleyecek olursak, ortak noktaları, saf masumiyete günahkâr tecavüzdür. Saf, tertemiz, günahsız masumları kirletip geleceklerini karartmada adı konmamış bir iş birliği içindedirler. Şarlatanın biri çocuk bedeni, namus, haysiyet ve şerefi üzerinden kendine sahte şeyhlik sıfatı devşirirken Batı'daki utanmaz pedofil de sanat hamiliği devşirir. Değişmez evrensel kuralı yeniden hatırlayalım: Ahlâksızlar iğrenç eylemleri işlemeyi kafalarına koyduklarında ne sınır ne zaman ne mekân tanırlar. 





Allah, göz nuru yavrularımızı iğrençlikte birbiriyle yarışanların şerrinden muhafaza buyursun. m 


diyanet Aylik Dergi | Ekim 2020 49 


— e EN GÜZEL İSİMLER 


HER ŞEYİ HER ANLAMDA AYDINLATAN 


Nür deyince aklımıza ilk gelen aydınlık ve ışıktır. Oysa bildiğimiz manadaki aydınlık anlamına ilaveten, nür kavramında nesnelerin ve olayların mahiyetini aydınlatmak anlamı da vardır. Elmalılı'nın ifadesi ile gerek hissi (görme duyusu ile algılanan) ve gerek akli her nevi zulmetin zıddı olarak vicdan ve basirette inkişaf eden, iç ve dış dünyamızı aydınlatan tecelliyatın umumuna da nür denir. 
Rabbimizin ismi olduğunda O'nun bütün nürların kaynağı olduğunu ifade eder. O nür sayesinde eşya görünür olur; biz de onları ayırt edip görebiliriz. 
Eğer o nür olmasaydı biz evreni ve içindekileri gözlemleyip algılayamaz, zihnimizde hiçbir şeyi yerli yerine oturtamazdık. 
Allah Teâlâ duyularla algılanan varlıkları görmemiz için bir ışık (güneş) yarattığı gibi, düşünce yoluyla algılanan varlıklar için de bir ışık (ilim ve irfan) yaratmıştır. 


Ragıp el-İsfahani Allah'ın kendisini “Nür” diye isimlendirmesini de gökleri ve yeri nurlandırma fiiliyle açıklar. Nurun da dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir. Dünyevi olanı, ay ve güneş gibi aydınlık saçan ve gözle algılanan nür ile zihin ve kalp yoluyla idrak edilen nürdur. İsfehani, aklın ve Kur'an'ın nürunu bu ikinci tür nüra örnek olarak verir. Uhrevi nur ise ebedi âlemde müminlerin önlerinde ve sağ tarafların- da bulunacak olan nurdur. (Hadid, 57/12; Tahrim, 66/8.) 


Kur'an'da Nür 

Gözümüz görmek için ışığa muhtaç olduğu gibi aklımız da aydınlanmak için vahyin ışığına muhtaçtır. Bir adı da Nür olan Kur'an'ın bir suresinin adı da 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Rabbimizin ismi olduğunda O'nun bütün nürların kaynağı olduğunu ifade eder. O nür sayesinde eşya görünür olur; biz de onları ayırt edip görebiliriz. 











Nür'dur. Bu sureye Nür adı verilmesinin sebebi 35. ayetinin, “Allah göklerin ve yerin Nür'udur.” diye başlaması ve ayette nur kelimesinin iki defa daha Rabbimizin yüce zatına izafe edilmesidir. Kur'an'da onlarca yerde gelen nür kelimesi sadece bu ayette Rabbimize izafe edilir. 


Nür kelimesinin yukarıda geçen anlam katmanlarına uygun olarak Elmalılı, ayetin ilk cümlesi olan “Allah göklerin ve yerin Nür'udur.” ifadesini “Bütün âlemi meydana koyan, kâinatı gösteren, hakikati bildiren, gözleri gönülleri şenlendiren O'dur. 
O olmasa idi hiçbir şey bulunmaz hiçbir hakikat sezilmez, hiçbir neşe duyulmazdı.” diye açıklar. Devamında da nürun, ışık anlamındaki “ziya”dan farklı olduğunu ve daima övgü ifade ettiğini belirtir. Ayrıca Yüce Rabbimize hiçbir zaman ziya kavramı izafe edilmediği hâlde Nür'un O'na isim olduğunu vurgular. Ziya genellikle maddi anlamda ve güçlü ışığı ifade ederken nür, her şeyi görünür kılan tarif edilemez, latif bir aydınlanmadır. 


Enam suresi birinci ayette ise nür Rabbimizin ismi olarak degil O'nun var ettiği bir varlık olarak zikredilir. Bu durumda 





nür bir taraftan Rabbimizin ismi iken diğer taraftan O'nun var ettiği bir eseridir. Bu noktada Elmalılı: “Binaenaleyh Allah'a nür ıtlak edilirken bu noktadan gaflet edilmemek ve müteşabih bir mana murat olunduğunu bilmek lazım gelir.” diyerek dikkatimizi çeker. Esasen Nür suresindeki ayet de bütün âlimler tarafından zât-ı ilâhiyyenin nür olduğu şeklinde anlaşılmamış, “söklerin ve yerin nurunu yaratan, oralardaki varlıklara yol gösteren” gibi anlamlara geldiği kabul edilmiştir. Zira “Allah'ın nüru” ifadesi, yaratılmış varlıklar için kavranılmaz olan ve dolayısıyla herhangi bir beşeri dille ifadesi imkânsız olan Allah'ın gerçek mahiyetini değil, Yüce Rabbimizin, hidayeti arzulayan kullarının bilinç, duygu ve davranışlarında gerçekleştirdiği aydınlanmayı ifade eder. Nür ayetinin sonunda Rabbimizin dileyeni (veya dilediğini) nâru- 








na yönelteceğini söylemesine gelince; bunun anlamı açıktır: Her kim şüphelerin karanlığın- dan inancın aydınlığına çıkmayı samimi bir şekilde isterse Allah o kişinin kalbine nüru ile tecelli edip onu sırat-ı müstakime yönlendirir. Ayetin Rabbimizin “Alim” ismi ile sonlanması da ilmin, insanın dünyasını ve ahretini aydınlatan rolüne vurgu yapması bakımından manidardır. Gazali de bu ayetin tefsirine dair kaleme aldığı “Mişkâtü'l-Envar” isimli eserinde “Göz nüru için güneş ne ise akıl nüru için de Kur'an odur.” der. 


Nür tecelli ederse 


Yukarıda İsfehani'nin Nür isminin manevi tecellilerinin akıl ve vahiy olduğunu söylediğini belirtmiştik. Vahyin muhatabı olan peygamberler ve bu meyanda Efendimiz (s.a.s) bu nurun en öndeki tecelligâhıdırlar. (Ahzab 33/45-46.) 


Tarih boyunca nice dehşetli zekâlar, vahiy nûrundan mahrum kalınca inanç ve yaşam düzeyinde envaiçeşit sapkınlıklar üretmişlerdir. Bu da bize aklımızın ve kalbimizin Allah'ın vahyinin nüru ile aydınlanmaya ne kadar muhtaç olduğunu kanıtlar. Bu durum Zümer suresi 22. 
ayette göğsü İslam'a açılmış, bu sayede nür üzere olan kişi ile Allah'ı anmaktan uzaklaşarak kalbi daralmış ve kararmış kişi kıyaslanarak anlatılır. İlahi nürların tecellisinden mahrum kalmak, bizim bu dünya karanlıkları ile kıyas edemeyeceğimiz tam bir zulumat (kat kat karanlık)tır. Öyle kesif bir yokluktur ki orada hiçbir ilerleme mümkün değildir. (Hadid 57/13) Zira iman nüru söndüğünde ortaya çıkan kalp körlüğü, göz körlüğüne benzemez. Başındaki gözü âmâ olan bir şekilde yolunu bulur. 
Kalbi kör olanın ise yolunu bulması imkânsızdır. m 
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ROL MODEL BİR ÂLİM 4; 


EKREM 


DOĞANAY 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


enab-ı Hakk'ın “Oku!” 

emrine sıkı sıkıya bağlanmış öncü bir âlim. 

Ömrünü yüce dinimiz İslam'ı öğrenmeye ve öğretme- ye adamış bir dava adamı. Camiyi hayatının merkezine almış bir din görevlisi. Talebelerini evlatlarından ayırt etmeden onların yetişmesi için var gücüyle çalışan bir gönül insanı, Ekrem Doğanay Hoca. 


Ekrem Doğanay, 1938 yılında Gerede'nin Mercekiraz köyünde dünyaya gelir. Babası İhsan Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. 
Ekrem Doğanay, daha çocuk yaşta Kur'an öğrenmeye başlar. İlme olan iştiyakı ve kıvrak zekâsı köyün imamının dikkatini çeker ve babasına, “Bu zeki talebeyi köyde tutma! Çalıştırmak için de sakın ha yanına alma! 
Onu Gerede'ye gönder. Orada hafızlık yapsın, ilim öğrensin.” 
diye nasihatte bulunur. Babası, hocasının bu tavsiyesini dinler ve daha sekiz yaşındaki Ekrem'i Gerede'ye getirir. Ekrem Doğanay, burada hafızlığını tamamladıktan sonra Arapça tahsiline 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başlar. Bölgenin önemli âlimlerinden Şeref Hoca'nın rahle-i tedrisinde bulunur. On beş arkadaşıyla çıktığı bu ilim yolculuğundan arkadaşları birer birer ayrılır. Artık tek başına derslere gider gelir. “Diğer arkadaşlarımın hepsi ayrıldı, ben de bırakayım.” düşüncesini hocasıyla paylaşır. Bunun üzerine Şeref Hoca, kendisine şöyle bir nasihatte bulunur: “Evladım, sakın yapma. Senin zekân, hafızan çok iyi. Sen anlattığım her şeyi anlıyor ve hemen kavriyorsun. Evladım, sakın ilmi bırakma, devam et!” Ekrem Doğanay, hocasının bu içten tavsiyesine icabet eder ve ilim yolculuğunu tamamlamanın gayreti içinde olur. Ekrem Hoca'nın, ilmi birikimine katkı sağlayan diğer iki hocası ise zamanın Gerede müftüsü Kemaleddin Üstün Hoca ve Hacı Ömer Cevahiroğlu'dur. 


Ekrem Doğanay'ın Allah vergisi çok keskin bir zekâsı vardır. 
O, okuduğunu, dinlediğini ve 






öğrendiğini asla unutmamıştır. 
İlk imamlık tecrübesine 1955 
yılında Gerede'nin Havullu köyünde başlar. Böylelikle hayatı boyunca bırakmayacağı din görevliliğine ilk adımını atmış olur. 
Bu yıllarda Meliha Hanım'la evlenir, ikisi kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu dünyaya gelir. 
Havullu'dan sonra Samat köyünde din görevliliğini sürdürür. 
Her iki köyde de imam hatiplik görevinin dışında vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. 
Köy halkının problemleriyle hemhâl olmuş, onların çözümü için canla başla gayret göstermiştir. Yine kendisinden yaşça küçük arkadaşlarını yanına almış ve bilgilerini onlara aktarma çabasında olmuştur. 


1963 yılına gelindiğinde Ekrem 
Doğanay, Yeniçağa Yukarı Camii (Sultan Reşad Camii) imam hatipliğine getirilir. Böylelikle Diyanet İşleri Başkanlığında resmi görevine başlamış olur. 
1986 yılından emekli olacağı 


güne kadar 23 yıl kesintisiz hizmet edeceği yer artık burasıdır. 


Ekrem Doğanay, Yeniçağa'da imam hatiplik görevinin yanında vaaz ve irşat programları icra etmeye devam eder. Ev ev, kahvehane kahvehane dolaşır. Her ortamda sohbet eder. 
Talebe okutmayı da asla ihmal etmez. Ekrem Doğanay'ın gelişi ile Yeniçağa, manevi bir kimlik kazanır. Bu güzel ilçemiz artık ilmin yurdu, hafızların beşiği olmuştur. 


Ekrem Doğanay, Yeniçağa'da devrin ihtiyaçlarını karşılayacak yatılı bir Kur'an kursunun yapılması için çalışmalara başlar. Konuyu bir yandan görev arkadaşlarına diğer yandan da Yeniçağalılara anlatır. İhtiyacı karşılayacak bu kurs için bir yer aranır. Ve nihayetinde yer bulunur. Cüzi bir fiyatla arsa alınır. 
Ancak bu hayrı yapan kişinin bir isteği vardır. Ekrem Doğanay'a “Hocam! Bu kursun karşısında bir yerim daha var. Söz hiçbir ücret almayacağım. Orayı size vereyim. Siz de oraya bir ev yapın. Sizin eviniz bu kursun karşısında olsun.” der. Bunun üzerine Ekrem Doğanay, “Eğer sizin isteğinizi kabul edersem, ahali, “Hocanın maksadı Kur'an kursu yaptırmak değil, kendine ev yapmakmış. derler de bu hayırlı hizmete engel olurlar.” 
diyerek bu teklifi kabul edemeyeceğini ifade eder. 





Kur'an kursu kısa bir sürede yapılır ve hizmete açılır. Bu kurs, talebelerin sadece hafızlık yaptığı bir yer değildir. İmam hatip talebeleri, ilahiyat öğrencileri hatta yurt dışından gelen öğ- 





rencileri barındıran, onlara başta Arapça olmak üzere diğer temel İslami ilimlerin öğretildiği bir kurs hâline gelmiştir. Ekrem Doğanay, bir defasında bu hizmetlerin önemini şu cümleyle ifade etmiştir: “35 yıl konuştum. Ama gördüm ki esas olan talebe yetiştirmekmiş.” 


1986 yılında emekliye ayrılan 
Ekrem Doğanay, emekliliği asla durmak ve dinlenmek olarak görmez; vatanımız, milletimiz ve ümmet-i Muhammed. için koşuşturmaya devam eder. 
Özellikle gençlere yönelik sohbet ve konferanslar icra etmek için var gücüyle çalışır. 





° Ekrem Doğanay, çok kuvvetli bir 
Kur'an hafızıydı. 
Namazlarını hatimle kılardı. 
Notlarını Arapça ve Osmanlıca tutacak kadar bir ilmi birikime sahip idi. Binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen bir muhaddis, Bolu 
Eğitim Merkezinde hizmet içi kurslarda fıkıh dersi okutan bir mufakkih, 
Anadolu'yu dolaşıp İslam'ın evrensel mesajlarını anlatan bir dava adamıdır. 
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Ekrem Doğanay, o emeklilik günlerinde yazmaktan da geri durmaz. Onlarca kitap kaleme alır. Onun kitapları devrin ihtiyaçlarını karşılayacak konular üzerinedir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanan Ekrem Doğanay, kitaplardan kendisine gelen telif ücretlerinin bir kısmını harçlık ve yol parası olmayan ancak ilim elde etmek isteyen talebelerine vermiştir. 


Ekrem Doğanay, çok kuvvetli bir Kur'an  hafızıydı. Namazlarını hatimle kılardı. Notlarını Arapça ve Osmanlıca tutacak kadar bir ilmi birikime sahip idi. Binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen bir muhaddis, Bolu Eğitim Merkezinde hizmet içi kurslarda fikın dersi okutan bir mufakkih, Anadolu'yu dolaşıp İslam'ın evrensel mesajlarını anlatan bir dava adamıdır. Başta gençler olmak üzere etrafında bulunan tüm insanlara örnek bir Müslüman ve rol model bir din görevlisi oldu. Onun yetiştirdiği ve yönlendirdiği nice genç, yurt içi ve yurt dışında okudu. Hâlihazırda yüzlerce talebesi Diyanet ve ilahiyat fakülteleri başta olmak üzere çeşitli devlet birimlerinde hizmet etmeye devam etmektedirler. 





Ekrem Doğanay, 22 Ekim 2002'de bir sonbahar günü fâni âlemden baki âleme göç eyledi. Binlerce seveni tarafından kılınan cenaze namazının ardından Yeniçağa Mezarlığına defnedildi. Bu vesileyle Ekrem Doğanay Hocamızı, onun şahsında tüm hademe-i hayratı minnetle, şükranla ve hayırla yâd ediyoruz. Yüce Rabbim cümlesine rahmet eylesin. m 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EDEP BİR TAÇ İMİŞ 


NUR-I HÜDA'DAN 


Dr. Lamia LEVENT ABUL 
DİB Diyanet İşleri Uzmanı 





air, “Edep bir taç imiş 

nur-ı Hüda'dan / Giy ol 

tacı emin ol her bela- 

dan” dizeleriyle ne 

güzel anlatıyor edebi. Bu hikmet dizeleri bizi edebin kaynağına yani Yüce Rabbimize döndürüyor. 
Zira her türlü güzelliğin ve mükemmelliğin yegâne sahibi ve yaratıcısı Yüce Rabbimizdir. O, Rab ismi ile tüm kâinata ve mahlükata tecelli ederek onları terbiye eder, edeplendirir. Her varlığı Rab ismi ile yetiştirir, geliştirir. Bu terbiye ile tüm mahlükat O'na boyun eğerek vazifelerini hüsnüedeple yerine getirirler. Yerlerde ve göklerde olan her şeyin O'nu tespih etmesinin bir anlamının da bu olduğunu ifade eder âlimlerimiz. 
Rabbin en güzel kıvamda yarattığı insan, O'nun edebiyle edeplenmeye en layık varlıktır. Öyle ki insan, edeb-i ilahiyle bezenirse Hak Teâlâ'nın muhabbetine nail olur. (Kuşeyri, Risale, s. 373.) 


Âlemlerin Rabbine ancak edeple güzel kul olur insan. Başta ibadet ve taatler olmak üzere her yerde ve hâlde edepten ayrılmamak ve güzel ahlaka sahip olmak kullugun gereğidir. Hz. Peygamber, 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kişinin güzel ahlakı sayesinde ibadetle erişilecek yüksek derecelere ulaşacağını haber vererek (Ebu Davud, Edeb, 7.) ahlakı ibadetten ayırmamıştır. Zira her nerede olursak olalım Rabbimiz bizimle beraberdir. (Hadid, 57/4) Güzel ahlakın zirvesi olan edep, ihsan şuuru üzere Yaradan'a kulluk etmektir. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği gibi her ne kadar biz O'nu görmesek de O bizi görüp gözetmektedir. İhsan şuuruna sahip olan kul hayatının bütününde Rabbinin kendisiyle beraber olduğu idrakiyle edep üzere yaşar. 
Düşüncesinde, fiilinde, işinde, 





konuşmasında... Her hâlinde edeple hareket eder. Bu sebeple adap kitaplarımızda yemekten içmeye, konuşmadan dinlemeye, abdest almadan dua etmeye kadar her şeyin adaplarına yer verilerek edep, hayatın tümüne teşmil edilmiştir. Her an bizimle olan Rabbimize karşı hayatı edeple yaşamak O'na olan sevgimizin ve bağlılığımızın âdeta bir remzidir! 





Ebu Hanife Hazretleri ile yirmi yıl birlikte bulunan Davud-i Tâi, bu zaman zarfında ne yalnızken ne de yanında birileri varken istirahat maksadıyla onun ayağını uzatmadığını nakleder. Kendisine yalnızken ayağını uzatmasının bir mahzuru olup olmadığını sorduğunda büyük imam: “Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha efdaldir.” cevabını vererek her an huzurda bulunmanın edebini ortaya koymuştur. 





Edebin ve yüksek ahlakın numu- ne-i imtisali olan Hz. Peygamber yüksek edep duygusunu en büyük mürebbi olan Rabbinden almış, “Beni Rabbim edeplendirdi ve edebimi de güzel kıldı.” (Süyuti, Camiu's-Sağir, L, 12.) hadisiyle bu hakikati ifade etmişti. Ahlakın en yücesine sahip olan Efendimiz 





(Kalem, 68/4.) sözüyle, bakışıyla, sükütuyla, tebessümüyle, hilim ve hayâsıyla bir edep sultanıydı. 
Onun bu yüksek edep ve ahlakını Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kesinlikle hakaret etmez, mübarek ağızlarından kaba bir söz çıkmaz ve lanet etmezdi. 
Birimizi azarlayacak olsa: 'Allah iyiliğini versin, ona ne oluyor kil... derdi.” (Buhari, Edep 38-44) O (s.a.s.), insanlarla iyi geçinmeyi, merhameti, güler yüzü, tatlı dili, öfkelenmemeyi, zarar vermemeyi, kibirlenmemeyi, kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi ve affetmeyi yaşayarak öğretti bizlere. Edep dairesinden ayrılmamak Efendimizin sözlerini yaşamakla olur: “İnsanlar bize iyi davranırsa onlara iyilik yaparız şayet kötü davranırlarsa onlara kötülük yaparız diyen zayıf karakterli kimselerden olmayın. 
Kendinizi, insanlar iyi davranırsa onlara iyilikle mukabele etmeye, şayet kötülük yaparlarsa onlara zulmetmemeyi içinize (bir ilke olarak) yerleştirin.” (Tirmizi, Bir, 63.) 


Sufilere göre edep zahir ve bâtın olmak üzere iki türlüdür. Zahiri yani şekli olan edep ameli riya- dan, münafıklıktan, yağcılıktan korumaktır. İkincisi ise bâtıni edeptir ki kalpteki şehvet, itiraz, iradede zayıflık gibi olumsuz şeyleri temizlemektir. 

Sufiler edep sahibi kişide bulunması gereken ahlakı şöyle anlatmışlardır: “Konuştuğun 

zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarı çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman eli- 


ni korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak, bütün işlerin- de vaktini korumak.” Kuseyri, üç meziyete sahip olan kimsenin garip ve yalnız olmayacağını söyler ve bu meziyetleri şöyle sıralar: “Şüpheli insanlardan uzak durmak, güzel edep ve kimseyi incitmemek.” Hatta ehl-i gönül, incinse de incitmemeyi kemal yolunun düsturlarından görmüş: 


Âşık der inci tenden İncinme incitenden Kemalde noksan imiş İncinen incitenden. 


Hz. Ali, kişinin edebinin zehebinden yani sahip olduğu dünya servetinden daha kıymetli oldugunu ifade ederken insan için gerçek süsün edep olduğuna da dikkat çekiyor. Edep, hem zahirini hem de bâtınını ahlakın en güzeliyle teçhiz etmektir. Esasında insan bâtınını güzelleştirdiğinde Cenab-ı Hak onun zahirini de güzel kılar. Hz. Ali'nin de işaret ettiği üzere dünyada bir insanın elde edeceği hakiki zenginlik de böylesi güzel bir ahlaka sahip ol- 
























Sufilerin tekke ve asitanelerinin 


giriş kapılarında “Edep Ya Hu” yazar. Bu, Cenab-ı Hak'tan edep isteme niyazı 

anlamına geldiği gibi bu kapıdan giren kişinin tüm 


yaratılmışlara edeple 


davranması anlamına 


gelir. 
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maktır. Zira kişinin güzel ahlakı mizanda en ağır gelecek ameldir.” (Tirmizi, Birr 62.) 


Sufilerin tekke ve asitanelerinin giriş kapılarında “Edep Ya Hu” yazar. Bu, Cenab-ı Hak'tan edep isteme niyazı anlamına geldiği gibi bu kapıdan giren kişinin tüm yaratılmışlara edeple davranması anlamına gelir. İnsan- dan hayvana, bitkilerden eşyaya kadar canlı ve cansız herkese ve her şeye karşı edep üzere davranmak irfan geleneğinde esastır. “Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü” diyen Yunus da bu hakikati dile getirir. Bu sebeple irfan ehli sadece insanlara ve canlı varlıklara değil yaratılmış her şeye cansız varlıklara dahi edeple yaklaşırlar. Mesela kapı gürültüyle ve hızla örtülmez. 
“Kapıyı kapat veya “kapattım” denmez. Allah kimsenin kapısını kapatmasın gibi ince bir düşünceyle “Kapıyı ört.” veya “sırla” denir. Yine aynı latif düşünceyle “Lambayı veya ocağı söndür.” 
denmez. “Lambayı veya ocağı dinlendirmek, sırlamak” gibi tabirler edebe daha uygun görülür. Bir fincan dahi sertçe yere konulmaz. Kısacası edep sahibi kişi insanlara karşı hürmet ve saygıyla davrandığı gibi çevreye ve eşyaya karşı da saygılıdır. Cenab-ı Hakk'ı zikrederken onlara hor davranmak edebe aykırı görülmüştür. Bir çiçek, bir ot dahi sebepsiz koparılmaz, hiçbir canlıya zarar verilmez. 


Yunus'un diliyle hitam edersek: 

Ehl-i diller arasında aradım kıldım talep, 


Her hüner makbul imiş; illâ edep, illâ edep m 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Söyleşi: Mahir KILINÇ 


MEHMET 
GUREN: 


“Bizi bašrina basan tabiatın bakımından mesulüz.” 





















Spil ve Yunt Dağı bölgesinde binlerce ağaca meyve aşıladınız. Tabiata yönelik bu düşünceniz nasıl ortaya çıktı ve bugünlere nasıl geldi? Okuyucularımıza kısaca bahsedebilir misiniz? 


Aslında ben hep tabiatın içerisindeydim ve tabiattan da hiç kopmadım. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldigim yer Manisa'nın Kırkağaç ilçesiydi. Daha çocukluk yıllarımda doğanın eşsiz dünyasında ağaçlarla, çiçeklerle iç içe büyüdüm. Rahmetli dedem bahçe işleriyle uğraşırken ben de onun yanında gider ve ona yardım ederdim. Hatta ilk aşı deneyimim 9-10 yaşlarında iken rahmetli dedemin bana öğretmesiyle gerçekleşti. 





Yıllar sonra okuyup din görevlisi olduktan sonra Manisa merkezde görev yaparken camimizin cemaatinden bir grubun doğa yürüyüşü yaptıklarını öğrendim ve ben de bu yürüyüşlere katıldım. Yaklaşık olarak 15 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu doğa yürüyüşleri esnasında grubumuzdaki bir hacı abimiz, yürüyüş esnasında bazı ağaçlara aşı yapıyordu. Hacı abinin yapmış olduğu bu iyilik hareketinden çok etkilendim. Ben de doğadaki yabani ahlat ağaçlarına elma, armut, muşmula, döngel aşısı yapmaya başladım. Doğa yürüyüşleri adı altında dağlara çıktığımız zamanlarda aşı yaptığımı gören ve duyan gerek cami cemaatinden gerekse çarşıdaki esnaf kardeşlerimizden pek çok kişi benimle birlikte bu aşı etkinliğine katıldı. Doğa yürüyüşleriyle başlanan bu etkinlikler ağaçlara yaptığımız aşılarla bizleri daha da birbirimize bağladı. Hatta bir aşı grubumuz dahi oldu. Bu grubumuzla aşı sezonu geldiği zaman her hafta sonu Spil Dağı'nın ve Yunt Dağı'nın farklı bölgelerinde aşı yapmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) “Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” hadisi beni çok etkilemiştir. Ben de Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
bu buyruğundan hareketle Rabbim bana ömür verdiği müddetçe aşı yapmaya devam edeceğim inşallah. Çünkü her yönelişimizde bize kucağını açan, âdeta bizi bağrına basan tabiatı korumaktan ziyade onun bakımından mesul olduğumuzu düşünüyorum. 














Dağlara çıktığınızda aşıladığınız ağaçların meyvelerini ve diktiğiniz fidanları görmek ya da tamir ettiğiniz bir çeşmeden su içmek sizde nasıl bir duygu oluşturuyor? 


Müslümanlar, insanlara ve tabiata karşı kendini mesuliyet sahibi olarak görür. Dolayısıyla Müslümanlar elinden ve dilinden emin olan kimse olduğu gibi de insanlığa ve tabiata da yararı dokunan kimselerdir. Çünkü Rabbimizin rızasının buralarda olduğunu biliriz ve buna inanırız. Biz de bu anlayışla ve duygularla yapmaya çabaladığımız bu faaliyetlerin en güzel meyvesinin insanlar üzerine bıraktığı etkiden anlıyoruz. İnsanların üzerinde bir doğa sevgisi, doğaya sahip çıkma ve onu koruma bilinci oluşturabilmek bizim için çok mühim. 


Sorunuzla kastettiğiniz kısma da gelince: Doğa yürüyüşüne gittigimiz zaman yapmış olduğumuz aşıların meyvelerini görmek başta bana ve benimle birlikte aşı yapmaya gelen insanlara inanılmaz bir mutluluk veriyor. 
Kışın sel sularının, yazın da susuz kalan yabani hayvanların tahrip etmeleri sonucu tüm hayvanların su ihtiyacını karşılayan dağlardaki çeşmelerin kaynakları bozuluyor. Biz yine bunları, ekip arkadaşlarımla beraber gidip hortumlarını değiştirip tamir ediyoruz. Sonra hasbelkader buralardan yabani hayvanların, böceklerin su içtiğini gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. 
Bunlar benim hatıralarımda çok güzel bir anı oluşturuyor. Gelecek nesillere, gençlerimize bu çaba ve gayretlerimizle örnek olabilirsek ne mutlu bize. 








Birçok kimsenin de katıldığı, herkese örnek bu iyilik hareketinde gençleri de dâhil etmeyi nasıl başardınız ve gençlerin üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu anlatır mısınız? 


Bizleri Manisa civarında ve farklı yörelerde aşı yaparken gören genç kardeşlerimiz ve günümüzün en etkili iletişim aracı olarak da kullanılan sosyal medyadan bizi takip eden genç kardeşlerimiz, bizim etkinliğimize katılmak istediler. Gençlerimizin de katılımıyla faaliyetlerimiz daha dinamik yapıya dönüştü ve faaliyetlerin sosyal medyanın her alanını kullanan gençler arasında yayılımıyla oldu ve her geçen gün daha da büyüdü. Doğa yürüyüşleri gençlerimize çok cazip ve çekici gelen bir etkinlik. 
Bunun yanı sıra bizlerden öğrenip yapmış oldukları aşıların karşılığını bulmak onları daha da heyecanlandırıyor ve doğaya 








bağlıyor. O yüzden yapmış oldukları iş ve uğraş gereği kısıtlı zamanlarına rağmen istirahate çekileceği günleri bizlerle do-Saya ayırıyorlar. O izin gününde onların doğada uğraşları onları yormuyor aksine daha da dinlendiriyor. Manisa çevresinden olduğu gibi Manisa dışından da bizlere katılanlar oluyor. Hatta İzmir'den bir kardeşimiz pazar günü kendi özel aracına binerek yaklaşık olarak 80 kilometre yol katederek bizim yanımıza gelip aşı yapmaya katılıyor. Bu beni çok duygulandırmıştı. İşte böyle genç kardeşlerimizin bu fedakârlıkları beni ziyadesi ile mutlu ediyor. 


Tabiattaki canlılara ve bitkilere emanet gözüyle bakıp yapmış olduğunuz yararlı işler gerek ruh dünyanızda gerek meslek alanınızda ne gibi etkilere ve dönüşümlere vesile oldu? 


Yapılan iyi ve yararlı işlerin ruh üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu bilimsel bir gerçek. 
Müslümanların da Allah'ın rızasına hoş gelen her iş de kişinin kalbinde bir huzur, bir sekinet oluşturuyor. Ahirette mükâfatını umarak yaptığımız işler bu dünyada da bize bir huzur veriyor. Yani Rabbim, ahiret adına yapılan işler hürmetine lütfedip bize bu dünyada da yardım ediyor. 





Yapmaya çalıştığımız iyilik ve güzellik adına her hayırlı hizmet evvela cemaatin kendisin- de karşılığını buldu. Cemaatle yakınlaşmamıza ve muhabbetimize vesile oldu. Özellikle de gençlere ulaşmamızı ve onlarla bir arada olmamızı sağlayan çok güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca tabiatla iç içe olmamız, Allah'ın (c.c.) kitabından okuduğumuz 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pek çok ayetin tabiattaki tezahürüne şahit olduk. 


Bu hayır dolu çalışmalarınız- dan yola çıkarak din hizmetinde bulunan görevlilerimize neler söylemek istersiniz? 


Biz din görevlileri bulunduğumuz yerin köy, kasaba, şehir olmasını düşünmeden mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendirerek yapabileceğimiz hayır işlerini düşünmeli ve bunların peşine düşmeliyiz. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) emanetini yüklendiğimizin düşüncesiyle işimizin zorluğunu ve saygınlığını asla unutmamalıyız. Rabbim bizleri her daim bu emanete sahip çıkan ve bu yüce emanet uğruna vazifelerini bihakkın yerine getirmeye çalışanlardan eylesin. m 





ÖZ GEÇMİŞ 


Mehmet Güren, 1972 yılında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu kendi ilçesinde okuduktan sonra İstanbul Fatih Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamladı. Daha sonra 1996 
yılında Zonguldak'ta müezzin kayyım olarak göreve başladı. Hafız olması hasebiyle 3 yıl Zonguldak Bölge Yatılı Kur'an Kursunda Kur'an kursu hocalığı yaptıktan sonra Manisa Kırkağaç ilçesi Gelenbe kasabası Merkez Çarşı Camiine naklen tayin oldu. 
Hem camide hem de Kur'an kursunda 1,5 yıl daha görev yaptıktan sonra 2000 yılında Manisa merkez Taşçılar Mescidine müezzin kayyım olarak atandı. 20 
yıl burada görev yaptıktan sonra 
2020 yılında Manisa İl Müftülügüne tayin oldu ve hâlen Manisa İl Müftülüğündeki görevini yürütmektedir. 
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AMERİKA'DAKİ İLK MESCİDİN HİKÂYESİ: KUZEY DAKOTA ROSS 


CEMAATİ 


Doç. Dr. Bilal BAŞ 
ABD Houston Ataşesi 


merika Birleşik Devletleri'nin 332 milyonluk nüfusunun 

yaklaşık yüzde birlik kısmını Müslümanlar oluşturur. 
Eğer Mormonizm ayrı din sayılmazsa, İslam Amerika'nın Hristiyanlık ve Yahudilikten sonra en büyük üçüncü dini konumundadır. PEW Research Center'ın 
2017 tarihli araştırmasına göre 
Amerika'da 3.450.000 Müslüman yaşamaktadır. 


Sanıldığının aksine, Müslümanlar Amerika'ya XX. asırda gelmiş değildir; Avrupa'dan gelen sömürge gemilerinin Kuzey Amerika'ya ilk demir attıkları zamandan beri Müslümanlar bu kıtada yaşıyorlar. Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği deniz seferindeki gemilerde Müslümanların da bulunduğu kabul edilir. Dolayısıyla Müslümanlar bu ülkenin tarihinin ve sosyal dokusunun asli bir unsurudur. İngiliz, Fransız ve İspanyollar, XVI. asırdan itibaren Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerinde kurdukları kolonilerde çalıştırmak üzere özellikle Batı Afrika'daki Sene-Gambiya bölgesinden binlerce siyahi köle getirdiler. Köle ticaretinin yapıldığı bu bölgenin halklarının en az yüzde on beşi Müslüman olduğu için tarihçiler Amerika'daki kölelerin yüzde on beşi ile yüzde otuzunun Müslüman olduğunu tahmin etmektedirler. Bu ise on binlerce Müslümanın bu kıtaya gelip burada öldüklerini gösterir. 
(Kambiz GhaneaBassiri, A History of Islam in America: From the New World to the New World Order (New York: Cambridge University Press, 2013), s.16.) 


Afrikalı köle Müslümanlardan sonra, ilk önemli Müslüman nüfusun Amerika'ya gelişi, Amerikan iç savaşı sonrasında (1861- 
65) başlayan göçmen dalgasıyla 
gerçekleşmiştir. Tarihçiler 1870 
ile 1920 yılları arasında 26 milyon göçmenin Amerika'ya geldiğini tahmin ederler. (Edward E. 
Curtis IV, Muslims in America: A Short History (Oxford: OUP, 2009), 5.48.) Ancak Amerikan devletinin beyazları ve Hristiyanları önceleyen göç kanunları ve kotaları Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin sayılarını kısıtlıyordu. Osmanlı topraklarından gelen az sayıdaki göçmenlerin ise büyük çoğunluğu bölgenin Hristiyanları arasından seçiliyordu. Bu nedenle bahsi geçen dönemde Amerika'ya gelip yerleşmiş 


Müslümanların sayısı 60.000 civarındaydı. (GhaneaBassiri, A History of Islam in America, 5.136.) 


Ross cemaatinin öncüleri olan Müslüman çift Mary (Meryem) Juma ve kocası Hassin (Hüseyin) Juma bu ilk gelen göçmenlerdendir. Meryem Juma'nın anlattığına göre köylerinden ve yakın çevrelerinden pek çok kimse Amerika'ya gitmiş ve memleketlerine mektuplar yazarak Amerika'nın fırsat ve zenginliklerinden o bahsetmişlerdi. 
Kocası ve kendisi bu maddi imkânlara kavuşmak için Amerika'ya gitmeye karar verirler. İki kızlarını götüremedikleri için onları akrabalarına emanet ederek yola çıkarlar. 


Bu kızlardan biri kısa süre sonra vefat etmiş, diğeri ise mülakatın yapıldığı 1939 yılı itibarıyla hâlâ Lübnan'daki köyünde yaşamaktadır. Uzun ve masraflı yolculuk için gerekli parayı küçük çiftliklerini ipotek ettirerek, borç para alarak temin ederler. Lübnan'dan Fransa'ya, Fransa'dan Kanada'nın Montreal şehrine gelirler. Orada kalmayarak Kanada üzerinden Amerika'ya giriş yaparlar. Önce Nebraska'ya yerleşirlerse de orada fazla kalmazlar ve 1901'de Kuzey Dakota eyaletine gelirler. Yerleştikleri kasabanın adı Ross'tur. Bölgede daha önceden gelmiş Lübnanlılar o bulunmaktadır, bunların arasında Juma çiftinden önce gelmiş Müslümanlar da vardır. 
Ancak Meryem ve Hüseyin ilk Müslüman çift kabul edilir. Digerleri muhtemelen bekâr erkeklerdir. Mid-West bölgesinde, Kanada sınırına 100 kilometre kadar mesafede bulunan bu kasabanın ilk kurucuları da bu çift ve onların ardından gelen diğer Lübnanlılar olmalıdır. Günümüzde bu kasabada çoğu yaşlı yüz kadar insan yaşamaktadır. 








Meryem ve Hüseyin çifti ilk zamanlarda çok maddi sıkıntı çekerler. Hüseyin sırtında çantası 


ile seyyar satıcılık yaparak geçimini temin etmeye çalışır. Tren yolu hatlarında, nehir boylarındaki ve yol güzergâhlarındaki yerleşim yerleri boyunca kilometrelerce seyahat ederek çantasına sığdırabildiği ne varsa satar. Amerikan yaşamında seyyar satıcılık (peddling) çok eskiden beri vardı. Bunun nedeni ise ilk yerleşimcilerin toplu olarak kasaba ve köylerde değil de arazilerinin başında birbirinden uzak ve ayrı çiftliklerde yaşamalarıydı. Bu kimselerin yerleşim yerlerindeki dükkânlara erişimleri zor ve meşakkatli olduğu için seyyar satıcılık mesleği çok yaygındı. 
Satıcılar tek tek evleri dolaşır ve onların tüm ihtiyaçlarını giderirlerdi. 


Kuzey Dakota Ross Mescidi 


Aile 1901 yılının Ekim ayında Homestead Act diye bilinen, ıslah edip çiftçilik yapmak şartıyla vatandaşlara bedava arazi veren kanundan yararlanarak arazi talebinde bulunurlar ve verilen hatırı sayılır arazide çiftçilik yapmaya başlarlar. Kayıtlara göre 
160 acre (yaklaşık 640 dönüm) 
arazi alırlar. Şartlarını yerine getirdikleri için de 1908 yılında arazinin tapusu onlara resmen verilir. (Sherman vd, Prairie Peddlers, 5.364.) Bir at ve arkasına bir saban alır, verimli ovalarda tahıl yetiştirir; tavuk ve inek beslerler. Aslında Amerikan devletinin göçmenlere bedava verdiği araziler 1870 yıllarında bölgedeki yerlilerden zorla alınan arazilerdir. Onlar ise kendilerine tayin 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edilen sıkışık rezerv bölgelerinde yaşamaya mahküm edilmişlerdir. Onların ardından on iki kadar Müslüman aile daha gelerek aynı şekilde çiftçilikle uğraşmışlardır. Bu ailelerin tamamı Meryem ve Hüseyin'in geldikleri bölgeden gelen Müslümanlardır. Bu ilk öncüler arasında Hüseyin Juma, Side Abdallah, Sam Omar, Solomon Hodge ve Bo Alley Farhart vardır. Çevre kasabalarda da Müslümanlar olmasına rağmen Ross cemaati kadar yoğun sayıda bir Müslüman cemaati Amerika'da ilk defa var olmuştur. Tarihçiler Amerika'daki ilk toplu cuma namazının da 
1900 ya da 1901'de bu bölgede kılındığını kaydederler. Bu cuma namazı evde kılınmıştır. 
Cuma ve bayram namazlarını cemaatin Kur'an okumayı bilen erkekleri kıldırırılardı; bu imamlar arasında Hassan Abdullah Juma, Amid Abdallah ve Allay Omar'ın adı zikredilir. (Sherman vd, Prairie Peddlers, ss.154-56.) 


Juma ailesi oldukça dindardı. Beş vakit namazlarını kılar, ramazan oruçlarını tutar ve bayramlarını o kutlarlardı. Diger Müslüman ailelerle birlikte Amerika'nın bilinen ilk Müslüman topluluklarından birini oluştururlar. Sayılarının yüz civarında olduğu ifade edilmektedir. O dönemdeki hassasiyetleri dikkate alan topluluk kendisini Suriyeliler (Assyrians) diye isimlendirir. Cuma namazlarını Meryem'in evinde ve başka evlerde toplanarak eda ederler. Ramazanda ve bayramlarda toplu olarak kutlama ve ibadetler yaparlar. Kayıtlara göre Ross yerleşim bölgesinde, XX. asrın ilk on yılın- 


da yüz civarında Müslüman vardır. Bu rakama kadın ve çocuklar dâhildir. 

Hüseyin ve Meryem'in 1903 yılında bir oğulları olur. Adını Charles koyarlar. Charles cemaatin Amerika'da doğan ilk “Suriyeli” çocuğudur. Meryem okuma yazma bilmez, İngilizce de bilmez. 
O nedenle evde hep Arapça konuşulur. Ancak Charles okula gider ve İngilizce öğrenir. Bahsi geçen mülakatta da yaşlı annesine yine Charles tercümanlık etmiştir. Annesinin ihtiyacı olduğunda kendisine tercümanlık eder. Çiftçilikle uğraşan ailede maddi sıkıntı olduğunda Hüseyin yine sırtına çantasını alıp seyyar satıcılık turlarına çıkma- ya devam eder. 


Ross cemaati helal et yiyebilmek için hayvanlarını ve tavuk- 


Kuzey Dakota Ross Mescidi 


larını İslami usullere göre kendileri keserler. Cenazeleri olunca da ölülerini İslami usullere göre yıkar, kefenler ve cenaze namazı kılıp defnederler. Daha sonra bir mezarlık yeri tayin ederek, Amerika'daki ilk Müslüman mezarlığını oluşturmuşlardır. Bugün de mevcut olan bu mütevazı mezarlığın resmi adı “Assyrian Moslem Cemetary”dir. Bundan kısa bir süre sonra ise 1929'da bir mescit inşa etmişlerdir. 


1929'da inşa edilen bu sade mescit Amerika'da mescit olarak inşa edilen ilk mekândır. 
Mescit, bildiğimiz camilere hiç benzemeyen yarı bodrum basit, mütevazı bir kulübeden ibarettir. Yaklaşık 10 metre genişlik ve 
13 metre uzunluğunda üçgen 
çatılı bir binadır. Batı tarafında ahşaptan bir giriş yeri, iki tarafinda dörder penceresi vardı ve binanın içinde herhangi bir oda ve ayrılmış bölüm bulunmuyordu. Kıble yönü olarak doğuya dönülürdü. Abdest alma yeri bulunmadığı için cemaat mensupları evlerinden abdestli geliyorlardı. Bölgenin oldukça sert geçen kış günlerinde mescit bir kömür sobasıyla ısıtılıyordu. 
Minaresi yoktu. Dışarıdan bakıldığında daha çok bir tek sınıflı okula, küçük bir kiliseye hatta bir depoya benziyordu. Cenaze namazı olduğunda bazan Kanada tarafından bir imam gelir ve namazı kıldırırdı. Daha sonra cenaze bitişikteki Müslüman mezarlığına gömülürdü. Camiye 
bitişik bu mezarlıkta bugün 20 
civarında kabir bulunmaktadır. 
Kanada'dan gelen bu imamlar yaz zamanları gelir ve cemaate din ve Kur'an öğretmek için iki ay kadar kalırlardı. Röportajlar- da belirtildiğine göre o dönem- 








de Kanada'nın Edmonton, Regina, Swift Current ve Calgary bölgelerinde yerleşik Müslüman cemaatlerinden bahsedilir. 


Caminin inşası Amerika'daki diğer Müslümanlar ve özellikle Lübnanlılar arasında duyuldu ve heyecana sebep oldu. Mescidin yarı bodrum olmasının nedeni projede öngörülen ikinci katın inşasıydı. Ancak 1930'lu yıllardaki meşhur kum fırtınası ve kuraklık, büyük iktisadi bunalım ve sonrasında gelen ikinci dün- 


1929'da inşa edilen bu 

sade mescit 
Amerika'da mescit olarak inşa edilen 

ilk mekândır. 
Mescit, bildiğimiz camilere hiç benzemeyen yarı bodrum basit, mütevazı bir kulübeden ibarettir. 





ya savaşının şartları neticesin- de buradaki Müslümanlar geçimlerini temin edemez oldular ve başka şehirlere göç ettiler. 
Dolayısıyla bu ikinci kat hiçbir zaman inşa edilemedi. Küçük Ross Mescidi kullanılmadığı için maalesef harap olunca mezarlık 








DİN VE HAYAT e— 


yönetim kurulu 1979 yılında binayı tamamen yıkma kararı aldı. 


Amerika'nın o dönemlerdeki göçmen politikası nedeniyle ikinci nesil Müslüman çocuklarının çoğu maalesef Hristiyan oldular. Bu gençler çevrelerindeki çoğu İskandinav ve Alman kökenli göçmenlerle evlendiler ve okullarında aldıkları eğitimle birlikte İslami kimliklerini koruyamadılar. Meryem Juma'nın eşi Hüseyin 1918'de ahirete irtihal etti. Charles ise Lutheran kilisesine intisap ederek Hristiyan oldu. Cemaat giderek küçüldü. Buradaki mezarlığa gömülen son cemaat mensubu Sarah Omer Shupe'dir. Arapça konuşan ve Kur'an okuyan Sarah 2004 yılında vefat etti. 





Ross cemaatini oluşturan ailelerden biri yıkılan mescidi yeniden ihya etmek için bir girişimde bulundu. Bazı Hristiyan komşuların da katkısıyla, eski mescidin yerinde basit birket taşından 20 metre kare civarında daha küçük bir mescit inşa edildi ve 2005 yılında hizmete açıldı. Dümdüz çayırlık bir arazi üzerinde, yakınında bir gölet olan bu şirin mescit ve yanındaki Müslüman mezarlığı ziyaretçilerini bekliyor. Her ne kadar kahir ekseriyeti 1960'lı yıllardan sonra gelse de Müslümanlar Amerika'da köklü geçmişleri olan bir dinin mensuplarıdır ve Amerika'da kalıcıdırlar. Bu nedenle kendilerine ait tarihi mirasa sahip çıkılması, bu mirasın genç nesillere aktarılması son derece hayati bir husustur. Unutulmamalıdır ki bir coğrafyada kalıcı olan unsurlar hep kendi hikâyelerini oluşturarak bu hikâyeleri canlı tutmuşlardır. m 
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— r Y o e KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT 


ANADOLU'DA PEYGAMBER AŞKININ TEZAHÜRÜ: 


MEVLİT HİKÂYELERİ 


ikâyeler, masallar, efsaneler, destanlar milletlerin tarihini, hissiyatı ve fikriyatını, duygu ve düşüncesini önce söze döküp sonrasında yazının da tedavüle girmesiyle kâğıda nakşettiği kültür ve medeniyet aktarımıdır. 
Söze büyük kiymet ve kutsiyet atfeden doğu toplumlarında, özellikle de Türk milletinin sözlü edebiyat ve kültür tarihinde, olayları tasavvur ve tahayyül ederek nihayetinde hikâye etmek pek mühim yer tutmaktadır. Zira Anadolu irfanı dediğimiz bakış, sezgi, yüce gönüllülük, yalın ama samimi bir tavra sahip olan insanımız, hikâyenin cazibe ve tesirini iyi bilmekte ve sözün kudretine inanmaktadır. Kadim tarihimizde, halk içinde öyle kimseler vardı ki geçmişin bilgi ve tecrübesini gelecek nesillere aktarmayı, nasihat veya ikaz etmeyi kendilerine vazife edinen bu kişilerin piri Dede Korkut, en büyük hazineleri Kur'an kıssalarıydı ve onlar, toplumun hafızası görevini de görüyorlardı. 





Hikâye anlatıcıları 


Kalabalık ve pürdikkat bir dinleyici kitlesi huzurunda meddah ve kassas adı da verilen hikâye anlatıcılarının, yazılı herhangi bir metin olmaksızın anlattığı hikâyeler, XIII. yüzyılda Anadolu insanının en büyük eğlencesiydi. 
Camiler, tekkeler, konak ve köy odalarında toplanan ahalinin can kulağıyla dinlediği bu insanlar, anlatımı güçlendirmek için coşkulu hareketlere, mimiklere, çok çeşitli ses tonlamalarına, zengin atasözleri ve deyimlere müracaat eder; edebi imkân ve 


kabiliyetleri sayesinde dinleyiciyi sözün ve hikâyenin tılsımıyla büyülemeyi başarırlardı. Anadoluda masalcı, Asya steplerinde manasçı misali... 





Bu anlatıcılar, başarılı bir şekilde Kur'an kıssaları ile halk hikâyelerini ve mitleri cemederlerdi. 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatından, gazalarından, mucizelerinden Hz. Ali cenklerine; Hz. 
Yusuf (a.s.) kıssasından Köroğlu destanlarına, Hızır (a.s.) men- 





kıbelerinden Dede Korkut hikâyelerine kadar geniş bir hazine- ye sahip anlatıcının heybesinde Battal Gazi, Ala Geyik, Kesikbaş gibi hikâyelerin yanı sıra yedi başlı ejderhalar ve tek gözlü devler gibi masal kahramanları da bulunurdu. Bazen destan kahramanlarının mitolojik canavarlarla harmanlandığı bir heybeydi onlarınki. 


Anadolu'da asırlardır meclisler- de anlatılagelen hikâyeler, XIV. 
yüzyılda yavaş yavaş kâğıda dökülmeye başlandı. Çoğunlukta manzumeler biçiminde ve mesnevi tarzında yazılan bu hikâyeler, yazanı belli olsun ya da olmasın, zamanla cemedilerek büyük bir kitabın küçük küçük bölümleriymiş gibi bir arada toplandı. 


Vesiletü'n-Necat ya da Mevlit 
15. yüzyılın başlarında, bir peygamber âşığı olan Süleyman Çelebi (6. 1422) Vesiletü'n-Necat adlı eserini kaleme aldı. 
Yazdığı eserden dini ilimlere vakıf ve kültürel birikime sahip olduğunu anladığımız Çelebi'nin mezkür eseri, Allah ve peygamber sevgisi taşıyan Anadolu insanı tarafından büyük bir teveccühle kabul gördü ve “Mevlit” adıyla anılır oldu. Adı anılmışken sade bir Türkçe ile fakat zengin ve sanatkârane bir üslupla kaleme alınan bu eserin Türk İslam edebiyatındaki yerini ve önemini belirtmek gerekir. Ayet ve hadis, 


farz ve vacip gibi dini mefhumların yerli yerince ve manaları çarpıtılmadan aynı zamanda tasavvufi remiz ve motiflerle be- 





artmaya başlayınca bazı kısıtlamalar, sınırlandırmalar hatta 


KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT e—— 


zarında onlar da tartışmalıdır. 
Hasılıkelam bu hikâyeler, en az Vesiletü'n-Necat'ın merhum 





eksiltmelerin yapıldığı da söylenir. Bu dönemde yapılan eksilt- 





raber edebi sanatların da gayet başarılı bir şekilde kullanıldığı anlaşılan, eskilerin tabiriyle tam bir “sehl-i mümteni”dir. 


Anadolu insanının gönlünü fetheden ve Balkanlar başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de çok sevilerek hemen her merasimde gerek şiirsel üslupla gerekse musiki ile icra edile- gelen Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat'ından bahseden antolojik ve ansiklopedik eserlerde şu mealde ifadeler yer alır: Yazıldığı dönemden günümüze kadar pek çok nüshası bulunmaktadır. Ancak esere sonradan dâhil edildiği düşünülen kısımların olduğu düşünülmektedir ki bu da metnin aslının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Elbette ki eseri, dil ve edebiyat yönünden inceleyen ve karşılaştırmalı okumalar yaparak Süleyman Çelebi'ye ait olan metinden sözü edilen ilaveli kısımları ayrıştıran çalışmalar yapılmaktadır. Bizim yazımıza mevzu bahis olacak kısım bu ilavelerdir ki girizgâhta sözünü ettiğimiz sözlü edebiyatımızın karakterleri anlatıcı/ meddahların heybelerinden döküldükleri kuvvetle muhtemeldir efendim! 








Mevlit hikâyeleri 


Süleyman Çelebi'nin eseri toplum tarafından fazlasıyla sevilmiş ve itibar görmüş olmalı ki zamanla kendisine nazireler yazıldığını, hatta eserin, önüne ve sonuna farklı hikâyeler ilave edilerek dolaşıma girdiğini görüyoruz. Eser, yazma nüshalarla çoğaltılırken metnin aslından olmadığı hâlde sonradan eklenen hikâyeler iyice çeşitlenerek 





melerden mevlidin özgün metni de nasibini almış ve kısmen de olsa değişmiş olabileceğine dair görüşü kuvvetlendiren enteresan bir bilgi de bugün elimizde bulunan eserin veladet/doğum bölümünde yer alan “merhaba” faslının tümü ya da en azından bir bölümünün sonradan eklenmiş olabileceğidir. (Faruk Kadri Timurtaş, Mevlid/Vesiletü'n-Necat, Ankara, 1970.) Yazma eserlerin, yerini basmalara bıraktığı süreçte nüshalar artık standart bir hâle gelir, “süleyman Çelebi'nin mevlidi” ve “hikâyeli mevlit” şeklinde iki türlü basılmaya başlanır. İlkinde, adından da anlaşılacağı üzere eserin müellifine ait kısımların yer aldığı metin; ikinci türdeki baskılarda ise asıl metne ulanan muhtelif hikâyeler de bulunmaktadır. Fakat günümüzdeki basılı yayınların hepsinde böyle bir ayrımın gerçekleştiğini söyleyebilmek pek mümkün görünmüyor. 
Hikâyeli metinlerde, dini törenlerde terennüm ile de okunan münacat, doğum, miraç ve bitiş bölümlerinin yanı sıra birkaç kasidejilahi ile Hz. Fatıma'nın vefatına dair mesnevi gibi bazı manzumeler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla “Geyik, Güvercin, İbrahim ile İsmail, Kesikbaş, Yahudinin Müslüman Oluşu ve Deve” hikâyeleridir. Yazma nüshalarda yer alan “Kız, İbrahim, Kurubaş (Cimcime Sultan), Ejderha ve Dahdah” gibi hikâyelerin basılı mevlitlere alınmadığına da tanık oluyoruz. (N. Ahmet Özalp, Hikâye-i Mevlidi'n-Nebi, İstanbul, 2014.) 








Mevlidin önüne ardına ilave edilen hikâyelerin yazarları bilinmemekle birlikte bazı isimler rivayet edilse de kaynaklar na- 


müellifi kadar Allah ve peygamber aşkıyla yanan Anadolu insanına aittir, anonimdir. Bin yıllardır eskimeden sözlü olarak var olagelen köklü bir geleneğin devamı niteliğinde, meddahların/ anlatıcıların bayram günlerinde ve köy odalarında anlattığı hikâyelerin âdeta gömlek değiştirmiş gibi Süleyman Çelebi vesilesiyle yazılı bir cisme bürünmüş hâlidir. Ülkemizde hemen her meclisde -belki de Kur'an'dan sonra en fazla- okunan ve dini bir hassasiyetle dinlenen bu muteber eseri, gür sesli ve işi- nin ehli bir mevlithandan dinlediğimizde, kadim zamanlarda elindeki hayali Zülfikar ile göğün altında kavisler çizerek Hayber'i anlatan hikâye anlatıcısının etrafında halka olanların duyduğu coşkuya benzer duyguları bugün hissedişimiz bundandır belki de... Allah bilir! Mevzumuza bahis hikâyelerden tadımlık birkaç inciyi şuracığa iliştiriyorum, iyi okumalar efendim. 








Dedi “Gördüm bu gece sen gördüğün 

Hâk-i pâyine yüzünü sürdüğün Âşık oldum ben de ana can ile Doldu gönlüm nur ile iman ile” 


Ol Resule biz uyalım can ile Yoluna canı koyalım aşk ile 


“Hem dahi Hakk'a itaat edelim Mevlid okumağı âdet edelim” 


Ger dilersen sen de izzet bulasın Mevlide can ile izzet kılasın 


Ger dilersiz bulasız âli makâm Aşk ile de es-salâtü ves-selâm. m 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Kafama takıldı, bazı insanlar neden Tebbet suresiyle uğraşır? Efendim içinde bed- dua varmış, namazda okunur muymuş? Hele ateistler bu surede Hz. Peygamber'in (s.a.s.) amcasına hareket edilmesi dolayısıyla namaz suresi olarak okunmasının çelişki oluşturduğu iddiasındalar. Ne dersiniz bunlara? 


Ne diyeyim vallahi! Allah akıl, fikir ve hidayet versin. İslam herkese açık. Yeter ki aklını kullansın, doğru düşünsün ve hidayeti istesin. Çünkü herkesin Allah”ın rahmetinden istifade hakkı ve imkânı var. Allah'ın cenneti de bütün insanları alacak genişlikte. Yeter ki girmek istesinler. 
Hidayete yönelip kararlılık göstersinler. Allah hem hidayet verir, hem de cennetine koyar. Hiç kimseye ayrıcalık yapmaz. 





Hocam Tebbet suresi, Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) amcası demiştik. 

Dedik ya aziz kardeşim! Yüce Allah kimseye ayrıcalık yapmaz. Hz. Hamza, şehitlerin şahı. Geldi Müslüman oldu. 
Geri mi çevrildi? Hz. Abbas, bir başka amcası, geldi Müslüman oldu, yerini aldı. En büyük amcası Ebu Talip ne çok yardım etti ona. Müşriklerin bütün baskılarına rağmen korudu Peygamberimizi. Ama her nedense Müslüman olarak ölmek istemedi. O Rahmet Elçisi çok çabaladı. Amcası son nefesini Müslüman olarak versin diye. 
Eğer tek bir hidayet yetkisi olsaydı elinde, herhâlde onu amcası Ebu Talib için kullanırdı. 
Ama böyle bir yetkisi yok. Çünkü o bir kul. Yüce Allah'ın seçip gönderdiği bir peygamber. Tam da bu olay üstüne Yüce Allah, hem onu teselli etmek hem de uyarmak için şu ayeti gönderdi: “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. ...” (Kasas, 28/56.) Demek ki neymiş? Hidayet sadece Allah'ın yetkisindeymiş! 





İyi de biz Ebu Leheb demiştik. Bütün amcalarını saydık, onu geçtik. 

Geçmedik, tam da ona geldik. 
Bu çerçeveden baktığımızda Hz. Peygamber'in (s.a.s.) öz amcası da olsa Ebu Leheb'in yeri neresi olur? 


İşi zor gerçekten. 


Ben de tam onu diyecektim. 
Ağzımdan aldın. Niye işi zor? 
Çünkü peygamberlik davasın- dan sonra bırakın Rahmet El- 


TEBBET 
SURESİNE NEDEN TAKILIYORLAR? 


çisi'nin yanında olmayı tarafsız bile durmadı. Sürekli karşısında oldu ve düşmanca davrandı. Hatta onu adım adım takip edip sürekli aleyhinde kamuoyu oluşturdu. Dışardan gelip de Rahmet Elçisi ile görüşmek isteyenlere “O bir delidir, tedavisine uğraşıyoruz.” gibi akla ve mantığa sığmayacak iftiralarda bulundu. İnsanlar da inandı. 
Nasıl inanmasın ki öz amcası söylüyor. Karısı ondan hiç aşağı kalmadı. Ayağına batsın, eziyet olsun diye geçtiği yollara diken atacak kadar küçüldü. 


Diken ne yapar insana hocam? Ayağında ayakkabı basar geçer. 

Ayakkabısızlık görmeyince, bir de Arabistan dikenlerini bilmeyince böyle konuşur insan. Ben de çocukken böyle diyordum. 
Basar geçer dikene ne olacak sanki. O zamanlar böyle ayakkabı yoktu sevgili kardeşim. 
Bir kat elbise bulan seviniyordu. Sahabeden biri gelip “Ey Allah'ın Elçisi! Söylesen de insanlar iki kat elbise giyse daha edebe uygun olur.” demiş. Rahmet Elçisi'nden onu kırmadan ama herkesin hâliyle hâllenen bir cevap: “Peki insanların iki elbisesi var mi ki söyleyeyim? 
Böyle söylersem, insanları zora 


sokmaz mıyım?” Sahabi de anlayışlı. Gerçeği anlıyor. “Hiç böyle düşünmemiştim.” deyip boynunu büküp ayrılıyor. 


Çok zor günler yaşamışlar. 


Doğru bugünün insanı kendi imkânları ve şatlarıyla bakıyor ve çoğu zaman yanılıyor. Ama esas peygamberi zorlayan o değildi. Öz amcasının ihaneti ve öz yengesinin âdeta kapı kapı dolaşıp iftiralarıyla ilahi görevi baltalamasıydı. Hani şair: “Ellerin attığı taş değmez bana / İlla dostun gülü yaralar beni” diyor ya. İşte tam da böyle bir durum. 
Ne desin Sevgili Peygamberimiz? Öz amcası ve öz yengesi. 
Onun bu zorluğunu en iyi bilen âlemlerin rabbi Yüce Allah, cezayı bizzat kendisi kesiyor ve dünyadayken bildiriyor: “Alevin babası o adamın iki eli kurusun. Kurudu zaten.” Bitti. Bilet kesildi. Herkesin biletini kesen yegâne yaratıcı ve yegâne hükümran tarafından. “Senin görevin sadece tebliğ etmektir. 
Hesap görmek ise bize aittir.” 
(Rad, 13/40.) buyruğu bunun için. 








Bunu nasıl anlıyoruz? 

İnkârcılara hitap edildiği yerlerde surelerin veya ayetlerin başında genelde “Onlara de ki...” şeklinde ifade bulunur. 
Yani Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
gidip söylemesi emredilir. Burada o ifadeyi görmüyoruz. Hâlbuki inkârcı bir kişiye hitap var burada. Demek ki Yüce Allah Hz. Peygamber'i (s.a.s.) aradan çıkarıp sanki yüzüne karşı söylemiş. Çünkü Sevgili Peygamberimiz söylese, bugünkü ateistlerin düşündüğü gibi o günkü müşrikler “Bak öz amcasına neler diyor?” diyecekler. 
İşte onlara bu fırsatı vermiyor 





Yüce Allah. Hesabını kesiyor ve deyim yerindeyse alnının çatına yapıştırıyor. Kimse de çıkıp bir laf edemiyor. Daha hayattayken bedelini ödetmiş ve cümle âleme göstermiş. Kendisi gibi azılı düşman olan karısı da oğlu da belalarını bulmuşlar. Bütün bunları tefsir kitaplarımızda ince detaylarıyla bulabilirsiniz. 








Tebbet suresini konuşacaktık. 


Bu anlattıklarım Tebbet suresi. 
Bütün bu olayların kısa ve öz anlatıldığı hayat deneyimi. Aslında böylesi sahneler hemen her dönemde yaşanmış ve yaşanmakta. Sadece figürler ve konumlar değişiyor. Hz. Nuh ve oğlu, Hz. İbrahim ve babası, Hz. 
Lut ve eşi, Hz. Yusuf ve kardeşleri... Bugün yaşanmıyor mu? 
Hem de en âlâsından. Boşa mı söylemiş şair: “Ebu Leheb öldü diyorlar: / Ebu Lehebler ölmedi ya Muhammed / Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!” Evet, bugünün Ebu Lehebleri o günküleri aratmıyor. O yüzdendir ki Yüce Allah “hesap gününde bazıları- nın kardeşlerinden, anne babalarından, çocuklarından ve eşlerinden kaçacakları” bilgisini veriyor. Niye veriyor? Bu dünyada adam gibi yaşayın da hesap günü böyle olmayın diye. Bazı müfessirler Tebbet suresinin Ebu Leheb ve eşine son bir ihtar olduğunu söylüyorlar. Eğer küfürlerinden ve düşmanlıkların- dan dönerlerse Allah'ın rahmeti bol, cenneti geniş. Ölene kadar kapı kapanmaz. O yüzden son nefes önemli. Anadolu insanı boşa dememiş “Akıbet hayrola, son nefes imanla ola!” Niye? 
Çünkü “Dünyada mekân ahirette iman.” 








KAFAMA TAKILANLAR e 


Hocam Tebbet suresi! 


Onu anlatıyoruz da! Sen ille de Tebbet'i özne yap diyorsun. 
Tebbet de diğerleri gibi bir sure. 
Allah'ın Sevgili Peygamberi'ne indirdiği ilahi mesaj. Ama bu sureden her nedense bazı aşırılar ve inanç karşıtları birbirine zıt iki anlam çıkartıyorlar. 





Ortası ve doğrusu yok mu bunun? 


Tabii ki var. Yüce Allah bu sureyi İslam karşısında Ebu Leheb ve karısı gibi olmayın, böyle olanlara karşı da dikkatli olun diye göndermiş. Ama bazı çevreler bir sürü olmadık manalar çıkartmışlar. İnanç karşıtları ise öz amcasından yola çıkarak Rahmet Elçisi'ne çamur atabilir miyiz derdindeler. Buradan söylüyorum. Onlara bu sureden ekmek çıkmaz. Biraz önce anlattık. Biz bu sureyi her namazda okuruz ve alacağımızı alırız. 


Peki, namaz suresi olmasını nasıl açıklıyoruz? 


Kur'an ilimlerinde namaz suresi diye bir isimlendirme yok. 
Bu halk tarafından söylenmiş bir deyim. Çünkü Kur'an'ın tamamı namazda okunur. Sure ve ayet ayrımı yapılmaz. Ancak halkımız genelde son on sureyi ezberleyip namazlarında onları okudukları için böyle bir isimlendirme yapmışlar. 
Ancak bu son on surede derin anlamlar ve ibretler var. Hz. 
Peygamber'in İslam davasının tarihi tecrübesini yansıtıyor. Bu tecrübe için “On Kapı Kırk Pencere- Son On Sure ile Peygamberimizin Hayatı? kitabımızı öneririm. Tebbet suresini bir de bu gözle oradan okusunlar... 





İnşallah hocam... m 
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YERLİ VE ÖNCÜ BİR AYDIN: SAİD HALİM PAŞA 





| Koray ŞERBETÇİ 







aman XIX. asra işaret ettiğinde şairin ifadesiyle fethettikleri topraklara çil çil kubbeler saçan Osmanlı Devleti'nin Bat'dan yükselen buharlı motorun dumanı altında maddi ve manevi ciğerleri tıkanmış, hâkim olduğu sahalara getirdiği diriltici adalet soluğu kesilmeye başlamıştı. Devlet bir yandan dışta Batılı devletlerin saldırısını göğüslemeye çalışıyor, diğer yandan içte yine Batılı güçlerin ” kışkırttığı ayrılıkçılık ateslerini söndürmeye uğraşıyordu. Coğrafi Keşiflerle başlayıp Sanayi İnkılabı ile zirveye varan Batılı ülkelerin zenginleşmesi karşısından tıpkı yaz mevsimindeki bir nehrin sularının çekilme- 


- si gibi günden güne kuruyan ti maddi kaynaklarının eksikliğini $ gidermeye çalışması da bunalı- 


mı katmerli bir hâle getiriyordu. 
İşte bu fırtınalı iklimde gerek devlet idarecileri gerekse Osmanlı aydınları çözüm yolları 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aramaya koyuldular. Esas mesele, “Devleti ve memleketi nasıl kurtarabiliriz?” idi. 


Bu konuda herkes kendi eğitimi, mesleği ve meşrebince bir reçete ortaya koymaya çalışıyordu. Bu çözüm önerilerinden kimi hayatta bir karşılık bulamayacak kadar hayali iken kimi de karmaşık meseleleri çözme konusunda ilkokul öğrencisine öğretilen basit aritmetik işlemleri kadar çaresiz kalmaktaydı. 
Yakın tarihimize bakıldığında bu fikir kaynaşmasının en bariz örnekleri TI. Meşrutiyet olarak adlandırılan dönemde ortaya çıktı. 


Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve özellikle de TI. Meşrutiyet Devri, düşünce hayatı açısından oldukça verimli bir dönemdi. Fikir insanları ve toplumun okumuş olarak adlandırılan grubu devrin meselelerini tahlil etmişler ve türlü mecralarda karşılıklı olarak savunmuşlardır. Devlet'in ve memleketin içerisinde bulunduğu bunalımlı durum bu kitleyi bilhassa birkaç asırdır teknik ve ekonomik konuda bir hayli mesafe almış olan Avrupa'ya yönlendirmiştir. 
Bu sebeple sundukları reçeteler ne kadar farklı olsa da çözüm ve çıkış yolu arayan aydınların ortak özellikleri; Batı dillerini bilen, Avrupa'daki düşünce ve tartışmaları takip eden, savundukları görüşlerde samimi insanlar olmalarıdır. Bu, meselenin olumlu tarafıdır. Fakat bir de olumsuz taraf mevcuttur. 
Bu dönem aydınları Avrupa'yı tılsımlı bir iklim olarak gördüklerinden mi yoksa memleketin içinde bulunduğu bunalımı bir- 


denbire çözme heveslerinden midir bilinmez, Batı'dan kalıp hâlde fikir ithal etme hatasına tutulmuşlardır. Tam da bu noktada bir yönetici ve aydın olarak bu hastalıktan kendini sıyırmış özgün bir isim göze çarpmaktadır: Said Halim Paşa. 


Said Halim Paşa kimdir? 


Said Halim Paşa, 19 Şubat 1864'te Kahire'de doğmuştur. 
Önemli bir aileye mensuptur. 
Osmanlı tarihlerinde adı isyanla birlikte anılan ve Mısır'da müstakil bir idare kurmuş olan Mısır valilerinden Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Babası ise Vezir Halim Paşa'dır. 


Said Halim Paşa'nın politik ikbalinin seyri daha gençliğinde yönlenmeye başlamıştır. Said Halim Paşa'nın babası, Mısır Hidivi ile arasının açılması üzerine Mısır'ı terk ederek İstanbul'a yerleşmiştir. Bu sırada Said Halim henüz on altı yaşında bir gençtir. Onun genç yaşta imparatorluğun merkezine gelmesi her şeyden önce iyi bir eğitim almasına vesile olmuştur. Eğitimi sürecinde Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizceyi de öğrenmesi hem Batı hem de Doğu kaynaklarını takip edebilmesini sağlayacaktır. 








Said Halim, İstanbul'da aldığı eğitimin ardından Avrupa'ya gitmiştir. Şimdi artık önünde yeni bir âlem vardır. Bu âlem o yıllarda bütün aydınların gözünü kamaştıran Batı'dır. 


Said Halim, İsviçre Darülfünunu’nda siyasal bilimler alanında eğitim almış ve ardından memleketine dönmüştür. Aldığı eğitim sonucu devletin türlü kademelerinde görevler yapmaya başlamış hatta Osmanlı Devletinin son asrında çok prestijli bir makam olan Şürâ-yı Devlet azalığına tayin edilmiştir. Fakat hakkındaki bir politik ihbar sonucu görevden alınınca biraz da kırgınlıkla Mısır'a dönmüştür. 


Said Halim Paşa'nın politik kimliği 


Mısır'a dönen Said Halim, İkinci Meşrutiyet öncesi dönemin siyasi iklimine kapılarak Yeni Osmanlılar o hareketiyle ilişki kurmuştur. O, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne maddi yardımda bulunduğu gibi fikri yardımda da bulunmuştur. 





II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a geri dönen Said Halim, yapılan belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Partisi listesinden Yeniköy Belediye Dairesi Başkanı seçildi. Said Halim Paşa, 1909'da Selanik'te gizli olarak yapılan İttihat ve Terakki Kongresine âyan azası olarak katıldı. Yine İttihat ve Terakki'nin 1912'deki meclis feshi çalışmalarına katıldı. 
Ocak 1912'de daha önce uzaklaştırıldığı Şürâ-yı Devlet'e ayan azalığına yeniden tayin edildi. 
Kısacası artık kendisi İttihat ve Terakki'nin ileri gelen isimlerinden birisi olmuştu. 


I. Dünya Savaşı sırasında sadrazamlık görevini de yerine getiren Said Halim Paşa, İttihat ve Terakki içinde aklıselim ve daima dengeleyici bir isim olmuştur. 1917'de görevinden istifa eden Paşa, mütareke yıllarında Malta sürgünleri arasında yer almıştır. 1921'de serbest kalan Paşa, İstanbul'a dönmesine 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izin verilmeyince İtalya'da yaşamaya başladı. Aynı yıl içinde bir Ermeni militan tarafından vurularak öldürüldü. 


Said Halim Paşa'nın fikir dünyası 


Peki, M. Akif Ersoy'un ümmetin en büyük mütefekkirlerinden birisi ifadesi ile anlattığı Said Halim Paşa, devlet ve memleketin kurtuluşunu nasıl görmekteydi? Said Halim Paşa'nın fikirlerine yön veren mesele Doğu-Batı ikiliği idi. Onun tüm fikir mesaisi Batı'yı anlama, Osmanlı toplumunu anlama ve bu iki dünyanın mukayesesini yapma çabasıydı. Yaşadığı dönemde aydınların Batı'dan kalıp hâlde fikirler aktarmasına karşın Said Halim Paşa'nın düşüncesi yerli ve özgün bir fikir yaklaşımıydı. 


Onun yaklaşımını yerli kılan özellik sosyolojiyi çok iyi bilmesinden ileri gelmekteydi. Zira bir topluma uygulanmak istenilen fikirlerin o toplumun sosyal bünyesine uyumu hayati bir konuydu. Aksi takdirde toplumda oluşacak ikilik ve zıtlaşma o toplumun sonunu dahi getirebilirdi. 

Bu doğrultuda Said Halim Paşa'ya göre Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesi ancak İslamlaşmasıyla mümkündür. 
Peki, nedir İslamlaşmak? Onun düşüncesine göre İslamlaşmak demek; İslam'ın inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete yönelik prensiplerinin tamamıyla uygulanması demektir. Eğer birey İslam'ın ahlak ve yaşayış biçimine uymazsa sadece Müslümanlığını dile getirmesi sosyal düzlemde bir anlam ifade etmez. Ama bir Müslüman, dininin gereklerini yerine getirirse zaten sosyal görevlerini de yerine getirmiş, dolayısıyla farkında olmadan onu yaşayış hâline getirmiş olur. Buradan anlaşılmakta ki Said Halim Paşa bireyden kitleye doğru bir yöneliş göstermektedir. Zira Paşa'ya göre başa gelen felâketler, kişilerin ahlaki noksanlıkları se- 


* Said Halim 
Paşa'ya göre 
Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesi ancak İslamlaşmasıyla mümkündür. 
Peki, nedir 
İslamlaşmak? 
Onun düşüncesine göre İslamlaşmak demek; İslam'ın inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete yönelik prensiplerinin tamamıyla uygulanması demektir. 





bebiyledir. Öyleyse önce bireyden başlanmalıdır. Ama teorik bilgi seviyesinde kalan bilgi bir değer ifade etmemektedir. Muhakkak pratiğe dökülmeli, yaşamla ilişkilendirilmelidir. Dolayısıyla ahlaki eğitim, bilginin ve öğretimin önünde gelmektedir. Osmanlı toplumunda bunu sağlayacak biricik kaynak ise İslam'dır. 





İşte bu zemin kurulduktan sonra toplum halka halka sağlıklı bir hâle gelecektir. Said Halim Paşa bu konuda çok gerçekçi adımlar izlemektedir. Sosyal yapı bu ahlak sonucunda sağlam bir şekilde oluşacak; ardından siyaset ise doğal olarak bu sağlam sosyal yapıdan ortaya çıkacaktır. Kısacası onun düşüncesi iç içe geçen halkalar gibidir: Ahlak sosyal yapıyı biçimlendirecek, sosyal yapı siyaseti oluşturacak en sonunda siyaset dönüp tekrar ahlakı mükemmelleştirecektir. Bu sarmal içinde Osmanlı toplumunun en büyük talihi İslam dinine bağlı olmasıdır. Paşa'ya göre İslam ahlakı her bakımdan Batı'dakinden çok daha üstündür. 


Said Halim Paşa ve aydınlar 


Said Halim Paşa topluma rehberlik edecek aydınlar konusu- na da ayrı bir önem vermekteydi. Zira devlet ve memleketin yol haritasını çizen bu kitlede oluşacak yanlış bir tutum çok tehlikeli sonuçlara yol açabilirdi. Bu nedenle o, aydınların nasıl olması gerektiğine dair de fikirler öne sürmüştü. 





Paşa'ya göre eski dönemlerde aydınların en büyük eksiği Batı'yı tanımamak ve bu yüz- 


den ona düşmanlık beslemekti. Fakat Tanzimat'tan bu yana durum tam tersine dönmüştü. 
Artık Osmanlı aydınları kayıtsız şartsız Batı'yı örnek alıyordu ve bu eskiye göre daha zararlı bir durumdu. Çünkü bu aydın profili gitgide içinde yaşadığı topluma yabancılaşıyordu. Böylece halk ile aydın tabakası arasında büyük bir uçurum meydana geliyor ve sosyal meseleler çözümsüz kalıyordu. Ona göre aydınların sorumluluğu büyüktü. Paşa'ya göre, halk ile aydının amaç birliğinin yeniden sağlanması ve aydınların kendi toplumlarının milli amaçlarına hizmet etmeleri gerekmekteydi. Tek kurtuluş yolu buydu. 


Said Halim Paşa yaklaşık iki yüz elli yıldır Türk aydınlarının üzerinde fikir yürüttükleri bir sorunu da enine boyuna ele almıştı; Batı ve Türkler. 


Said Halim Paşa'ya göre Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu tüm bunalım Batı medeniyetini tahlil etmeden hazır bir biçimde aktarılmasından ileri gelmektedir. Yine ona göre Batı ile Müslüman Türk toplumunun ortak noktaları düşünüldüğünden daha azdır. 
Paşa'ya göre her milletin kendisine özgü bir sosyal dokusu vardır ve diğer bir toplumu taklit etmek ise oldukça tehlikelidir. Bu sebeple bir toplumun kurumları asla diğer topluma ihraç edilemez. Başka bir ülkeden ithal de edilemez. Osmanlı aydınlarının Batı'nın kurumlarını taklit etme ile ilgili sosyal ve politik reçeteleri sosyolojiye uymamaktadır. Bunun için düz 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Said Halim Paşa'ya göre Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu tüm bunalım Batı medeniyetini tahlil etmeden hazır bir biçimde aktarılmasından ileri gelmektedir. 


mantık yoluyla Batılılaşma fikri toplumumuz için en kötü şeydir ve kendi medeniyetimizi inkâr etmek demektir. Medeniyetimizi inkâr ise milliyetimizi ortadan kaldırır, zira milliyet ile medeniyet aynı şeydir. Fakat tüm bu yaklaşımına rağmen Said Halim Paşa kör bir Batı karşıtlığına savrulmamıştır. Elbette Batdan istifade edilmelidir, ilim ve fenler Avrupalılardan öğrenilmelidir, fakat Batı'dan almamız gerekenler sadece bunlardır. Bu istifade onu aynen taklit etmek şeklinde olmamalıdır. 


GEF PEI EFI 


Said Halim Pasa, Avrupa ve Osmanlı sosyal yapısını kıyaslarken diğer meselelere göre az da olsa ekonomik meselelere de temas etmiştir. Paşa'ya göre Avrupa toplumlarının ekonomik atılımında burjuva sınıfı önemli bir rol oynamıştır. Burjuva sınıfı mensupları girişimci ve cesaret sahibidir. Buna karşın Osmanlı toplumunda ideal olan memur olabilmektir. Bu durum ekonomik olarak Osmanlı toplumunu durgunlaştırmaktadır. Çünkü memurlar kayıtsız insanlardır ve girişimci bir ruha sahip değillerdir. Bu yüzden de Avrupa'daki burjuva sınıfının ekonomik atılımını yapamamışlardır. 














Ama Paşa'ya göre Avrupa her ne kadar ekonomik bakımdan ileri olsa da burjuva sınıfı aynı zamanda bencil ve maneviyata kapalıdır. Ayrıca bir toplumun ekonomik ferahlık içerisinde olması, o toplumun sosyal ve manevi yapı bakımından da üstün veya ileri olduğu manasına gelmez. İşte bu bakımdan Osmanlı toplumu her ne kadar Batı karşısında ekonomik bakımdan geri olsa da sosyal yapısı ve manevi durumu bakımından daha iyi durumdadır. 


Her yol Roma'ya çıkmaz! 


Kısacası, son dönem fikir insanlarımızdan birisi olarak Said Halim Paşa, kendi toplumumuz için ortaya konulacak önerilerin -dönemindeki Jön Türk aydınlardan farklı olarak- yine kendi sosyal yapımıza uygun olması gerektiğini ısrarla vurgulamıştir. Avrupa'nın sosyal yapısı- nın bizimkinden farklı olduğu gerçeğinin unutulmamasının, Batı için takip edilecek yolun Osmanlı toplumu için çıkmaz bir sokak olabileceğinin altını çizmiştir. Aslında hem Batı hem de Osmanlı toplumunu tanıyan bir aydın olarak Batılılaşma ile modernleşmeyi ayırmış, çok daha sonraları tartışılacak olan Batı dışı modernlik önermiştir denilebilir. m 
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MERHAMET VE ŞİFA KAPISI: DARÜŞŞİFALAR 





Nermin TAYLAN 





ünümüzden tam 469 
yıl önce insanlığa hizmet için inşa edilen Haseki Külliyesi Vakfiyesinin Darüşşifa ile ilgili olan 
35. sayfasında, mezkür külliye- 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nin banisi Hürrem Sultan, orada çalışacak doktorları şöyle tarif ediyordu: “Hastalardan her birine candan dost gibi ref'et ile nazar eder. Onları asık suratla karşılamaz, onlara az da olsa 


vahşet ve nefret uyandıracak söz söylemez. Zira sözde bulunan sert bir kelime bazen hastaya en büyük dertten daha ağır gelir. 
Belki hastalara en latif ibarelerle söz söyler. Onlara en güzel şe- 





Ulu Cami Darüşşifası/Sivas 


kilde hitap eder. Sual ve cevapta onlarla en şefkatli yolu tutar. Zira sarf olunan nice sözler vardır ki onlar hastanın nezdinde cennet Kevser'inden zülâl ve selsebilden daha tatlıdır. Hastanın tatlı söze ihtiyacı daha çoktur. Hastalara şefkat ve riayet kanatlarını indirip döşer, onların üzerine inayet ve himaye kemerlerini gerer.” 


Vakfiyenin neredeyse her bölümünde kalbi nüansları ince ince görüyoruz lakin bu satırlar oldukça çarpıcıdır. Doktorlardan hastabakıcılara, Oo çöpçülerden 


hademelere kadar tüm personelin her daim merhametli olması ve hastalara iyi davranması öğütlenmekte, hastaların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi emredilmektedir. Darüşşifanın vakfiyesinde görülüyor ki hekimlerde aranan maddi manevi özellikler, bugünün çağdaş dünyasında hekimlerde aranan niteliklerin ilerisindedir. 


Anadolu Türk devletlerinin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde en önemli yeri eğitim ve bunun devamında insan sağlığını ayaktatutacak tıp eğitimi almıştır. Bunun paralelinde hastaya hizmet gayesi ile uygulamaların kalıcı şekle dönüştürülmesi için birçok tıbbi ve cerrahi yazma eserler meydana gelmiştir. Bu eserlerde açıklayıcı şekilde minyatürle yapılan izahat, tıbbi alet resim ve devamında şemalara da yer verilerek bir nevi ders kitapları özelliği kazandırılmıştır. Hülasa bu tıbbi olayların oluştuğu yapı birimleri ise darüşşifa (hastane) ve tip medreseleri olmuştur. 


Halka sağlık hizmetlerinin sunulduğu darüşşifalar Anadolu'da “şifahane”, “maristan”, “bimaristan”, “darüssıhha”, “darülâfiye”, “me'men'ül-istirahe”, “darüttib” diye isimlerle anılmış ve asırlarca insanlara şifa dağıtmanın yanı sıra tıp okulları olarak da hizmet vermeye devam etmiştir. Genellikle vakıfların bünyesinde açılan bu şifahanelerde, vakfiyelerde de özenle belirtildiği üzere “güven verici, tıp ilminde ve cerrahide mahir görevlilerin olmasına özen gösteriliyor ve dahi dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin hemen herkese hizmet verilmesi” öngörülüyordu. — Darüşşifaların ana gayesi insanlara şifa vermek ve bunun yanı sıra tıp eğitiminin 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usta-çırak ilişkisi açısından sağlık alanında insan yetiştirmekti. 


Selçuklu şifahaneleri 


Selçuklu o Sultanı o Alpaslan'ın emriyle ilk defa Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medreselerinde o uygulanmaya başlayan bu sistemde İslami bilimlerin yanı sıra tıp eğitimi ile birlikte matematik ve astronomi gibi pozitif bilimlere de önem verildiğini görüyoruz. İlk olarak Nişabur, Merv, Horasan, 1064- 
1066 yılları arasında Bağdat, 
1087'de Hargir ve birçok şehir- 
de inşa edilen medreseleri 1154 
yılında Şam'da yapılan Nureddin Zengi Darüşifasına Anadolu'da bir Hanım Sultan tarafından yaptırılan Kayseri Gevher Nesibe Darüüşşifası eşlik etmiştir. 


Anadolu'nun fethiyle birlikte bu topraklarda inşa edilen Selçuklu ve Osmanlı dönemi darüşşifaları, Nizamiye Medreselerinin bilimsel işlevini aratmayacak bir şekilde özenle işlevlerini sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen darüşşifalardan elimizde kalan tek örnek olan Sivas İzzettin Keykavus Darüşşifasına ait vakıfnamenin darüşşifa bölümünde yer alan “hazik, rahim, akranına faik, tecrübeli, ahlaklı, şarlatanlıktan uzak hekimler, göz hekimleri (kehhal) ile cerrahlara” vazife verileceğinin bildirilmesi bölümü personel tayininde ne kadar titiz davranıldığını gösteriyor. 
Sivas'tan hemen on yıl sonra 1228-1229 yılları arasında Divriğide inşa edilen Ulu Cami'ye bitişik Turan Melik Darüşşifası, 
1235 tarihli Çankırı'daki Cemaleddin Ferruh Darüşşifası, 1272-1273 yılında tamamlanan Kastamonu'da Pervaneoğlu Ali 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Darüşşifası ile 1156-1192 yıllarında Sultan TI. Kılıçarslan'ın yaptırdığı Aksaray Darüşşifası, Anadolu Selçuklu darüşşifalarının en önemlileri arasında yer almaktadır. 


Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra Anadolu topraklarında bayrağı devralan Osmanoğulları, kurmuş oldukları devletlerinin sinesinde medrese ve bunların bünyesindeki darüşşifalara büyük önem vermişlerdir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” düsturunu kendine rehber edinen hemen her Osmanlı padişahı, hanım sultanlar, devlet erkânı, ulema, zümera ve dahi hâli vakti yerinde olan İslam ehli yaptırmış oldukları külliyelerine mutlaka bir darüşşifa ekleterek hem insanların dertlerine deva olmuş hem de tıp ilminin kendi topraklarında büyümesi ve yaşamasına olanak sağlamışlardır. 





Osmanlı şifahaneleri 


Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk darüşşifa “Darüttibb” adıyla miladi 1400 yılında Bursa'da Yıldırım Bayezid Külliyesinde inşa edilmiştir. Bunun gibi İstanbul'da Fatih, Edirne'de II. Bayezid, Manisa'da Hafsa Sultan ve yine İstanbul'da Süleymaniye ve Haseki Sultan Darüşşifası ve Tıp Medresesi, Atik Valide, Sultan Ahmed darüşşifaları ve hatta 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Sultan Abdülmecid döneminde inşa ettirilen önemli bir hastane yapısı, Yenibahçe'deki Gureba-i Müslimin Hastanesi, Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen darüşşifaların en önemlileri arasındadır. 





Burada belirtmemiz gereken hususların başında hiç şüphesiz Osmanlıların Anadolu Selçuklu döneminden devraldıkları darüşşifaların işlevlerini sürdürmelerine çalışmaları ve yeni tesis ettikleri darüşşifaların işleyişi ile ilgili yönetmelik mahiyetinde vakfiyeler tanzim ederek bu kuruluşların devamlılığını sağlamış oldukları gelmektedir. 





Osmanlı Dönemi'nde kurulmuş olan vakıfların bir nevi kanunnamesi olan vakfiyelerini incelediğimizde hastaların iyileşmesi için gerekli olan hiçbir masraftan kaçınılmadığını, bir taraftan sürekli hastaların yataklı tedavisi yapılırken diğer taraftan belli günlerde poliklinik yapılarak hastalara gerekli olan ilaçlar karşılıksız olarak, darüşşifaların eczacıları tarafından hazırlanan macun, şurup, hubab (hap, draje) şeklinde verildiğini görmekteyiz. Osmanlı Dönemi'ndeki darüşşifaların işleyişi hakkında bazı bilgileri de Evliya Çelebi Seyahatnamesinde net bir şekilde görebiliyoruz. Evliya'ya göre darüşşifalardan bazılarında özel 





* Dönemin Avrupa'sında akıl hastaları, içlerine şeytan girdiği gerekçesi ile şehir meydanlarında yakılıp cüzam gibi hastalar bir daha geri dönmesin diye adalara sürülürken Osmanlı onları su, kuş ve müzik sesiyle tedavi ediyordu. 


bitki tarhları bulunur ve ilaçlar buralardan sağlanırdı. 


Hastaları müzikle tedavi 


Darüşşifaların tedavi metoduyla ilgili ise özellikle ruh hastalarının müzikle tedavi edildiğini belirtmekle birlikte, tedavisi, hekimlerin, cerrahların, diğer personelin ve öğrencilerin, hastaların bakım ve beslenmesinin bizzat vakıf tarafından karşılandığını söylemektedir. Yine 1612 tarihli Sultan Ahmed Vakfının Darüşşifa bölümündeki maddelerde “... açık fikirliliği ve zekâsı ile tanınmış, sağduyulu ve olayları çabuk kavrayabilen insan tabiatı özelliklerini (psikolojisini) ve ilaç hazırlama ilkelerini bilen içecek (şurup) ve macun hazırlama konusunda hünerli, muhtaç olanların işlerinin gözetilmesinde iyi davranışı belli olan yufka yürekli, kibirsiz olan, tanıdık ve yabancıya karşı tatlı sözlü, seçkin bir kimse hekim olup hasta olanlara iyi davranarak tedavi etmelidir” ifadesiyle hekimin özellikleri açıklanmıştır. 





Dönemin Avrupa'sında akıl hastaları, içlerine şeytan girdiği gerekçesi ile şehir meydanlarında yakılıp cüzam gibi hastalar bir daha geri dönmesin diye adalara sürülürken Osmanlı onları su, kuş ve müzik sesiyle tedavi ediyor; cüzam vb. hastalığı olanlara ise özel yerler yaptırarak onları orada misafir ederek hayatlarını idame etmelerini sağlıyordu. 
Bugün varlığını bildiğimiz ama işlevsel olarak günümüze ulaşmayan Üsküdar Karacahmet Miskinler Tekkesi buna en güzel örneklerdendir. 





Sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olur olmaz, başlayan imar 





faaliyetleriyle şekillenmişlerdir. 
Düzenlenen yönetmelik niteligindeki vakfiyeleriyle ve temin edilen vakıf gelirleriyle de bu eserlerin devamlılığı sağlanmış ve harap olmaları önlenmiştir. 
Düzenli bir şekilde işlevlerini yerine getirmeleri temin edilmiştir. Bu düzen, yönetimin sağlığa verdiği önemi ve tıp eğitimi ile çağının pozitif bilimlere verdiği değeri de net bir şekilde açıklamaktadır. 


Osmanlı Devleti'nde tıp alanında ne denli büyük bir eğitim alındığını, şifahanelerin sağlık alanında nasıl büyük hizmetler verdi-Bini bir İngiliz elçisinin eşi olarak 
1716 yılı, Sultan III. Ahmed 
döneminde eşi ve oğluyla İstanbul'a gelen Lady Montegu'nun hikâyesinden net bir şekilde anlayabiliyoruz. Layd Montegu o yıllarda Avrupa'da baş gösterip yarım milyon insanın ölümüne sebep olan çiçek hastalığına he- 


nüz çocuk yaşlarda yakalanmış ve yüzünde de bir iz kalmıştı. İstanbul'a geldiğinde çiçek aşısının var olduğunu öğrenen Montegu hemen kendi oğluna Osmanlı Sarayı'nda bu aşıdan yaptırır ve ülkesine bir mektup yazar. Mektupta “Burada kimse çiçek hastalığından ölmüyor.” diye haber verir ve ülkesine döndüğünde elçilik doktoru Maitland”la birlikte çiçek aşısı denemeleri yapar. 
Sonrası malum. Türkiye'den götürülen aşı formülü ile çiçek aşısı İngiltere'de de üretilir ve nice canlar Osmanlı darüşşifalarının sayesinde kurtarılmış olur. 


Devleti ve orduyu yeniden yapılandırmaya çalışan Sultan TI. 
Mahmud, sağlık kuruluşlarının tesisine de büyük bir bütçe ayırarak yeni bir askeri tıp okulu, cerraahhane ve birçok askeri hastane açarak bu alandaki çalışmaları genişletmiştir. 1826 
yılında ( İstanbul'da yaşanan 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kolera salgını ve 1843 yılında dünyayı kasıp kavuran çiçek gibi salgınlar yeni ve oldukça büyük bir hastane ihtiyacını gündeme getirmiş ve böylece Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, daha evvelki geleneğe uygun olarak bizzat kendi parasıyla Çapa'da Yenibahçe Çayırı'nda Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi, Bezmiâlem Hastanesi, Valide Sultan Hastanesi, Gureba-ı Müslimin Hastanesi ve günümüzde Vakıf Gureba Hastanesi adıyla işlevini sürdüren hastaneyi, 1845 yılında inşa ettirerek insanların hizmetine sunmuştur. İşte bu yapıyla birlikte daha evvel şifahane veya darüşşifa diye müsemma olan ve belki de isimlerinden bile insanların huzur duyup ümitlendiği, “şifa evi yahut şifa kapısı” gibi manalar ihtiva eden sağlık yapıları artık “hastane” adıyla anılmaya başlamıştır. m 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———e ADAB-I MUAŞERET 


EDEPLE GİREN EDEPLE ÇIKAR! 


aşka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın 

arşının gölgesinde yer alacak çok özel kişilerden olmak ister misiniz? 


Peygamber Efendimiz, kimsenin kimseyi görmek, tanımak istemeyeceği mahşerin o Zor ve sıkıntılı sürecinde müminleri ferahlatacak bir müjde verir: “Kalbi mescitlere bağlı olan kimse, Allah”ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olacaktır.” 


“Allah Teâlâ'nın yeryüzünde en sevdiği yerler mescitlerdir.” 


Mescitler, Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki evidir. İbadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz, kulluğumuzu en yüksek düzeyde hissettiğimiz yerlerdir. Her biri Kâbe'nin şubesi olan bu özel mekânlar, gayesine uygun inşa edilir, içinde Allah'ın adı zikredilir ve edebe uygun davranışlar sergilenirse hem dünyamız hem ahiretimiz için kurtuluş vesilesi olur. Mescitlerle kurduğumuz bağ, imanımızın Hak Teâlâ nezdinde tescilidir âdeta. “Bir kimsenin mescitle alakasını görürseniz onun mümin olduğuna şehadet edin.” der Peygamber Efendimiz. 





Hiçbir ayrım yapmadan ezan ile birlikte tüm insanlar Allah Teâlâ'nın evine davet edilir. 
Daha kapısından içeri girmeden Rabbimizin ikramları başlar. “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında 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Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 





attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.” (Nesai, Mesacid,14.) 
müjdesine tanık oluveririz. Ama her mekânın kendine has tarzı, kuralları olduğu gibi mescitlerin de dikkat ettiğimizde cennetimize vesile olacak, ihmal ettiğimizde ise bizi farkına varmadan günaha sevk edecek ritüelleri vardır. Bu özel mekânlarda ev sahibinin yüceliğine ve saygınığına uygun hareket etmek, Peygamberimizin tavsiyelerini dikkate almak, mekâna uygun davranışlar sergilemek her Müslümanın önemli vazifeleri içinde yer alır. 





“Mescide giderken güzel giysiler giyin!” 


Araf suresi 31. ayet, mescide gitmeye niyetlendiğimiz andan itibaren dikkate almamız gerekenlerin yer aldığı bir kılavuz gibidir. Gittiğimiz mekânın sıradan bir yer olmadığı uyarısını barındırır içinde. Güzel kıyafetler giymek, etrafımızdaki kişileri rahatsız edecek görüntü, koku ve her türlü olumsuzluktan uzaklaşmak kendimize, mescide ama en önemlisi Rabbimize karşı olan saygımızın bir göstergesidir. Tabii ki Peygamber Efendimizin “Allah'ım kalbime takva elbisesini ver!” duasını unutmadan, gerçek ziynetin “edep” olduğunu her daim hatırlayarak. 





Sekinet ve vakar: Her zaman her yerde! 


Birgün Peygamber Efendimizle görüşmek için Mekke'den Me- 


dine'ye gelen bir grup, yolun ve yolculuğun izlerini üzerlerinden atmadan hemen mescide peygamberimizin yanına gelir. İçlerinden sadece Eşec arkadaşlarından ayrılır, güzel bir elbise giyer ve sonra Peygamberimizin huzuruna çıkar. Bu ince davranışı çok beğenen Peygamberimiz “Sende Allah'ın sevdiği iki güzel haslet var, bunlardan biri hilm, diğeri teennidir.” (Ebu Davud, Edeb, 149.) buyurarak onun davranışını takdir eder. 





Yumuşaklık ve ağırbaşlılık hayatımızın her anında bize değer katar. Peygamberimiz bu davranışın bir yaşam tarzı hâline gelmesini ister. “Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek (normal adımlarla) gelin. Sekinet ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını (imamla) kılar, kaçırdığınızı o tamamlarsınız.” 
(Buhari, ezan: 21) Uyarısı, cemaate yetişme kaygısı ile koşmanın bile mescit adabına uymayan bir davranış olduğunu hatırlatır bize. 


“Girerken rahmet, çıkarken ihsan” 

İbadetlerimizi yerine getirirken en güçlü motivasyonlarımızdan biri bağışlanma ümidi ile Rabbimizin lütfuna mazhar olabilmektir. Mescide gitmek için gerekli hazırlıkları yerine getirdiğimizde zihnimizin ve kalbimizin de aynı amaç doğrultusunda hareket etmesini sağlayabilmek için okuyacağımız dualar, bedenlerimizin yolculuğuna zihnimizin de dâhil olmasını kolaylaştırır. 


Peygamber Efendimiz, mescide girerken, “Allah'ım benim için sonsuz rahmet kapılarını aç!  (Allahümme'ftah aleynâ ebvâbe rahmetike).” çıkışta ise “Allah'ım senin lütuf ve keremini dilerim.” (Allahümme inni eselüke min fadlike) duasını söylememizi tavsiye eder. 


Mescide girerken sağ ayak ile girmek, dua etmek, çıkarken de sol ayağı ile çıkmak günümüze kadar devam eden bir sünnettir. 
Evden çıkıp mescide ulaşıncaya kadar atılan her adımın sevap vesilesi olduğunu düşününce camiye girerken Peygamber Efendimizin davranışlarını modellemek ve dilimizi duaya alıştırmak mescidin de hakkını vermek demektir. 


Ev sahibine selam! 


Kur'an-ı Kerim'de eve girerken ev halkını selamlamamız, evde kimse yoksa selamı kendi kendimize vermemiz tavsiye edilir. 
Allah'ın evleri olarak nitelenen mescitlere girdiğimizde gerçekleştirdiğimiz selamlamanın adı ise “Tahiyyetü'l mescid”dir. 
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Tahiyyetü'l mescid, ev sahibini saygıyla selamlama namazıdır. 
Bir adı da “Hakk'ul mescid” olan bu namaz iki rekât olarak kılınır. Müezzin kamet getirirken, cemaatle namaza başlandığında veya kerahet vaktinde kılınması ise mekruhtur. 


Birliğimizin göstergesi: “Düzgün saflar” 


Peygamber Efendimizin üzerinde önemle durduğu hususlardan biri de hiç şüphesiz namaz esnasında cemaatin düzenidir. 
Safların düzgün olmasına çok önem verdiğini ve bu konuda sahabeyi çokça uyardığını görürüz hadis ve siyer kaynaklarında. “Safların düzgün olması namazın tamam olmasındandır.” (Tirmizi, Salat, 167.) hadisi ile bu konuda bizi hassasiyete davet eder Peygamberimiz. 


Bir gün cemaatin göğsünün saftan önde olduğunu görünce “Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızda ihtilaf meydana getirir.” (Tirmizi, Salat, 167.) 
açıklaması ile camilerde saf olamadığımızda günlük hayatımızda da birlik ve beraberlik 


ADAB-I MUAŞERET 6—— 


içinde olamayacağımızı ima eder. Safların en faziletlisinin ön saf olduğu müjdesini verirken, arka taraflara değil, ön tarafa ilerlemeyi tavsiye eder. Ön tarafta boş yerler varken arka- da namaz kılmak kadar ön safa geçmek için insanların üzerinden atlayarak özel bir yer edinmek mescit adabına uymayan davranışlar içinde yer alır. 


“Bir kez gönül yıktı isen bu kıldığın namaz değil!” 


Kulluğumuzun kemale ulaştığı en değerli yerler olan mescitlerde edebe aykırı davranışta bulunmak mekâna ve sahibine saygısızlıktır. Büyük bir kazancın iflasa dönüşmesidir âdeta. Ama gözden kaçırmamamız, hassas olmamız gereken çok önemli bir husus daha vardır ki oda mescit adabına uymayanlara gösterdigimiz davranışlardır. 


Mescitlerde edebe aykırı davranışta bulunan kişilere “edebe aykırı uyarıda bulunmak” kazandığımızı zannederken farkına varmadan kaybetmektir. 
Peygamber Efendimizin mescitte uygunsuz bir davranış sergileyen bedeviyi görünce sahabenin sert tepkisini önlemesi, bedeviye ise davranışının niçin yanlış olduğunu etkili ve nahif bir şekilde izah etmesi bizim için ne güzel bir uyarı ne değerli bir örnektir. 





Derdimiz amacımız, gönül evinde gönlümüzü imar etmek, gönüller kazanmaktır çünkü. 


Kırmadan, uzaklaştırmadan... 
Şairin hatırlattığı gibi: 


“Cihan bağında ey âkil budur makbül-ü ins ü cin, 


Ne kimse senden incinsin ne sen kimseden incin!” m 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HAYATIMIZDAN UZAKLAŞAN 


ükür, çok şükür... Sahi neydi şükür? Eski toprak dediğimiz yaşlılarımızın merhem edip ağrıyan, sızlayan yaralarına sürdüğü, dillerinden düşürmediği, çağımızın doyumsuz insanının ise ağzına almadığı beş harfli bir kelime. Şeytanın 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ŞÜKÜR 





Fatıma Melek KARABULUT Kastamonu İl Vaizi 





“Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenler- 


den bulmayacaksın.” (Araf, 7/16- 
17) diyerek bizi şükürden uzak tutacağına dair beyan ettiği ve bu konuda bizimle çokça uğraştığı bir haslet. Gün geçtikçe dilimizden, gönlümüzden uzaklaşan şükür. Bu güzel makama öyle çok ihtiyacımız var ki aslında. Fakat şükrün yerine şikâyeti 


koyanlardan olduk. Varına şükreden değil, yok olana odaklanıp her daim şikâyet eden şükürsüzlerden olduk. Atalarımız nice zorlukla imtihan olup şükredecek bir şey bulurken biz rehavetle imtihandayız ve hâlâ şikâyet üzereyiz. 


Ben Kastamonu'da vaizlik yapıyorum; haftada bir gün yolum cezaevine düşer. Ders vermeye diye girdiğim cezaevinden ders alarak çıkarım. Aldığım bu derslerin çoğu da şükür üzerinedir. Cezaevinde bana en çok sorulan soru “Hocam dışarı- da hava nasıl, bahar geldi mi, ağaçlar çiçek açtı mı?” şeklindedir. Hani bizim kafamızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz uçsuz bucaksız gökyüzü var ya işte o bile sınırlı oralarda. Etrafı koca duvarlarla çevrili, küçücük bir alandan bakılabilen bir gökyüzü... Bizim gözlerimizi çevirip bakmaya bile vakit bulamadığımız her şey orada o kadar kıymetli ki. Daldaki tomurcuk, yapraktaki çiğ damlası, yüzümüze serinlik veren rüzgâr, gözümüzü kamaştırıyor diye söylendiğimiz güneş, kısaca çevremizdeki her şey öylesine kıymetli ki. 








Cezaevi derslerimizin merkezinde her zaman Kur'an-ı Kerim olur. Önce Kur'an'ı Arapçasın- dan okutup sonra o eşsiz deryanın anlamına dalarak ayetlerdeki derin manaları yaralı gönüllere merhem etmeye çalışırız. Sonra laf lafı açar, sohbet demli bir çay eşliğinde uzar gider. Her tarafı kasvetli, iç karartan mekânın içinde; hüdayınabit açmış bir gül goncası vardır. Tüm koğuşa neşe saçan beş yaşında, boncuk gözlü bir 


kız. O, okuldan geldi mi güneş gibi girer içeri. Kapıdan giriverdi mi koğuşun havası değişir bir anda. Koğuş ahalisinin yüz ifadeleri de bu değişimden nasibini alır. 


Sohbetimizin birinde konu hayallerimize geldi. Annesi yavrucakla oynadığı bir oyunu anlattı bana; geceleri gözlerini kapatıp oynadıkları hayal kurma oyununu. Bedenler dört duvar arasında olabilir, hayaller ise her zaman özgürdür; alıp başını Kafdağı'na kadar gidebilir. Gözlerini kapattığında yavrucuğun hayali; okulunun bahçesindeki salıncakta annesinin kendisini sallamasıymış. Duyduğum an durdum, sustum. Boğazım dügümlendi öylece kalakaldım. 
Niye mi? Çünkü benim kızım da aynı okuldaydı. Her gün okuldan aldığım zaman salıncaklara koşar ve “Anne beni salla.” derdi. 
Ben “Geç kalıyoruz, hadi acele et.” diye söylenerek onu sallardım. Benim söylendiğim ve yapmak istemediğim şey karşımdaki annenin gözleri dolarak anlattığı ve belki de olması için her gece ettiği duaydı. Öyle çoktur ki örnekleri hayatımızda. Şikâyet ettiğimiz birçok şey başkalarının hayalidir aslında. 
Biz bunu unuttukça uzaklaşıyoruz şükürden. Şükür alıp başını giderken huzurumuzu da götürüyor. Rabbimiz yüce kitabında “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. 
Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” (ibrahim, 14/7) buyuruyor. 
Biz nankörlük ettikçe, biz şikâyet edip durdukça dünya üzerimize üzerimize geliyor. Nefes alamaz, rahat edemez oluyoruz. Şeytanın tuzağına düştük. 
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Günde kırk defa namazlarımız- da elhamdülillah dedi dillerimiz lakin gönlümüze elhamdülillah dedirtmeyi başaramadık. 


Bu küçük kızın hayali sadece bana değil hepimize ders mahiyetinde. Her şikâyetimizde, her sızlanışımızda şükür desin dillerimiz, gönüllerimiz. Yüce Rabbimiz “Kullarımdan şükredenler pek azdır.” (Sebe, 34/13) buyurarak bizlerin şükür konusunda ne kadar geride olduğunu bildirir. Ama o azlar- dan olmanın, elimize, dilimize ve gönlümüze şükrü pelesenk etmenin zamanı geldi de geçiyor. Sahip olduğumuz nimetler elimizdeyken her daim şükür makamında olalım. Nimetleri ikram edene canı gönülden edelim teşekkürlerimizi. Elimizdekileri kaybetmeden bilelim kiymetini. İnsanın her nefeste iki defa şükretmesi lâzım gelir. 
Biri nefes aldığı, diğeri verdiği için. Çünkü verip alamamak, alıp verememek var. Rahatlıkla alıp verdiğimiz her nefes için binlerce kez şükürler olsun Ya Rabbi! Zorlu günlerden geçiyoruz. Kısa bir süre öncesine dek korona günlerinde özgürlüklerimiz kısıtlanmıştı. Bu günlerde nispeten daha kontrollü olarak özgürleştik. Bu süreçte önemsemediğimiz pek çok şeyin aslında ne kadar da kıymetli olduğunu anladık. Sevdiğimize, akrabamıza, eşimize dostumuza sarılmak ne çok kiymetliymiş anladık. Rabbim bizi olanlara bakıp da şikâyet eden, ah vah edenlerden değil, dersini alıp şükredenlerden eylesin. Allah Resulü'nün duası dökülsün dillerimizden “Allah'ım bana zikreden bir dil, şükreden bir kalp ver...” Şükrümüz bol olsun... m 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NAMAZDA OKUNMASI FARZ OLAN KIRAATİ, DUDAKLARI KIPIRDATMADAN, SADECE ZİHİNDEN GEÇİRMEKLE NAMAZ SAHİH OLUR MU? 


Konuşma yetisine sahip kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili ve dudağı kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden geçirmesi okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir. (Merğinâni, el-Hidâye, I, 352-353.) 


99 


78 diyanet Aylik Dergi | Ekim 2020 


$é 


NAMAZ İBADETİ 
HZ. PEYGAMBER’ DEN (S.A.S.) 
ÖNCE DE VAR MIYDI? 


Kur'an'da Hz. Muhammed'den (s.a.s.) 
önceki peygamberlerin de namaz ibadetiyle mükellef kılındıkları belirtilmektedir. (Bakara, 2/83; Yunus, 10/87; Hud, 11/87; İbrahim, 14/37, 40; Meryem, 19/30-31, 54-55; Taha, 20/14; Enbiya, 21/72-73; Lokman, 31/17.) Ayet-i kerimelerden, namaz ibadetinin sadece Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetine has olmayıp önceki ümmetlerde de var olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde, önceki ümmetlerin namazlarında da kıyam, rükü ve secde gibi temel rükünların var olduğu bildirilmekle birlikte, namazın kılınışına dair detaylı açıklamalar mevcut değildir. 
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KAZAYA KALAN NAMAZ, 
YENİ VAKİT GİRDİĞİNDE, O VAKTİN NAMAZINDAN ÖNCE KILINABİLİR Mİ? 


Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar varsa ve bunların sayısı altıyı bulmamışsa yani kişi sahib-i tertip ise bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını kılmalıdır. Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise yani kişi sahib-i tertip değil ise kaza namazını kerahet vakitleri dışında dilediği zaman kılabilir. (Haddâd, el-Cevhera, 1,80; Mevsili, el-İhtiyâr, I, 221-223.) 
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SECDEDE BURNUN YERE DEĞMESİNİN HÜKMÜ NEDİR? BURUN YERE DEĞMEDEN KILINAN NAMAZ GEÇERLİ MİDİR? 


Namazın rükünlerinden biri de secdeye varmaktır. Namazda rükûdan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaya secde denir. Her rekâtta iki secde etmek farzdır. Secdede alın ve burun birlikte yere konmalıdır. (Merğinâni, el-Hidâye, I, 328,329; İbn Kudâme, el-Muğni, II, 193-196; Mehmed Zihni, Ni'met-i İslam, s. 254-255.) Zira Resulüllah (s.a.s.), namazda secdeye vardığında alnını ve burnunu yere koyar, kollarını yanlarına yapıştırmaz, ellerini de omuz hizasına gelecek şekilde koyardı. (Tirmizi, Salât, 89.) Buna göre özürsüz olarak secdede alnın yere konulup da burnun konulmaması mekruhtur. Bununla birlikte namaz geçerlidir. Alın yere konulmazsa namaz geçersizdir. 
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İLK İKİ REKÂTTA 
OKUNAN AYETLERİN 
VEYA SURELERİN 
SONRAKİ REKÂTLARDA TEKRARLANMASININ 
HÜKMÜ NEDİR? 


Dört rekâtlı sünnet namazlarda her iki rekât müstakil kabul edildiğinden (ibn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, II, 456.) 1. ve 2. rekâtta okunan zamm-ı sureleri 3. 
ve 4. rekâtta da okumak, namaza bir zarar vermez. Ancak bilenlerin baska ayet/sure okuması daha doğru olur. 


99 


YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR? 


Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, imsak vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. (Tahâvi, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 159; Kâsâni, Bedâr, I, 124; Merğinâni, el-Hidâye, I, 258; Zeylaî, Tebyin, I, 81.) Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber'in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır. (ibn Kudâme, el-Muğnji, II, 28.) Şâfil mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde faziletli, ihtiyari, cevaz ve özür olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli olan, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyari vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir. (Nevevi, el-Mecmü” III, 31.) 


99 
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O'NUN GİBİ YAŞAMAK 


ojom 





iyanet İşleri Başkanlığı 

yayınları arasından çıkan O'nun Gibi Yaşamak 

isimli eser Peygamber Efendimizin rehberliğine dair ilgi çekici ve son derce faydalı örneklerle dolu. Eserde Allah Resulü'nün hayatı hem Allah'ın elçisi hem de hayatın içinde insanlığa örnek teşkil eden bir “beşer” olarak farklı başlıklar altında ele alınmış. 


“Ben de Sizin Gibi Bir İnsanım” başlığı altında, müşriklerin eleştirdiği bir konuya, Allah'ın elçi olarak neden bir meleği ya da insan olmayan başka bir varlıgı seçmediği sorusuna cevap verilmektedir. Ancak insanlarla aynı dili konuşan, aynı ruhi ve 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bedeni ihtiyaçlara sahip bir peygamber bizlere örnek olabilirdi. 
O ev içinde bir aile reisi, bir eş ya da bir baba, toplum içinde de bir arkadaş ya da bir komşuydu. Pazarda bir müşteri, sokakta halktan biri. O ne sadece bir beşer ne de yalnızca bir peygamberdi. 
Peygamberimiz Kuran'da ifade edildiği gibi “Beşer-Resul” dü. 


“Temiz, Sade ve Zarif Peygamber” başlığıyla Peygamber Efendimizin dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten hoşlanmadığı üzerinde durulmuştur. Resulüllah (s.a.s.) tertipli, uyumlu ve güzel yaşamaktan hoşlanır, sahabeyi de bu konuda yönlendirdi. Kılık kıyafeti perişan bir adamla karşılaştığında “Bu adam, saçını başını tarayacak bir tarak da mı bulamamış?” 
demekten kendini alamamıştır. 
“Nasıl bir elbise giyeyim?” diye soran Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'a (r.a.) “Akılsızların seni horlamayacağı, akıllıların da ayıplamayacağı bir elbise giy.” 
şeklinde karşılık vermiştir. 


Dikkat çeken başka bir başlık da “Çocuklara ve Gençlere Dost Peygamber” başlığıdır. Meşhur “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” hadis-i şerifi, Resulüllah'ı, torunu Hasan'ı öperken gören bir sahabenin “Benim on çocuğum var. Onlardan hiç birini öpmedim.” sözleri karşısında söylenmiştir. Resulüllah”ın en çok önem verdiği konulardan 





biri küçüklere sevgi ve şefkat göstermekti. o Peygamberimiz onlara sevgisini bazen kucağına alarak, bazen dua ederek, bazen de kucaklayıp öperek göstermiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.s.) gençlerin eğitimiyle de özel olarak ilgilenmiş, Suffe isimli çardakta Ebu Hureyre gibi pek çok delikanlıya dini öğretmiştir. 


Örnek verdiğimiz bu başlıkların yanında “Bana Sözün Özü Verildi”, “Ben Öğretmen Olarak Gönderildim”, “O Yaşayan Kur'andı”, “Saygıya ve Sevgiye En Lâyık İnsan”, “Allah'ın En Seçkin Kulu” gibi başlıklarla da Allah Resu-Lü'nün hem bir peygamber hem de bir kul olarak yolumuzu aydınlatıcı, bizlere rehberlik edici farklı özelliklerine değinilmiştir. 


Velhasıl bu kitapta Sevgili Peygamberimiz'in Maria'dan doğma oğlu İbrahim rahatsızlanıp ruhunu teslim edince akıttığı gözyaşını, yuvasını ayakta tutmaya çalışan Havle'nin çırpınışları karşısında geleneğe rağmen kadının haklarını korumasını, torunlarına olan sımsıcak sevgisini, merhametini ve bunu göstermekten Oo çekinmeyişini, Allah'ın ona itaati kendisine itaatle özdeşleştirdiği bireysel ve toplumsal hayata ilişkin kurallar koyan bir davetçiyi ve daha pek çok güzel ve faydalı bilgiyi bulacaksınız. 





Keyifli okumalar... m 





YAYINLARIMIZ 


Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, mücadelesi, vahye yaklaşımı, İslam tasawuru, vaaz ve irşat faaliyetleri, mütefekkir olarak duruşu, düşünce dünyası ve şahsiyeti çeşitli başlıklar altında incelenmiş; 
geniş bir Mehmet 
Akif Ersoy portresi çizilmiştir. 
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Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. 
O, size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve 

merhametlidir. 


(Tevbe, 9/128.) 
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